Hervormde Gemeente

Dirksland

Zondagsbrief 5 mei 2024
Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten

online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe. Collecten:
1. Project 10 27
Collecten 2. Kerk & Eredienst

3. Verwarming

Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Zendingsbussen: Fam. Blok MAF

Graag collectedoel aangeven.

Diaconie: IBAN: NL17RAB00314100202
Kerkvoogdij: IBAN: NL67RAB0O0361328311

De opbrengst van de zendingsbussen van het

1¢ halfjaar 2024 is bestemd voor fam. Blok, die eind

Morgendienst: 10.00 uur
Ds. G.J.H. Vogel, Oosterland
Openbare geloofsbelijdenis

Avonddienst: 18.00 uur
Ds. J. het Lam, Wezep

2024 worden uitgezonden voor de MAF. In 2024 start Zingen:
de familie met alle studies en voorbereidingen voor hun Ps. 119 : 17
uitzending. MAF, “Flying for Life”. Gz.285:1.2,3

Ps. 84:3,4
Huwelijksjubileum Gz. 802 : opw.
Donderdag 2 mei was het echtpaar Stolk-Noorlander, Julianalaan 19, 3247 Ps.146:1,3
AH Dirksland, 55 jaar getrouwd. Ze danken de Heere voor alle jaren dat ze Ps.124:1,4 .
samen zijn en dat Hij hen gedragen en gespaard heeft. We feliciteren het Schriftlezing: Joh. 8 : 21-47
echtpaar met het huwelijksjubileum en wensen hen Gods zegen en %ﬁm
ondersteuning toe. Bereikbaar Viégl eigen sectie-ouderling.
Meeleven Eindredactie Zondagsbrief
In de afgelopen week heeft Ria Leune, Boomvlietstraat 29, 3247 KJ Dirksland, Johan van der Welle
de uitslag ontvangen van een onderzoek. Er is een kwaadaardige tumor Email Zondagsbrief
ontdekt. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de behandelmethode Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag
moet worden. We wensen haar veel sterkte en Gods zegen toe voor deze 15.00 uur via: .
spannende periode. zondagsbrief@hervormddirksland.nl
Op donderdag 2 mei is in alle vroegte en in alle rust overleden mw. Ebbers- Website www.hervormddirksland.nl

Wesselink te Zelhem in de gezegende leeftijd van 96 jaar. In vertrouwen op

haar Heer en Heiland mocht ze veilig Thuiskomen. De familie is dankbaar voor haar leven en alles wat ze heeft
mogen betekenen. Mw. Ebbers-Wesselink is de (schoon-)moeder van Henriette en Henk van Putten, Noorddijk 12a,
3248 LH te Melissant. De begrafenis en dankdienst voor haar leven zal komende week plaatsvinden. De rouw
dragende familie wensen we troost en Gods nabijheid toe.

Koffiedrinken onder de toren
Vanaf zondag 5 mei is er gelegenheid om koffie te drinken onder de toren in plaats van in de Oude Bieb. Van harte
uitgenodigd!

Kindernevendienst op Hemelvaartsdag.
In de dienst op Hemelvaartsdag, aanstaande donderdag 9 mei om 09:00 uur, zal er géén kindernevendienst zijn.

Jeugddienst
Zondagavond 12 mei is er een jeugddienst. Het thema is: Voor altijd Heilig. Voorganger is ds. Treur, de muziek is
van Difference. ledereen van harte uitgenodigd.

Basistraining Pastoraat
De laatste avond van de Basistraining Pastoraat van het seizoen is op dinsdag 14 mei met als thema: Omgaan met
moeilijke mensen. De avond is van 19.30 - 21.00 uur in onder de wiek.

Buddyavond

Beste gemeente, net als vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer een buddyavond. Deze avond zal plaatsvinden
op dinsdag 14 mei. Deze avond zal gaan over wat het buddy zijn inhoud en zullen we horen hoe belangrijk buddy’s
zijn voor onze jongeren. We willen deze avond 20.00 uur starten (inloop 19.45 uur) en hopen 21.00 uur af te sluiten
met een hapje en een drankje! Kort maar krachtig want we begrijpen dat de agenda’s vaak vol zitten. We hopen in
jullie interesse en neem gerust iemand mee. Opgeven (t/m 10 mei) kan via de buddy app of via tel. 0653519762.
We hopen jullie deze avond te ontmoeten.

‘t Pinksterpad

Op 2% Pinksterdag, maandag 20 mei a.s., wordt door de eilandelijke evangelisatiecommissie weer het Pinksterpad
— een inspirerende wandeling door de natuur — georganiseerd. Tijdens de tocht krijgt u zo nu en dan een vraag of
een tekst aangeboden ter inspiratie, om onderweg met elkaar in gesprek te gaan of om uw gedachten de vrije loop
te laten. De route begint en eindigt bij de Hervormde kerk te Middelharnis en begint om 13:30 uur in de kerk. De
wandeling is 5 (voor de kinderen) of 10 kilometer lang. Onder de toren liggen een aantal folders.

2.0.Z.
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Overstapmoment ‘Van kinderdienst naar kerkdienst’
In de morgendienst van zondag 23 juni zal er weer een overstapmoment zijn. Er wordt vanaf dan een ander criteria
gehanteerd, het was altijd tot 8 jaar, maar vanaf nu is het voor de kinderen die n4 de zomervakantie naar groep 5
hopen te gaan. Hiervoor is het noodzakelijk dat de ouders hun kind aanmelden via:
jolisedeberg@hervormddirksland.nl of met een berichtje naar 0657362469. Aanmelden kan tot 1 juni.

Pastoraal spreekuur Oude Bieb ledere donderdag in ‘de Oude Bieb’ van 14:00 tot 15:00 uur.

Verwerkingsboekje Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan
in de bakjes bij de kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.

Liederen in de morgendienst

In deze dienst is er een gedrukte orde van dienst.

Liederen in de avonddienst

Gezang 285
1. Hier in uw heiligdom,
dichtbij de troon,
vraagt uw aanwezigheid
ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag

als uw Geest ons trekt tot U.

Gezang 802
1 Hier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.

4. Hier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.

7. Hier is mijn leven.
Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.

10. Hier is mijn hart, Heer.

Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.

2. Rein door uw zuiver bloed,
met zekerheid,

dat wij geborgen in

uw liefde zijn,

staan wij vrijmoedig hier

en antwoordt ons hart

op de roepstem van uw Geest.

2 Hier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.

5. Ik ben van U. Ik ben aanvaard.

Ik ben geliefd en puur gemaakt.
Ik leef opnieuw. lk adem in.
Ik vind herstel, een nieuw begin.

8. Hier is mijn leven.
Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.

11. Hier is mijn leven.
Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.

Spreek uw waarheid
binnen in mij.

3. Heer, ik wil horen

uw zachte stem.

Laat and're stemmen in

mij zwijgen.

Open mijn ogen, Heer,
opdat ik het licht,

van uw aangezicht zal zien.

3. Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
Ik leef opnieuw. Ik adem in.

Ik vind herstel, een nieuw begin.

6. U bent sterk. U behoudt.
U vergeeft. U bent trouw.
U bent licht. Schijn in mij.
U die leeft, leef in mij.

9. U bent meer dan genoeg.
U bent hier. U bent goed.

U bent hoop. U die redt,

U bent al wat ik heb.

Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?!
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