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Hervormde Gemeente 

Dirksland 

  

 

Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking. 
Graag collectedoel aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL17RABO0314100202 

Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het  
1e halfjaar 2024 is bestemd voor fam. Blok, die 
eind 2024 worden uitgezonden voor de MAF. In 
2024 start de familie met alle studies en 
voorbereidingen voor hun uitzending bij de MAF, “Flying for Life”. 
 
Jeugddienst 
Zondagavond 12 mei is er een jeugddienst. Het thema is: Voor altijd 
Heilig. Voorganger is ds. Treur, de muziek is van Difference. Iedereen 
van harte uitgenodigd.  
 
Basistraining Pastoraat 
De laatste avond van de Basistraining Pastoraat van het seizoen is op 
dinsdag 14 mei met als thema: Omgaan met moeilijke mensen. De 
avond is van 19.30 - 21.00 uur in onder de wiek. 
 
Buddyavond 
Beste gemeente, net als vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer een buddyavond. Deze avond zal 
plaatsvinden op dinsdag 14 mei. Deze avond zal gaan over wat het buddy zijn inhoud en zullen we horen 
hoe belangrijk buddy’s zijn voor onze jongeren. We willen deze avond 20.00 uur starten (inloop 19.45 uur) 
en hopen 21.00 uur af te sluiten met een hapje en een drankje! Kort maar krachtig want we begrijpen dat 
de agenda’s vaak vol zitten. We hopen in jullie interesse en neem gerust iemand mee. Opgeven (t/m 10 
mei) kan via de buddy app of via tel. 0653519762. 
We hopen jullie deze avond te ontmoeten.  
 
‘t Pinksterpad 
Op 2de Pinksterdag, maandag 20 mei a.s., wordt door de eilandelijke evangelisatiecommissie weer het 
Pinksterpad – een inspirerende wandeling door de natuur – georganiseerd. Tijdens de tocht krijgt u zo nu 
en dan een vraag of een tekst aangeboden ter inspiratie, om onderweg met elkaar in gesprek te gaan of 
om uw gedachten de vrije loop te laten. De route begint en eindigt bij de Hervormde kerk te Middelharnis 
en begint om 13:30 uur in de kerk. De wandeling is 5 (voor de kinderen) of 10 kilometer lang. Onder de 
toren liggen een aantal folders. 
 
Overstapmoment ‘Van kinderdienst naar kerkdienst’ 
In de morgendienst van zondag 23 juni zal er weer een overstapmoment zijn.  
Er wordt vanaf dan een ander criteria  gehanteerd, het was altijd tot 8 jaar, maar vanaf nu is het voor de 
kinderen die ná de zomervakantie naar groep 5 hopen te gaan.  
Hiervoor is het noodzakelijk dat de ouders hun kind aanmelden via: jolisedeberg@hervormddirksland.nl of 
met een berichtje naar 0657362469.  
Aanmelden kan tot 1 juni. 
 
 
 
 
 
 

Collecten: 
1. Plaatselijk evangelisatiewerk 
2. Kerk & Eredienst 
3. onder de wiek 
Zendingsbussen: Fam. Blok MAF  
 

Morgendienst: 09:00 uur  
Ds. J. het Lam, Wezep 
Zingen: 
Gz. 189 : 1,5 
Ps.   47 : 1,3 
Gz.   77 : 1,2,3 
Gz. 423 : 1,2,3 
KL. 411 : 1,2 OTH 
Ps.   68 : 10 
Gz. 427 : 1,2,3 
Ps.   98 : 1,4 
Schriftlezing: Hand. 1:1-11  
                  & Rom.8:31-39 
 

Pastoraat 
Ds. J. de Jong  
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 
 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
 

mailto:jolisedeberg@hervormddirksland.nl
mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/


Vergeet a.u.b. niet de Hemelvaartsbrief mee naar huis te nemen ?! 

Liederen in de morgendienst. 
 

Gezang 189 
1. Kroon Hem met koningskroon, 
het godslam op zijn troon! 
Het hemels loflied overwint 
in lofzang voor de zoon. 
Ontwaak, mijn ziel, en zing 
van Hem die voor mij stierf. 
Ik prijs hem als mijn eeuwige vorst 
die t heil voor mij verwierf! 

5. Kroon Hem, de vredevorst. 
Zijn koninkrijk breekt aan! 
De oorlog wijkt van pool tot pool, 
zijn vrede breekt zich baan. 
De hooggelegen stad 
weerspiegelt dan zijn licht. 
Daar zingen volken straks zijn eer 
in kleurrijk lofgedicht. 

 

Deze liederen worden achter elkaar gezongen Psalm 47, gezang 77 en gezang 423. 
 

Psalm 47 
1. Juicht, o volken, juicht; Handklapt, en betuigt 
Onzen God uw vreugd; Weest te zaâm verheugd; 
Zingt des Hoogsten eer; Buigt u voor Hem neer. 
Alles ducht Zijn kracht; Alles vreest Zijn macht; 
Zijne Majesteit Maakt haar heerlijkheid, 
Over 't rond der aard', Wijd en zijd vermaard. 

3. God vaart, voor het oog, Met gejuich omhoog; 
't Schel bazuingeluid Galmt Gods glorie uit. 
Heft den lofzang aan, Zingt Zijn wonderdaân, 
Zingt de schoonste stof, Zingt des Konings lof 
Met een zuiv'ren galm, Met een blijden psalm; 
Hij, de Vorst der aard', Is die hulde waard. 

 

Gezang 77 
1. Wij knielen voor uw zetel neer, 
wij, Heer, en al uw leden, 
en eren U als onze Heer 
met lied'ren en gebeden. 
Dat alle macht, hoe hoog, hoe 
groot, 
voor U, o Godsgetuige, 
O eerstgeboorne uit de dood 
zich diep ootmoedig buige. 

2. Die ons, gereinigd door uw 
bloed, 
tot priesters hebt verheven, 
en ons de hoge rang, de moed 
van koningen gegeven, 
U zij de roem, U zij de lof, 
U d'eerkroon opgedragen! 
Geheel de aard' en 't hemelhof 
moet van uw eer gewagen. 

3. U, die als Heer der heerlijkheid 
verrees tot heil der volken, 
verwachten wij in majesteit 
eens weder op de wolken. 
Ja, halleluja, zie, Hij komt! 
Juich, mensen, engelen samen 
met vreugd, waar alles bij 
verstomt. 
Juich allen! Amen, amen. 

 

Gezang 423 
1. Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 

2. Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 

Kinderlied 
1. Elk oog zal Hem zien als Hij 
komt 
op de wolken, op de wolken 
Elk oog zal Hem zien als Hij komt 
met macht en majesteit. 
 

Refrein 
Halleluja zingt de Here een 
nieuw lied. Hij is bij ons, Hij is bij 
ons. Halleluja, zingt de Here een 
nieuw lied. 
Hij is bij ons voor altijd. 
 

 
2. Hij brengt al Zijn kinderen thuis 
op de wolken, op de wolken 
Hij brengt al Zijn kinderen thuis 
met macht en majesteit. 
Refrein 

Gezang 427 
1. Ere, zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drie-eenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-eenge in zijn troon! 
 

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond 
heeft, koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 

3. Ere zij de Heer der englen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk!

 


