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Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag 
collectedoel aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL17RABO0314100202 

Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het  
2e halfjaar 2024 is bestemd voor de IZB, vereniging 
voor zending in Nederland. De IZB is een missionaire 
organisatie binnen de PKN. Ze staan kerkenraden en 
gemeenten met raad en daad bij in het vervullen van 
hun missionaire roeping, met instandhouding van de waardevolle accenten 
uit de geschiedenis van het gereformeerde protestantisme.  
 
Zieken 
Ria Leune, Boomvlietstraat 29, 3247 BP, is dankbaar dat de operatie 
afgelopen week goed is verlopen. De tumor is geheel weggehaald. Het is nu 
wachten op herstel en aansluitend zullen nog behandelingen volgen. 
 
Geboren / welkom thuis 
Grenzeloos gelukkig en dankbaar zijn Dirk en Jorina Melaard, Wilgenlaan 5, 
3247 GL met de gezamenlijke thuiskomst, na een onvergetelijke reis, van 
Julia Jhu-Yu op 3 juli 2024. Julia is het zusje van Finn en is op 27 januari 
2022 geboren in Toufen City, Taiwan. Van harte gefeliciteerd en Gods 
zegen gewenst bij de opvoeding. 
 
Huwelijksjubileum 
Op donderdag 4 juli waren Anja en Gerrit Bakker, Molenzicht 104, 3247 VA, 
55 jaar getrouwd. Ze zijn, met hun kinderen en kleinkinderen, dankbaar voor dit jubileum. Ze danken God hiervoor, 
maar bidden ook voor kracht. We feliciteren het echtpaar met het jubileum en wensen hen Gods zegen en 
ondersteuning toe. 
 
Meeleven 
Op vrijdag 5 juli is Jan Leen den Dikken verhuisd naar Hospice Calando te Middelharnis. We wensen hem veel 
sterkte en Gods zegen toe. Ditzelfde geldt natuurlijk voor Tanja en de kinderen. Wilt u als gemeente ook biddend 
rondom dit gezin staan! 
We denken ook aan Karel Pater, Magnolia 7, die nog steeds in het Erasmus Medisch Centrum verblijft. Hij blijft daar 
totdat ergens plaats is voor revalidatie. We denken hierbij ook aan zijn vrouw Wil, voor wie het niet altijd eenvoudig 
is om op bezoek te kunnen. Ook hen veel sterkte en Gods nabijheid gewenst. 
 
Overleden 
Bij het schrijven van de Zondagsbrief is het bericht binnengekomen dat op vrijdag 5 juli door een auto-ongeval is 
overleden Jannetje Elizabeth (Anita) Koppenaal, Irenelaan 28, 3247 AG op de leeftijd van 52 jaar. Zij was onderweg 
naar haar vriend voor vakantie. Verdere informatie is nog niet bekend. We denken hierbij aan André en Karen 
Koppenaal, hun kinderen en verdere familie. We bidden dat Heere hen mag bijstaan en troost schenkt. 
 
Pastoraal spreekuur Oude Bieb. Iedere donderdag in ‘de Oude Bieb’ van 14:00 tot 15:00 uur.  
 
Beroepingswerk 
Als beroepingscommissie laten wij u weten dat we a.s. dinsdagavond weer bij elkaar hopen te komen. 
Omringt u ons weer van harte met uw gebed? 
 
 
 
 
 

 
Collecten: 
1. Diaconie 
2. Kerk & Eredienst 
3. Onderhoud pastorie 
Zendingsbussen: IZB  
 

Morgendienst: 10:00 uur  
Ds. H.N. Visser 
Victoriahal 
Keigave welkomstdienst 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
Ds. E.K. Foppen, Den Haag 
Zingen: 
Ps.   45 : 1 
Ps. 150 : 1 
Ps. 150 : 2,3 
Gz. 459 : 1 
Ps.   19 : 3,4 
Ps.   19 : 5,7 
Gz. 456 : 1,2,3 
Schriftlezing: Psalm 19 
 

Pastoraat 
Ds. J. de Jong  
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 
 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
 

mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/


Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 

Vacatures kerkenraad (herinnering) 
Omdat nog maar enkele namen zijn ingediend nogmaals een herinnering. In de kerkenraad zijn nog niet alle 
vacatures ingevuld. De vacatures van 1 pastorale ouderling en 1 diaken staan nog open. De vacature diaken is 
omgezet naar een diaken met bijzondere opdracht gericht op jeugd. Stemgerechtigde leden van de gemeente 
worden uitgenodigd om namen in te dienen van belijdende lidmaten welke naar uw mening voor verkiezing of 
benoeming in aanmerking komen voor de genoemde vacatures. Deze namen kunnen, schriftelijk en ondertekend 
worden ingediend bij de scriba (e-mail scriba@hervormddirksland.nl of op het adres Essenlaan 66, Dirksland) van 
de kerkenraad, tot uiterlijk woensdag 10 juli 2024. Formulieren die voor dit doel kunnen worden gebruikt zijn 
beschikbaar bij de uitgang onder toren. Hier is ook een lijst beschikbaar met de namen van de belijdende leden van 
onze gemeente. Het formulier is ook te vinden op de website. 
 
Save the Date: Startdag 31 augustus  
Deze zal plaatsvinden in de SVIK. Leuk als u en jij ook komen! We willen een Amerikaanse maaltijd houden. In de 
kerk staat een tafel met recepten voor kiesgerechten op papier. Deze kunt u mee nemen en bereiden voor de 
startdag. Voor vragen: Ruud Hofman 0658837094. Opgeven kan tot uiterlijk 25 augustus a.s. via de website van de 
kerk of telefonisch bij Ad Schaaf 0187601869.  
 

Liederen in de morgendienst. 
De morgendienst is niet in de kerk, maar in de hal van Gemeentewerken in de Vic.  
 
Liederen in de avonddienst. 
 
Gezang 459 
1. Op bergen en in dalen 
en overal is God. 
Hoog in de hemelzalen 
en hier op aard' is God! 
Waar mijn gedachten zweven 
hoe ver ook, daar is God; 
omlaag en hoog verheven, 
ja, overal is God! 
 
Gezang 456 
1. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 
Refrein 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
 
2. Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een lam, 
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
Refrein 
 
3. Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen, 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij. 
Refrein 
 


