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Voor de dienst: Our God

Water You turned into wine. Open the eyes of the blind.
There's no one like You. None like You.

Into the darkness You shine. Out of the ashes we rise.
There's no one like You. None like You.

(Chorus 2x)

Our God is greater, our God is stronger.
God You are higher than any other.

Our God is Healer, awesome in power.
Our God, Our God...

Water You turned into wine. Open the eyes of the blind.
There's no one like You. None like You.

Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise.
There's no One like You. None like You. (Chorus 2x)

And if our God is for us, then who could ever stop us. )
And if our God is with us, then what could stand against? ) 2x
What could stand against. (Chorus)

Vertaling:
U maakte water tot wijn / Opende ogen van de blinde

Er is niemand als U / Niemand als U.
U schijnt met uw licht in de duisternis
Uit de as doet U ons herrijzen

Er is niemand als U, Niemand als U.

(Refrein)

Onze God is groter, onze God is sterker,
God U bent hoger dan ieder ander.

Onze God is geneesheer, groot is Zijn macht.
Onze God, onze God...

U schijnt met uw licht in de duisternis /Uit de as doet U ons herrijzen
Er is niemand als U, Niemand als U.

En als onze God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
En als onze God met ons is, wie kan dan tegen ons opstaan?

Worthy of it all

All the saints and angels, they bow before Your throne
All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing

(Chorus)

You are worthy of it all, You are worthy of it all, Jesus
For from You are all things, and to You are all things
You deserve the glory



Singing oh-ooh, oh-ooh, oooh-ooh-oh
Oh-ooh, oooh-ooh-oh-ooh

Oh-ooh, oh-ooh, oooh

Oh-ooh-ooh, oh-ooh, oh-oooh-ooh

All the saints and angels, they bow before Your throne
All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing (Chorus)

You are worthy of it all, You are worthy of it all
For from You are all things, and to You are all things
You deserve the glory

Day and night, night and day, let incense arise 8x

Oh-ooh-ohh, oh-ooh-ohh

Oh-ooh-ohh, oh-ooh--oh-oh-ohh-ooh
Oh-ooh-ohh, oh-ooh-ohh

Oh-ooh-ohh... (Oh-ooh--oh-oh-ohh-ooh) (Chorus)

You are worthy of it all You are worthy of it all, always
For from You are all things, and to You are all things
You deserve the glory

Day and night, night and day, let incense arise! 4x (Chorus)

Alle heiligen en engelen, zij buigen voor Uw troon
Alle oudsten werpen hun kronen, voor het Lam van God en zing

U bent het allemaal waard, U bent het allemaal waard
Want van U zijn alle dingen, en voor U zijn alle dingen
U verdient de glorie

Dag en nacht, nacht en dag, laat wierook ontstaan
Welkom en mededelingen
Zingen: Ik wil juichen voor U mijn Heer

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.

Ik wil jubelen voor U, Heer,

mijn hart is vol ontzag.

Ik erken: U, Heer, bent God

en ik behoor U toe.

Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.



(Refrein)

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.

En ik zing U alle lof toe,

‘k hef mijn handen naar U op.

Ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid.

Ik wil juichen voor U, mijn Heer...
(Refrein)

Want de Heer is goed. Zijn goedertierenheid
Is tot in eeuwigheid, amen!

Ja, de Heer is goed, zijn liefde en zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!

(Refrein)

En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.

En ik zing U alle lof toe,

‘k hef mijn handen naar U op.

Ik prijs uw naam, (3x)

God van de eeuwigheid.

Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hier is mijn hart, Heer

Hier is mijn hart, Heer. )
Hier is mijn hart, Heer. )
Spreek uw waarheid. ) 2X
Binnen in mij. )

Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 1k ben geliefd en puur gemaakt.
Ik leef opnieuw. Ik adem in. Ik vind herstel, een nieuw begin.

Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer.

Spreek uw waarheid. Binnen in mij.

Ik ben van U. Ik ben aanvaard. Ik ben geliefd en puur gemaakt
Ik leef opnieuw. Ik adem in. Ik vind herstel, een nieuw begin.

U bent sterk. U behoudt. U vergeeft. U bent trouw.
U bent licht. Schijn in mij. U die leeft, leef in mij.



Hier is mijn leven. )

Hier is mijn leven. )

Spreek uw waarheid. ) 2X
Binnen in mij. )

U bent meer dan genoeg. U bent hier.

U bent goed. U bent hoop.
U die redt. U bent al wat ik heb.

Hier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid. Binnen in mij.

Hier is mijn leven. Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid. Binnen in mij.
Spreek uw waarheid. Binnen in mij.

Geloofsbelijdenis
Zingen: De rivier

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.

‘t Is een stroom van uw genade,
waar ’k U steeds ontmoeten mag.

(Refrein)

Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.

Jezus roept je, Hij verwacht je

en Hij zegt: ‘Ontmoet mij hier’
(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.



Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige
Geest

Schriftlezing: Mattheus 14 : 22-33

22 Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten
alvast naar de overkant varen. Jezus zou later komen, hij wilde eerst de mensen
naar huis sturen. 23 Toen iedereen weg was, ging hij een berg op om te bidden.
Hij was daar alleen. Het werd nacht. 24 De leerlingen waren al een heel stuk het
meer op gevaren. Ze hadden tegenwind. De golven sloegen hard tegen de boot.
25 Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. 26 Toen
de leerlingen hem over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze
schreeuwden het uit van angst en riepen: ‘Een geest!’ 27 Maar Jezus zei:
‘Rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn.” 28 Toen zei Petrus:
‘Heer, als u het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet
komen.’ 29 Jezus zei tegen hem: ‘Kom naar mij toe.” Petrus stapte uit de boot.
Hij liep over het water naar Jezus toe. 30 Maar toen hij merkte hoe hard het
waaide, werd hij bang. Hij zakte weg in het water en schreeuwde: ‘Heer, red
mij!’ 31 Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast. Hij zei: “Waarom
twijfel je? Is je geloof dan zo klein?’ 32 Toen ze in de boot stapten, stopte het
met waaien. 33 De leerlingen in de boot knielden voor Jezus. Ze zeiden: ‘U
bent echt de Zoon van God!’

Zingen: Ik verlang naar Jezus

Ik verlang naar Jezus,

kostbaar Lam, dat stierf voor mij,
aan het kruis droeg Hij mijn schuld,
met Zijn bloed kocht Hij mij vrij.

Ik verlang naar Jezus,

0 mijn ziel, verhef Zijn naam.
Ooit droeg Hij de doornenkrans,
nu de overwinnaarskroon.

Hij verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor Zijn naam!

Hij alleen verdient de hoogste eer;
Hij, die heerst in eeuwigheid.

Ik verlang naar Jezus,

alles zucht, tot aan die dag
dat de aarde vol zal zijn
van de glorie van Uw naam



U verdient ontzag en eerbied,;
alle glorie voor Uw naam!

U alleen verdient de hoogste eer;
U, die heerst in eeuwigheid.

U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit:
Heer, U bent oneindig mooi. 4x

U verdient ontzag en eerbied,;
alle glorie voor Uw naam!

U alleen verdient de hoogste eer;
U, die heerst in eeuwigheid.

U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit:
Heer, U bent oneindig mooi. 2x

Ik verlang naar Jezus;

kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Heel mijn leven geef ik U;

Heer, laat dat mijn offer zijn.

Preek
Zingen: Lopen op het water

U leert me lopen op het water
de oceaan is weids en diep

u vraagt me alles los te laten
daar vind ik U, en ik twijfel niet.

En als de golven overslaan

dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust

want in de storm bent u dichtbij
Ik ben van U, en U van mij

De diepste zee is vol genade

uw sterke hand die houdt mij vast

en als mijn voeten zouden falen

dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand

En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op uw Naam



Mijn ziel vindt rust
want in de storm bent u dichtbij
Ik ben van U, en U van mij

Geest van God leer mij te gaan over de golven

In vertrouwen u te volgen
te gaan waar U mij heen leidt

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen

Ik vertrouw op uw genade
want ik ben in uw nabijheid (3x)

En als de golven overslaan

dan blijf ik hopen op uw Naam
(Mijn ziel vindt rust)

want in de storm bent u dichtbij
Ik ben van U, en U van mij
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Digitale collecte

Zingen (staande): Juich voor de Heer

Mijn Jezus, mijn Redder,

Heer er is niemand als U.

Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;

adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

(Refrein)

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee

bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep

mijn leven lang loven, want U heb ik lief

niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Zegen

(2x)



Na de dienst: Praise the Lord

Let everything, that has breath
Praise the Lord, praise the Lord 2x

I'll praise in the valley, praise on the mountain
I'll praise when I'm sure, praise when I'm
doubting

I'll praise when outnumbered, praise when
surrounded
‘Cause praise is the waters, my enemies drown in

As long as I'm breathing, I've got a reason to
Praise the Lord, oh, my soul
Praise the Lord, oh, my soul

I'll praise when I feel it, I'll praise when | don't
I'll praise 'cause | know, You're still in control

My praise is a weapon
It's more than a sound
My praise is the shout
That brings Jericho down

As long as I'm breathing, I've got a reason to
Praise the Lord, oh, my soul
Praise the Lord, oh, my soul

I won't be quiet, my God is alive
So how could I keep it inside?
Praise the Lord, Oh, my soul

I'll praise ‘cause You're sovereign

Praise 'cause You reign

Praise 'cause You rose and defeated the grave

I'll praise 'cause You're faithful

Praise 'cause You're true

Praise 'cause there's nobody greater than You, I'll
pray 2x

Praise the Lord, oh, my soul 4x

I won't be quiet, my God is alive
How could I keep it inside? 3x

Praise the Lord, oh, my soul

Let everything, that has breath
Praise the Lord, praise the Lord 2x

Vertaling
Laat alles wat ademt de Heer prijzen

Ik zal Hem prijzen in het dal, op de berg,
wanneer ik zeker ben en wanneer ik twijfel.

Ik prijs Hem wanneer ik er niet bij hoor of juist
wel

Want lof is de wateren, mijn vijanden verdrinken
erin

Zolang ik adem, heb ik een reden om de Heer te
prijzen. Prijs de Heer, oh mijn ziel.

Ik prijs Hem wanneer ik het voel of niet voel
Ik prijs Hem want ik weet dat U de touwtjes in
handen hebt.

Mijn lof is een wapen

Het is meer dan een geluid
Mijn lof is de schreeuw
Dat Jericho neerhaalt

Zolang ik adem, heb ik een reden om de Heer te
prijzen. Prijs de Heer, oh mijn ziel.

Ik zal niet stil zijn, want mijn God leeft
Hoe kan ik dat voor mezelf houden?
Prijs de Heer, oh mijn ziel

Ik zal prijzen want U bent soeverein

Prijs want U regeert

Prijs want U stond op en versloeg de dood

Ik zal prijzen want U bent trouw

Prijzen want U bent de waarheid

Prijzen want er is niemand groter dan U, Ik zal
bidden



\Volgende diensten:

7 juli 2024 Keigave Welkomstdienst (een Keigaaf Koninklijk feest) om 10.00
uur in de Victoriahal met ds. H.N. Visser en medewerking van Difference
junior.

1 september 2024 jeugddienst 18.00 uur met ds. H.N. Visser
10 november 2024 jeugddienst 18.00 uur met ds. R. van Putten

Lieve jongeren,

Wat fijn dat je vanavond hier in de kerk bent! Het is bijna zomervakantie, maar
ook dan kun je om welke reden dan ook behoefte hebben aan een luisterend oor
bij het jeugdpastoraat. Ons team bestaat uit 3 mannen en 3 vrouwen en

allemaal hebben we liefde voor het welzijn van de jeugd. Dus zit je ergens mee
en heb je behoefte aan dat luisterend oor schroom dan niet om contact met ons

op te nemen! Op de website van de gemeente vind je meer informatie over wie
wij zijn en wat we doen! Je bent waardevol en geliefd bij Hem!

Een hartelijke groet,

Vanuit het jeugdpastoraat!

E-mailadres: jeugdpastoraat@hervormddirksland.nl
Telefoonnummer: 0653519762

In verband met de zomerstop is er vanavond geen meetpoint.


mailto:jeugdpastoraat@hervormddirksland.nl




