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Hervormde Gemeente 

Dirksland 

  

 

Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag 
collectedoel aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL17RABO0314100202 

Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het 2e 
halfjaar 2024 is bestemd voor de IZB Projecten 
Noorderlicht Charlois, een warm welkom en praktische 
hulp aan mensen in Rotterdam-Zuid, & Lege Kruiken 
die zich inzet om jongeren te inspireren en te begeleiden naar een hoopvolle 
toekomst. 
 
Huwelijksjubileum 
Op zaterdag 20 juli was het echtpaar Groenendijk-Breevaart, Amberlaan 11, 
3247 GP, 45 jaar getrouwd. Ze zijn met hun kinderen en kleinkinderen 
dankbaar voor dit jubileum, maar bovenal willen zij God danken voor de vele 
jaren dat zij samen mogen zijn. We feliciteren het echtpaar met dit jubileum 
en wensen hun Gods zegen en nabijheid toe voor de toekomst. 
 
Meeleven 
We denken aan Jan Leen den Dikken die sinds 5 juli verblijft in Hospice 
Calando te Middelharnis. Van harte sterkte en Gods nabijheid. Ditzelfde 
geldt natuurlijk ook voor Tanja en de kinderen. Gemeente, bidt u allen mee 
met dit gezin! 
 
We leven ook mee met mevrouw Van der Baan-Driece, Secr. Rooylaan 15, 
3247 BR. Afgelopen maandag is succesvol een pacemaker geplaatst. Toch 
verblijft ze nog steeds in het ziekenhuis omdat nog nadere onderzoeken 
moeten plaatsvinden vanwege een voortdurende te hoge bloeddruk. We 
wensen haar de nabijheid van de Heere toe, als ook herstel. 
 
Dankzegging 
Dankbaar is Piet Vogelaar, Philipshoofjesweg 34, 3247 XS, omdat hij weer mocht thuiskomen vanuit het ziekenhuis. 
We wensen hem sterkte en nu hopelijk een voorspoedig herstel. 
 
Koffiedrinken onder de toren 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken onder de toren. Van harte uitgenodigd! 
 
Save the Date: Startdag 31 augustus  Deze zal plaatsvinden in de SVIK. Leuk als u en jij ook komen! We willen 
een Amerikaanse maaltijd houden. In de kerk staat een tafel met recepten voor kiesgerechten op papier. Deze kunt 
u mee nemen en bereiden voor de startdag. Voor vragen Ruud Hofman (0658837094) Opgave tot uiterlijk 25 
augustus a.s. via de website van de kerk of telefonisch bij Ad Schaaf (0187601869).  
 
Pastoraal spreekuur Oude Bieb. Iedere donderdag in ‘de Oude Bieb’ van 14:00 tot 15:00 uur.  
 
Verwerkingsboekje 
Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes bij de 
kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.  
 
Meet & eat – vluchtelingen : zaterdag 27 juli 
Wie zijn uw gasten? Twee tot vier mannen van de boot ‘Esmeralda’ in Stellendam. Om 17:00u staan de gasten klaar 
om opgehaald te worden. Praktische info en communicatie tips volgen na opgave. GO-church: Arianne en Marianne 
(0642763056 / 0682795140). 
 

 

Collecten: 
1. Alpha 
2. Kerk & Eredienst 
3. Orgelfonds 
Zendingsbussen: IZB projecten  
 

Morgendienst: 10:00 uur  
Ds. G.E. v.d. Hout, Lekkerkerk 
Zingen: 
Ps.   66 : 4 
Ps.   66 : 5,6 
Ps.   66 : 9 
KL 
Gz. 238 : 1,2,3 
Gz. 238 : 4 
Schriftlezing: Joh.21:15-19 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
Ds. H.N. Visser, Amsterdam 
Zingen: 
Ps.   79 : 7 
Gz. 237 : 1,3 
Ps.     9 : 1, 11 
Ps. 119 : 86,88 
Ps.   19 : 4 WK 
Gz. 199 : 1,3,4 OTH 
Schriftlezing: 1Kor.14:1-33 
 

Pastoraat 
Ds. J. de Jong  
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 
 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
 

mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/


Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 

Liederen in de morgendienst. 
Kinderlied 
1. Hoger dan de blauwe luchten 
en de sterretjes van goud 
woont de Vader in de hemel 
die van alle kind'ren houdt. 
 

2. Ook voor zieke kind'ren zorgt 
Hij, 
kent hun tranen en hun pijn, 
ja, voor groten en voor kleinen 
wil de Heer een helper zijn. 
 

3. Daarom vragen wij eerbiedig, 
vouwen onze handjes saam: 
Heer die altijd naar ons luistert, 
neem nu ons gebedje aan. 
Amen. 

Gezang 238 
1. Gij die gelooft, verheugt u samen, 
't is God, die trouw zijn kerk bewaart! 
Die hoop zal nimmer ons beschamen: 
de Heer is God en zijns is d'aard. 
Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
 

2. Gezanten gaan door alle landen, 
een heilge opdracht drijft hen voort, 
zij vrezen strijd noch smaad, noch banden, 
zij houden vast aan Jezus' woord. 
Het martlaarsbloed is 't zaad der kerk, 
de wasdom is des Heren werk. 

3. Nabij of ver, wij zijn verbonden: 
één Heer en één geloof, één doop, 
één Geest is tot ons neergezonden, 
en één is aller liefd' en hoop. 
Wij bidden en wij danken saâm, 
wij roemen in één Vadernaam. 
 

4. Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader! 
Eén kudd', één Herder is beloofd. 
De volken buigen zich te gader 
voor Jezus Christus, aller Hoofd! 
Dat toch de dag des heils verscheen, 
dan worden aard' en hemel één! 

Liederen in de avonddienst. 
Gezang 237 
1. God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
 

3. De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 

Psalm 19 
4. De dienst van God de HEER 
verheugt het hart steeds meer 
en duurt in eeuwigheid. 
Rechtvaardig is de wet 
die God heeft ingezet 
en die ten leven leidt. 

Zijn woord, dat ons behoudt, 
maakt rijker dan fijn goud, 
is zoeter nog dan honing. 
Wie daarin zich verheugt, 
vindt in dat woord zijn vreugd, 
zijn rijkdom, zijn beloning. 

 
Gezang 199 
1. Jezus alleen, ik bouw op Hem 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
Dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
 

3. Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 

4. Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 


