Hervormde Gemeente

Dirksland

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Collecten
Via de QR-code, Appostel app of overmaking.
Graag collectedoel aangeven.
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Noorderlicht Charlois, een warm welkom en
praktische hulp aan mensen in Rotterdam-Zuid, & Lege Kruiken die
zich inzet om jongeren te inspireren en te begeleiden naar een
hoopvolle toekomst.

Overleden

Dinsdag 23 juli is overleden Jan Leendert den Dikken in de leeftijd
van 51 jaar. Hij was echtgenoot van Tanja den Dikken-van Heemst en
de vader van Job, Geert en Marc.

Hij woonde laatst Berberis 16, 3247DS. De begrafenis zal
plaatsvinden op maandag 29 juli op de algemene begraafplaats aan
de Staakweg. Voorafgaand aan de begrafenis zal hier in de kerk een
rouwdienst zijn. Deze dienst begint om 13:00 uur. We condoleren
Tanja, de kinderen en overige familie van harte en wensen hen
sterkte en troost. Gedenkt u de familie in uw gebed!

Huwelijksbevestiging

D.V. vrijdag 9 augustus trouwen Ard van Es en Marsha van Holten.
Kerkelijke huwelijksbevestiging is aangevraagd en zal plaatsvinden in
de Hervormde Kerk te Brouwershaven. Gedenkt u het bruidspaar in
uw gebed!

Huwelijksjubileum
Op woensdag 24 juli waren Arjo en Sandra van Putten,
Philipshoofjesweg 11a, 3247 XR, 25 jaar getrouwd. Ze zijn met hun
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Collecten:

1. Plaatselijk evangelisatiewerk
2. Kerk & Eredienst

3. Onderhoud kerk
Zendingsbussen: 1ZB projecten

Morgendienst: 10:00 uur

Ds. R. ten Napel, ‘s Gravendeel
Zingen:

Ps.106: 1

Ps. 99:1,2,8

Ps. 25:6,7

KL

Ps. 33:8,9,10

Ps. 68:10

Schriftlezing: 2 Kon.6:8-20

Avonddienst; 18.00 uur

Ds. J. van Belzen, Maassluis

Zingen:

Ps. 127 :1

Gz.454:1,3,4

Gz. 454 :5

Ps. 146 :4,5,8

Ps. 56:5,6

Gz.455:1,2,4

Schriftlezing: Jer.9:23-24 &
1 Kor.1:18-31

Pastoraat
Ds. J. de Jong
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling.

Eindredactie Zondagsbrief
Johan van der Welle

Email Zondagsbrief

Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag
15.00 uur via:
zondagsbrief@hervormddirksland.nl

Website www.hervormddirksland.nl

familie dankbaar voor dit jubileum, maar bovenal willen zij God danken voor de vele jaren dat zij samen

mogen zijn. We feliciteren het echtpaar met dit jubileum en wensen hen Gods zegen en nabijheid toe voor

de toekomst.

Kindernevendienst

In de zomervakantie is er geen kindernevendienst, de eerstvolgende keer is weer op zondag 1 september.

Verwerkingsboekje

Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes

bij de kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.

Koffiedrinken onder de toren

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken onder de toren. Van harte uitgenodigd!

Aanbidding en gebed

Vanavond na de avonddienst is er weer een moment van aanbidding en gebed in de kerk. Van harte
welkom om aan te sluiten! Gebedspunten kunnen naar Daan (0630366216) of Wouter (0615108898). We
gaan eerst even naar het koor omdat er eerst twee banken uitgehaald moeten worden, hierna kunnen we

voor in de kerk starten.

2.0.Z.



Gebedskring

Aanstaande dinsdag 30 juli is er weer gebedskring in de consistoriekamer van 20.00 tot 21.00. Van harte
welkom om mee te bidden. Eventuele gebedspunten kunnen worden doorgegeven aan Tanny Hagens

0612864241 of Nely den Hengst 0615830912.

Pastoraal spreekuur Oude Bieb. ledere donderdag in ‘de Oude Bieb’ van 14:00 tot 15:00 uur.

Save the date: startdag 31 augustus

Deze zal plaatsvinden in de SVIK. Leuk als u en jij ook komen! We willen een Amerikaanse maaltijd
houden. In de kerk staat een tafel met recepten voor kiesgerechten op papier. Deze kunt u mee nemen en
bereiden voor de startdag. Voor vragen: Ruud Hofman (0658837094). Opgave tot uiterlijk 25 augustus a.s.
via de website van de kerk of telefonisch bij Ad Schaaf via 0187601869.

Beroepingswerk

Afgelopen week hebben we, n.a.v. onze laatstgehouden vergadering, weer een predikant benaderd.
Na enkele dagen bedenktijd, heeft hij echter te kennen gegeven niet op onze uitnodiging tot een

kennismakingsgesprek te kunnen ingaan.

In het vertrouwen dat God ons op Zijn tijd een predikant zal geven, mogen/kunnen we verder gaan met
onze opdracht. Hopelijk met een biddende gemeente om ons heen.

Liederen in de morgendienst.
Kinderlied

1. Je hoeft niet bang te zijn

al gaat de storm tekeer.

Leg maar gewoon je hand

in die van onze Heer.

Liederen in de avonddienst.
Gezang 454

1. Mijn hart wacht stil op U, o Heer,
uw komst verwacht ik, meer en meer,
uw liefde houdt mijn ziel gevangen.
Naar U gaat al mijn vreugde uit,

ik wacht op U, wacht als een bruid,
reikhalzend hunkert mijn verlangen.

4. Ik roep, ik smeek vol ongeduld:
O Geest, als Gij mijn leven vult,

o overvloed, o milde regen,

dan wordt mijn hart verrassend rein,
dan drink ik fris uit uw fontein:
water des levens, zuiver zegen!

Gezang 455

1. O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.

4. Wij danken U, o liefde groot,

dat Christus is gekomen.

Wij hebben in zijn stervensnood

uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht

waar liefde wordt gegeven,

wij uit uw liefde leven.

2. Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.

De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

3. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.

God is er en Hij blijft,

als jij je ogen sluit.

3. De kracht van oorlog en geweld,
de macht van goud en goed en geld,
hoe kan ik daaraan ooit ontkomen?
Schandelijk schamel is de schijn:
steeds meer te hebben en te zijn,
dat is, o God, waar wij van dromen!

5. Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,
uw komst, de grote ommekeer;

hoe vrolijk zal ik U ontvangen!

Gij die mijn allerliefste zijt,

kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,

vervul mijn allerdiepst verlangen!

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,

wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen

de minste willen wezen.

Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?!



