
              Dirksland, 20 oktober 2024 

 

Welkom in de kerk! 
 

 

 



Welkom! 

Fijn dat je er weer bent! Vandaag gaat het in de kerk over 

genezing. We lezen straks het verhaal van de verlamde man en 

zijn vier vrienden. 

Weet jij hoe de vrienden ervoor zorgden dat de verlamde man 

bij Jezus kon komen? _____________________________ 

Genezing is soms best een moeilijk onderwerp. Ken jij iemand 

die ziek is, die genezing nodig heeft? ____________________ 

Net als de vrienden mag jij zieke mensen ook bij Jezus 

brengen! Wij kunnen dat niet meer doen zoals de vier vrienden, 

maar wel door voor hen te _____________________________.  

 

Los jij de puzzel op? 
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Jezus geneest de verlamde man – Marcus 2: 1 - 13 

 
Zoek de 8 verschillen! 

 



Wie wil jij bij Jezus brengen? Misschien omdat iemand ziek is of 

misschien wel omdat hij/zij Jezus nog helemaal niet kent. Schrijf 

je de namen op en breng jij ze deze week bij Jezus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


