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Vandaag is het een bijzondere dienst, namelijk een 

……………………………………………………………………………………………………… 

Wat betekent dit eigenlijk? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Wat is er anders dan in een ‘normale’ kerkdienst? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Wat is het thema van deze dienst? Los de rebus op en je weet het antwoord. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

  

Wie zie je op het plaatje hiernaast? 

……………………………………………… 

Hoe heet de berg waar hij op staat? 

……………………………………………… 

Wat doet de man daar? 

……………………………………………… 

……………………………………………… 



Vandaag lezen we ook uit de Bijbel, schrijf maar eens op welk 
Schriftgedeelte we lezen. 

……………………………………………………………………………………………………… 

We lezen dit gedeelte uit de NBV. Weet jij wat deze afkorting betekent? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Waarom lezen uit deze Bijbelvertaling? Meestal lezen we uit de HSV. Weet je 
ook wat deze afkorting betekent? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Welke gebieden horen bij het beloofde land? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Hoe oud is Mozes geworden? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Mozes mocht niet mee het beloofde land in, wie werd hun leider die wel 
met het volk van Israël het beloofde land in mocht? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welk kinderlied zingen we vandaag? 

………………………………………………… 

Welke letter met het bijbehorende 
woord vindt jij het mooist uit dit lied? 

………………………………………………… 

Waarom? 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozes mocht het beloofde land niet in. Hij stierf voordat het volk het 
land in ging. Wij mogen wel in het beloofde land komen als we in Jezus 

geloven. Kun jij de weg vinden naar ‘de schat’ in de Hemel? 



Hierboven staat een kleurplaat van het beloofde land. Deze tekening is natuurlijk 
bedacht door de mensen die het beloofde land niet echt gezien hebben. Hoe denk 

jij dat het beloofde land eruit gezien zou hebben? 

……………………………………………………………………………………….………………………… 

Naar aanleiding van wat je in de preek gehoord hebt, wat zou dan willen zeggen/ 
vragen aan God? Schrijf hieronder je gebed/ vraag op. 

 

Here God, 

 

 

 

                                                                Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


