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Z.O.Z. 

Hervormde Gemeente 

Dirksland 

  
 

Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag 
collectedoel aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL17RABO0314100202 

Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het 2e halfjaar 2024 
is bestemd voor de IZB Projecten Noorderlicht Charlois, een 
warm welkom en praktische hulp aan mensen in Rotterdam-
Zuid, & Lege Kruiken die zich inzet om jongeren te inspireren en te begeleiden 
naar een hoopvolle toekomst. 
Koffiedrinken in de Oude Bieb Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en koffie te drinken in de Oude Bieb in plaats van onder de toren.  
Kerkenraadsvergadering Op donderdag 12 september vergadert de 
kerkenraad over de voorbereiding van de ambtsverkiezing.  
Gemeenteavond 24 september Op dinsdagavond 24 september is er een 
gemeenteavond waarin een ambtsdragerverkiezing zal plaatsvinden. 
Aansluitend zal een toelichting gegeven worden op o.a. het jaarthema “samen 
groeien … in geloof”. Nadere informatie volgt in de komende weken. 
Follow Me | Things to do... aanmelden start nieuwe seizoen! 
Hee jij daar! Zit jij komend seizoen in de 1e, 2e, 3e of 4e klas? Geef je dan snel 
op! Dit seizoen werken we met het thema: 'In het voetspoor van...' en gaat het 
over Bijbelse figuren en hun levensgeheimen. Jij komt toch ook?! Geef je op 
voor 9 september via het aanmeldingsformulier op de site van de kerk of via een 
berichtje naar followme@hervormddirksland.nl , zeg meteen of maandag of 
dinsdag voor jou het beste uitkomt. Maandag 23 september zal het nieuwe 
seizoen van start gaan. We hopen je dan te zien!  
Aanvang: 19.00 uur, locatie: fam. Bijloo: Onwaardsedijk 3,  
Gebedskring Dinsdag 10 september is er gebedskring in de consistoriekamer 
van 20.00 tot 21.00. Van harte welkom. Gebedspunten kunnen worden 
doorgegeven aan: Tanny 0612864241 of Nely 0615830912.  
Basistraining Pastoraat Deze avonden zijn van 19:30-21:00 in ‘onder de wiek’ op: 10 en 18 september, 23 oktober, 4 en 
20 november, 18 december. De eerste twee avonden zijn een herhaling van vorig jaar.  
10 september A Wat is pastoraat? B Een bezoek van begin tot eind 18 september A Luisteren B Geheimhouding 
Bijbelkringen We staan weer aan het begin van seizoen 2024/2025. Het is waardevol om een Bijbelstudie te volgen en 
om zo  Gods bedoeling beter te leren kennen met ons mensen, en ook om elkaar beter te leren kennen. U kunt uw keuze 
maken en opgeven op de website van de kerk voor één van de volgende Bijbelkringen.  
Maandagavond- Geloof in de Geest. Dinsdagavond - gelijkenissen van Jezus. Woensdagavond - De profeet Elisa. 
Vrouwenkring dinsdagochtend- Heilige Geest. Bijbelkring in de wijk - de Psalmen. Kunst en Geloof - eindtijd en tekenen 
en die te herkennen. Bijbelkring beter begrijpen - thema, leef in het Licht. 
Hulp nodig of helpen? De diaconale hulpdienst is er ook voor u! Binnen onze gemeente is de diaconale hulpdienst 
actief. De hulpdienst bestaat uit een (app)groep met vrijwilligers die zich in willen zetten voor anderen die hulp nodig 
hebben. Alle soorten hulp zijn welkom. Of het nu gaat om kleine klusjes, boodschappen doen, gezelschap bieden, iemand 
ergens brengen met de auto of andere vormen van ondersteuning, elke bijdrage maakt een groot verschil. Wilt u ook als 
vrijwilliger in de appgroep of heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met diaken Piet Tanis door te bellen of te appen 
naar 0612395235. 
Viering Heilig Avondmaal in Bestenwaerd Op de dagen dat we het Heilig Avondmaal vieren in de kerk vindt er ’s 
middags ook een Avondmaalviering plaats in Bestenwaerd voor gemeenteleden die verblijven in Bestenwaerd en in 
Vroonlande, die niet meer naar de kerk kunnen komen. Als er vervoer nodig is voor naar de Avondmaalviering in 
Bestenwaerd, neem dan contact op met de diaconale hulpdienst via diaken Piet Tanis. 
Dameswinterkleding Voor komende winter kan er dameswinterkleding in de Oude Bieb gebracht worden. 
Alpha Wil jij of weet je iemand die zich wil opgeven: annegreetvanputten@hervormddirksland.nl of app: 0653916863 
Belijdeniscatechese Wil je serieus nadenken over het afleggen van belijdenis? Dan ben je van harte welkom de 
belijdeniscatechese te volgen. Dat je er serieus over nadenkt, betekent niet dat je het per se dit jaar moet doen. De 
belijdeniscatechese start op dinsdag 1 oktober. Ook dit jaar zal de catechese gegeven worden door ds. Gert Jan Vogel. 
Geef je bij hem op: gertjanvogel@gmail.com. Je krijgt dan meer informatie. 
Meetpoint Zondagavond 15 september gaat het nieuwe meetpoint seizoen van start! Alle jongeren van 16 t/m 20 jaar zijn 
van harte welkom. De avond start meteen na de kerkdienst om 19.30 en is om 21.00 uur afgelopen. Het beloofd weer een 
mooi seizoen te worden! Zet 19 en 20 oktober in je agenda; dan gaan we met elkaar op kamp.  

Collecten: 
1. SIRIZ 
2. Kerk & Eredienst 
3. Quotum 
Zendingsbussen: IZB projecten  
 

Morgendienst: 10:00 uur  
Ds. T.T.J. Pleizier, Groningen 
Zingen: 
Ps.   81 : 12 
Ps. 108 : 1,2 
Ps. 131 : 1,2,3 NB 
KL 
Gz. 441 : 1,2,3,4 
Gz. 274 : 1,3,4 
Schriftlezing: 2Kon.11:1-3 & 21, 12:1-21 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
Ds. J. het Lam, Wezep 
Zingen: 
Ps.   99 : 2 
Ps.   84 : 5,6 
Gz. 438 : 1,2,3 
Ps.   31 : 11,14 WK 
Ps.   89 : 8 
Gz. 442 : 1,2,3,4 
Schriftlezing: Richt 7 : 1 - 8 
 

Pastoraat  
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 
 

 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
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Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 

Liederen in de morgendienst. 
Psalm 131 
1. O Heer, er is geen trots in mij, 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
ik zoek niet met een waanwijs oog 
naar wat te groot is en te hoog. 
 

2. Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede, mild en stil, 
zoals het pas gespeende kind 
troost in zijn moeders armen vindt? 
 

3. Gespeend en toch getroost,  
zo laat 
mijn ziel zich leiden door Gods raad. 
Hoop, Israël, op God den Heer, 
rust bij Hem nu en immermeer. 

Kinderlied 
1. Je hoeft niet bang te zijn 
al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 

2. Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur 
rondom je leven zijn. 

3. Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 

 

Gezang 441 
1. Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 

2. Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 

3. Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 

 
 
4. Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 
 
Liederen in de avonddienst. 

Gezang 274 
1. Christus is de ware hoeksteen 
die ons huis tezamen houdt, 
fundament waarop de muren 
steen voor steen zijn opgebouwd. 
Sion staat voor altijd stevig 
omdat het op Hem vertrouwt. 
 

3. Gij, de gastheer in dit godshuis, 
waar wij biddend voor U staan, 
wees als altijd ons genegen 
met uw liefde, hoor ons aan! 
Laat ons rijkelijk gezegend 
nu van hieruit verder gaan. 
 

 
4. Geef gehoor aan ons, aan ieder 
die om uw genade vraagt, 
die het goede vast wil houden 
en zich aan uw liefde waagt, 
en het vaandel van uw glorie 
biddend naar uw toekomst draagt. 
 
 
 
 
 
 

Gezang 438 
1. Heerlijk is uw Naam, 
heerlijk is uw Naam. 
Hoog verheven en vol van kracht. 
heerlijk is uw Naam. 
Jezus, Jezus, 
heerlijk is uw Naam. 

2. Heilig Lam van God, 
heilig Lam van God. 
dat de zonde der wereld droeg. 
Heilig Lam van God. 
Jezus, Jezus, 
heilig Lam van God. 

3. Waardig bent U, Heer, 
waardig bent U, Heer 
alle macht en heerlijkheid, 
alle lof en eer. 
Jezus, Jezus, 
waardig bent U, Heer. 

 

Psalm 31 
11. Hoe groot is 't goed dat U wilt geven 
aan elk die U bemint, 
bij U zijn toevlucht vindt. 
Dit goed bewerkt U in het leven 
van hen die U verhogen 
voor aller mensen ogen. 

14. Bemint de HEER, Gods gunstgenoten, 
Hem, die getrouwen hoedt, 
maar trotsen bukken doet. 
Weest sterk, Hij zal u niet verstoten. 
Want Hij geeft nieuwe krachten 
aan wie de HEER verwachten. 

 

Gezang 442 
1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al uwe englen, onvolprezen Heer. 

 

3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefd' en majesteit. 

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 


