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Z.O.Z. 

Hervormde Gemeente 

Dirksland 

  

 

Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag 
collectedoel aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL17RABO0314100202 

Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het 2e halfjaar 
2024 is bestemd voor de IZB Projecten Noorderlicht 
Charlois, een warm welkom en praktische hulp aan mensen 
in Rotterdam-Zuid, & Lege Kruiken die zich inzet om jongeren te inspireren 
en te begeleiden naar een hoopvolle toekomst. 
Meeleven 
Peter de Bakker, Jacob Catsstraat 65, 3245 RH Sommelsdijk, is dankbaar 
voor de geslaagde knieoperatie in de afgelopen week en het meeleven van 
de gemeente. Er volgt nu een (lange) weg van herstel waarvan deels in 
Bestenwaerd. 
Jan Schaaf, Akelei 31, 3247 DC is donderdag 26 september opgenomen in 
het ziekenhuis. Wilt u hem en zijn vrouw gedenken in uw gebeden. 
Wim Markwat, Oranjelaan 32, 3247 AM is dankbaar dat hij na revalidatie in 
Nieuw Rijsenburgh thans weer thuis woont. 
Meetpoint 
Vanavond na de dienst willen we graag weer bij elkaar komen in onder de 
wiek! Iedereen in de leeftijd van 16 t/m 20 jaar is van harte welkom. De 
avond begint om 19.30u en zal rond 21.00u afgelopen zijn. Op 19&20 
oktober hopen we met elkaar op kamp te gaan! De voorbereidingen hiervoor 
zijn al in volle gang. Vergeet je niet aan te melden via de groepsapp! Zit je 
nog niet in de groepsapp en wil je toegevoegd worden of heb je een vraag; 
stuur dan een berichtje naar 0625562377 (Marinda). 
Zondagavond 6 oktober cursus discipelschap  
Op zondagavond gaan we verder met de cursus discipelschap. In lijn met de 
preek uit 1 Korinthe 1, gaat het deze keer over hoe we kunnen leven in 
volledig vertrouwen op de genade van Jezus Christus. Herken je dat gevoel 
dat angst, trots of onzekerheden soms in de weg staan om Hem helemaal te 
volgen? Misschien komt het doordat vertrouwen op Zijn genade niet altijd 
eenvoudig is. Maar juist dat is wat we samen willen ontdekken en verdiepen. 
De avonden zijn gericht op jongeren, maar iedereen is van harte welkom! 
We beginnen om 19.30 uur (direct na de dienst) in ‘onder de wiek’. 
Follow Me | Things to do… Deze week treden we in het voetspoor van Adam. We gaan nadenken over zijn leven, 
wat dit betekent voor ons en voor de toekomst. 
Tijdens dit seizoen willen we collecteren voor de Stichting Adavoc. Deze stichting bestaat sinds 1996 en is opgericht 
om de kwetsbaren (met name de weduwen en wezen) in het oosten van de Democratische Republiek Congo, de 
provincie Zuid-Kivu te ondersteunen. Door mogelijkheden te creëren op het gebied van (beroeps)onderwijs, 
ondernemen en landbouw willen zij de leefomstandigheden van deze mensen bevorderen en hun rechten 
versterken. Benieuwd? Kijk op www.stichtingadavoc.nl. 
Samen kunnen we deze kwetsbare mensen een kans geven op een betere toekomst voor hen en voor Congo! 
Gebedskring 
Aanstaande dinsdag 8 oktober is er weer gebedskring in de consistoriekamer van 20.00 tot 21.00. Van harte 
welkom om mee te bidden. Eventuele gebedspunten kunnen worden doorgegeven aan: Tanny Hagens 0612864241 
of Nely den Hengst 0615830912.  
Pastoraal spreekuur Oude Bieb. Iedere donderdag in ‘de Oude Bieb’ van 14:00 tot 15:00 uur.  
Verwerkingsboekje 
Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes bij de 
kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.  
Koffiedrinken na de dienst  
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken in de Oude Bieb. Ook hier bent u van 
harte welkom. 

Collecten: 
1. WYCLIFF 
2. Kerk & Eredienst 
3. Jaap & Marieke den Butter 
Zendingsbussen: IZB projecten  
 

Morgendienst: 10:00 uur  
Heilig Avondmaal 
Ds. A. Slingerland, Almkerk 
Zingen: 
Ps. 123 : 1 
Gz. 439 : 1,2 
KL 
Gz.   56 : 1 
Gz.   57 : 2,3 
Ps.   52 : 6 
Ps.   92 : 8 WK 
Ps.   98 : 2 
Schriftlezing: Joh.15:1-8 & Gal.5:22-23 
 

Voortzetting Heilig Avondmaal 
Vroonlande 15:45 uur 
Ds. H.N. Visser, Amsterdam 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
Dankzegging Heilig Avondmaal 
Ds. H.N. Visser, Amsterdam 
Zingen: 
Ps.   74 : 12 
GZ. 487 : 1,2,3,4 
Ps. 108 : 2 
Ps.   56 : 5,6 
Gz. 178 : 1,4 
Gz. 182 : 1,2,3,4 OTH 
Schriftlezing: 1 Kor. 1:18-31 
 

Pastoraat 
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 
 

 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
 

http://www.stichtingadavoc.nl/
mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/


Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 

Liederen in de morgendienst. 
 

Gezang 439 
1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

2. 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de 
maagd, 
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 
één met God de Vader en verenigd met uw volk; 
tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 

 
Kinderlied 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
bid elke dag, bid elke dag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag. 

Gezang 56 
1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok bent! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of ik ga onder in ellend'. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik werklijk vruchtbaar zij! 
 
 

 
Gezang 57 
2. O Christus, die de wijnstok zijt, 
de stam waaraan de rank gedijt, 
in U, o Heer, zijn wij geborgen. 
De landman die de ranken kent, 
heeft ons de wijnstok ingeënt, 
Hijzelf zal voor de vruchten 
zorgen! Door U, o Christus, door 
uw bloed 
zijn onze vruchten groot en goed. 
 

 
3. O Geest, van wie de oogst zal 
zijn, de druiven en de zoete wijn, 
doe mij omhoog, naar boven 
groeien; want deze wijnstok die 
mij draagt, het groene hout dat 
God behaagt, doet alom liefde 
openbloeien- Gij landman, die de 
vruchten leest, pluk zelf de 
vruchten van de Geest! 
 

Psalm 92 
8. Zij zullen vruchten dragen 
voor 's HEREN heiligdom 
tot in hun ouderdom, 
tot in hun grijze dagen. 
Welsprekend is hun leven: 
God is hun heil, hun rots! 
Ik loof de daden Gods, 
zijn recht is hoog verheven. 

Liederen in de avonddienst. 
Gezang 487 
1. Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn 
gebed. Vergeef mijn 
zonden nu,  
en reinig mijn hart. 

2. Met uw liefde, 
Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 

3. Zie mij voor U 
staan, zondig en 
onrein. O Jezus, raak 
mij aan, 
van U wil ik zijn. 

4. Jezus, op uw 
Woord 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 

 
Gezang 178 
1. Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, - 
dit is al waar ik op bouw. 

4. Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
'Gij zijt al waar ik op bouw!

' 
Gezang 182 
1. Genade, zo oneindig groot, 
dat ik, die 't niet verdien, 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 

2. Genade, die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
dat God mij nooit verlaat. 

 
3. Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 

 


