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Z.O.Z. 

.  

Collecten Via de QR-code, Appostel app of overmaking. 
Graag collectedoel aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL17RABO0314100202 
Kerkvoogdij:   IBAN: NL67RABO0361328311 
Zendingsbussen: IZB Projecten Noorderlicht Charlois & 
Lege Kruiken  
Meeleven Jan Schaaf, Akelei 31, 3247DC is vorige week 
opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland. Afgelopen 
vrijdag 11 oktober is hij overgeplaatst naar verpleeghuis 't 
Ronde Sant, Hugo de Groothof 1, 2984GK Ridderkerk. 
We wensen hem en zijn vrouw veel sterkte toe. Wilt u hen beide en hun kinderen 
gedenken in uw gebeden. 
Dankbaar Met dankbaarheid mogen we melden dat Dick Paul, Hortensia 3, 
3247DT, weliswaar nog verbonden aan een rolstoel, voor verder herstel is 
thuisgekomen vanuit Bestenwaerd. Groot is Zijn goedheid! 
Huwelijksjubileum Op 12 oktober waren Willem Jan en Nely den Hengst, 
Philipshoofjesweg 17, 3247XR, 45 jaar in het huwelijk met elkaar verbonden. Ze 
danken God voor Zijn trouw, liefde en nabijheid die ze zoveel jaren samen hebben 
mogen ontvangen. We feliciteren hen en wensen nog vele gezegende jaren toe. 
16PLUS catechese Ben jij 16 jaar of ouder? Kom dan naar de 16PLUS catechese. 
Meld je aan door een appje te sturen naar jongerenwerker Edwin van Leeuwen: 
0638606465. De eerste bijeenkomst staat gepland op maandag 21 of dinsdag 22 
oktober om 20.00 uur. Met elkaar hopen we op een leerzaam seizoen waarin we 
veel mogen leren in de ontmoeting met God en met elkaar! 
Follow Me We zijn al goed op weg! Inmiddels hebben we al gewandeld in de 
voetsporen van Timotheüs en Adam. Komende week wandelen we in de voetsporen 
van iemand die een ark bouwde om er mee te gaan varen. En o ja, aan boord leek 
het wel een dierentuin. Weet jij om wie het gaat? Tot ziens bij de Follow Me! 
Zangmiddag in De Oude Bieb Woensdag 23 oktober as. is het zo ver, dan wordt 
er wederom een zangmiddag in De Oude Bieb georganiseerd. Het is bijna Dankdag 
en deze middag staan de liederen in het teken van dankbaarheid. Els van 
Wageningen zal onder meer voordragen uit eigen werk. Inloop vanaf 13.30 uur en 
we hopen om 14.00 uur te beginnen. De toegang is gratis maar een vrijwillige 
bijdrage voor de koffie en thee wordt op prijs gesteld. U komt toch ook weer meezingen? Wij zien uit naar uw komst!  
Hulp gevraagd voor de Keigave Herfstmiddag D.V. vrijdag 1 november van 14.00 - 16.00 uur organiseert Keigaaf 
Dirksland de Keigave Herfstmiddag in onder de wiek. We zijn voor die middag nog dringend op zoek naar 10(!) 
vrijwilligers. Aanmelden kan via keigaaf@hervormddirksland.nl of door een berichtje te sturen naar 0613539333. Wij 
hopen op jullie medewerking!  
Winterfair acties De eerste winterfair actie is weer gestart, zie de bestellijst. Uiterste besteldatum is zondag 3 november. 
Op zaterdag 9 november kunt u de bestellingen ophalen bij onder de wiek, waar ook ruimte is elkaar te ontmoeten. Helpt 
u ook mee onze zendingsmedewerkers te ondersteunen? De bestelling kunt u plaatsen op de website van de kerk of via 
het bestelformulier dat vandaag is uitgereikt. 
Vrouw&Ontmoeting Denken jullie nog aan de vrouwenochtend met ontbijt en spreekster Sarianne van Dalen op 
zaterdag 23 november? Aanvang 9.00 uur in onder de wiek en de kosten zijn €15. Opgeven kan via de mail 
vrouw@hervormddirksland.nl of via de app.Vrouw&Ontmoeting2.0 
 

Kinderlied 
1. 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
in m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k heb Hem nodig, dag aan dag. 
 

2. 'Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 
'Wil Jezus volgen, dag aan dag, 
in m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 

Gezang 439 
1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

3. Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart, 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 

 

Collecten: 
1. Plaatselijk evangelisatiewerk 
2. Kerk & Eredienst 
3. Pastoraat 
Zendingsbussen: IZB projecten  
 

Morgendienst: 10:00 uur  
Ds. F.J.M. van Veldhuizen, Stolwijk 
Zingen: 
Ps. 75 : 1 
Ps. 122 : 1,2 
Ps. 119 : 1,30 
KL 
Ps. 139 : 2,14 
Gz. 439 : 1,3,4 
Schriftlezing: 2 Joh. 1 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
N. van Splunter, Rotterdam  
Zingen: 
Ps. 111 : 1 
Ps.     1 : 1,2,3 NB 
Gz. 363 : 1,2,3 OTH 
Ps.    84 : 1,4,6 NB 
Gz. 325 : 1,2 OTH 
Ps. 118 : 1,13,14 
Schriftlezing:  
Gen. 45:25-46:7 & 46:26-47:12 
 

Pastoraat 
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 

 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
 

mailto:keigaaf@hervormddirksland.nl
mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/


Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 

4. Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
 

Psalm 1 
1. Gezegend hij, die in der bozen raad 
niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 
noch zich door spotters in de kring laat noden, 
waar ieder lacht met God en zijn geboden, 
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft 
en dag en nacht met zijn geboden leeft. 

2. Hij is een groene boom die staat geplant 
waar waterbeken vloeien door het land. 
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten. 
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 
het gaat hem wel in alles wat hij doet. 
 

3. Gans anders zal 't de goddelozen gaan: 
zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan. 
Zij kunnen zich voor God niet staande houden, 
er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden. 
God kent die wandelt in het rechte spoor, 
wie Hem verlaat gaat dwalende teloor. 

Gezang 363 
1. U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 

2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

Refrein 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
 

3. U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
Refrein 

 

Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 2x 
Refrein 2x 
 
 
 
 

Psalm 84 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

 

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 

6. Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 

 

Gezang 325 
 

1. Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, 
dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 
 

Refrein 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

2. Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind 
naar de wereld gekomen, 
legde Uw heerlijkheid af. 

Refrein 
 
En nooit besef ik hoe U leed 
de pijn die al mijn zonde deed. 
En nooit besef ik hoe U leed 
de pijn die al mijn zonde deed. Refrein 

  



 

 

Z.O.Z. voor de bestellijst winterfair!! 

Kort verslag gemeenteavond 24 september 2024 
 
Zoals eerder aangegeven zou nog een kort verslag van de gemeenteavond worden verstrekt. De 
avond is gestart met het lezen van Psalm 122 en gebed. Aansluitend was de verkiezing van een 
ouderling.  
Na een korte pauze waarin de stemmen werden geteld is jaarthema 2024-2025 “Samen groeien …. 
in geloof” uiteengezet. Dit thema zal de rode draad zijn voor het komende seizoen. Vanuit dit 
jaarthema is een verder opsplitsing gemaakt naar maandthema’s. Waaraan moeten we dan denken?  
 
Maand oktober: alle mensen die we sponsoren video boodschap van uitgezondenen vanuit het land; 
een collecte voor de mensen en hen een pakket opsturen namens onze gemeente.  
Maand november: eeuwigheidszondag; themadienst voor ouderen; week van bezoek.  
Maand december: evangelisatie i.c.m. kerstwandeling.  
Maand januari: de armen om ons heen; diaconaal hulp, voedselbank.  
Maand februari: liefde/relaties/huwelijken.  
Maand maart: verwondering; God groot maken; voorbereiding stille tijd en 40-dagen tijd.  
Maand april: stille week en viering Pasen.  
Maand mei: Pinksteren – uitnodiging GO Church.  
Maand juni: dankbaarheid. Maand juli: 1+1 dagen.  
Maand augustus: rust.  
 
Na deze uiteenzetting is het concept beleidsstuk “liturgische vormgeving” toegelicht. Het 
uitgangspunt hiervan is: Wat is het doel van een kerkdienst en hoe kan dit meer en meer gestalte 
krijgen in onze eredienst.  
De belangrijkste aandachtspunten hierin zijn dat het Woord centraal staat en God eren en 
persoonlijke betrokkenheid van de gemeente bij de dienst.  
Om hieraan te voldoen is nagedacht over de aanvang van de eredienst (staan als we votum en Zijn 
groet mogen ontvangen). Als we een belangrijk persoon ontmoeten, dan gaan we toch ook staan als 
we elkaar begroeten?  
Daarnaast is nagedacht over de plaats van de geloofsbelijdenis in de eredienst: verplaatsen naar het 
eind van de eredienst, dan het zingen van het slotlied en het ontvangen van de zegen. 
 
Na de pauze heeft de Evangelisatiecommissie het jaarthema verder opgepakt a.d.h.v. een aantal 
punten als rode draad:  
Wie zij zijn?  
Wat is evangelisatie?  
De Missie en Visie van de commissie?  
Wat doet de Evangelisatie Commissie?  
En eindigend met de vraag: “Doet u mee?”  
Het is namelijk niet alleen wij – zij, maar wij, als gemeente. We kunnen leren van elkaar en honger 
krijgen naar meer. En als de gemeente niet meedoet, dan kunnen er ook geen activiteiten zijn.  
 
Na een mooie opdracht uit de commissie werd de avond afgesloten met gebed en aansluitend nog 
een hapje en dranken voor een ieder. We mogen terugkijken op een mooie en gezegende avond met 
een grote opkomst. Waar we als kerkenraad zeer dankbaar voor zijn. 
  



Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 

 


