
              Dirksland, 8 december 2024 

 

Welkom in de kerk! 
 

 

 

Een twijgje uit de stronk van Isaï  

Jesaja 10:33 – 11:10 

  



Welkom! 

Fijn dat je er weer bent! Vandaag is het de ________________ 

adventzondag.  

Weet jij wie er vandaag voorgaat? ___________ 

Er wordt vandaag gelezen uit Jesaja. Weet jij wat Jesaja was? 

Jesaja was een ___________________. 

We lezen over ‘een twijgje uit de stronk van Isaï’, zoals je ook 

op de voorkant kunt zien. Wie denk je dat bedoelt wordt met dit 

twijgje? _________________________________ 

Vanmorgen zingen we onder andere ‘O kom, o Kom, 

Immanuël’. Immanuël is één van de namen voor Jezus. Vorige 

week lazen over nog meer namen. Weet jij er nog een aantal? 

__________________________________________________ 

 

Woordzoeker, weet jij de oplossing? 

 



Het gaat vandaag ook over het Vrederijk van Jezus. Hierin zal alles 
‘omgedraaid’ zijn. Zo zullen een wolf en een lam samen liggen en een 
leeuw en een kalfje zijn samen in een wei. 

 

Los jij de rebus op? 

 

_ _ _ _ _    _ _    _ _ _    _ _ _ _ _ _ _    _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _    , 

_ _ _    _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ . 



 

 

 


