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Z.O.Z. 

Hervormde Gemeente 

Dirksland 

  

 

Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag 
collectedoel aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL17RABO0314100202 

Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het 2e halfjaar 
2024 is bestemd voor de IZB Projecten Noorderlicht 
Charlois, een warm welkom en praktische hulp aan 
mensen in Rotterdam-Zuid, & Lege Kruiken die zich inzet om jongeren te 
inspireren en te begeleiden naar een hoopvolle toekomst. 
 

Meeleven 
Ria Besuyen, (voorheen Kamilleweije 9) is afgelopen donderdag 21 
november verhuisd van de Vliedberg in Ouddorp naar appartement 135 in 
Bestenwaerd. 
 

Koffiedrinken na de dienst 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken 
in de Oude Bieb. Ook hier bent u van harte welkom. 
 

Aanbidding en gebed  
Vanavond na de avonddienst is er weer een moment van aanbidding en 
gebed in de kerk. Van harte welkom om aan te sluiten! Gebedspunten 
kunnen naar Daan (0630366216) of Wouter (0615108898). 
 

Verwerkingsboekje 
Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden 
gebruikt, ze staan in de bakjes bij de kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar 
voren. 
 

Follow Me | Things to do... als voorbereiding 
Hallo allemaal, komende week gaat het over iemand wiens naam, net als de naam van Jezus, betekent: God 
bevrijdt. Hij liep stage bij Mozes en hij kreeg de opdracht het beloofde land binnen te gaan. Ben jij ook benieuwd 
over wie het gaat? Kom dan weer naar de Follow Me. As. maandag- of dinsdagavond. Tot dan! 
 

Let op! Volgende week (2 en 3 dec.) vieren we Sinterklaas. Koop daarom voor vijf euro aan kleine cadeautjes, (van 
een euro) maar geen chocoladeletters. En voor wie dat moeilijk is financieel: overleg even met je mentor.  
 

16PLUS catechisatie 
Beste 16-plussers! A.s. maandagavond om 20.00 uur komen wij voor de vierde keer bij elkaar in de Oude Bieb. 
Benieuwd waar wij het over gaan hebben? Check dan hierboven (Follow Me). Wij duiken nog wat dieper in op het 
verhaal van de stagiair van Mozes. Tot maandagavond! 
 

Censura Morum  
I.v.m. de viering van het Heilig Avondmaal zondag 1 december, is er gelegenheid tot het doen van Censura Morum 
t/m dinsdag 26 november. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de sectieouderling of de scriba. Er zal dan 
een afspraak worden gemaakt voor een gesprek. 
 

Pastoraal spreekuur Oude Bieb. Iedere donderdag in ‘de Oude Bieb’ van 14:00 tot 15:00 uur. 
 

Cursus Geestelijke Vorming 
D.V. donderdag 28 november is de derde avond van de Cursus Geestelijke Vorming seizoen ‘24/’25.  
Spreker is ds. A.S. Middelkoop uit Sint Annaland over het thema: “Bidden is voor hulpelozen”.  
De avond begint om 19.45 uur en eindigt ca. 21.30 uur. Plaats: De Open Hof, Hoflaan 41, Middelharnis. 
 

Schoenendoosactie 
De gevulde schoenendozen kunnen nog tot en met woensdag 27 nov. ingeleverd worden bij Janny Esselink, B.C. 
Zaaijerlaan 55. 
 

Kerstkaarten 
en andere mooie fotokaarten kunt u bij mij kopen. U steunt daarmee het zendingswerk van Jaap en Marieke den 
Butter en de Bonisa-zending. Hartelijk aanbevolen. Coby Paul, Hortensia 3, tel. 0622320169. 

 
Collecten: 
1. De Herberg 
2. Kerk & Eredienst 
3. Pastoraat 
Zendingsbussen: IZB projecten  
 

Morgendienst: 10:00 uur  
Ds. L.J. Lingen, Sommelsdijk 
Eeuwigheidszondag 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
Ds. K. Timmerman, Schoonhoven 
Zingen: 
Ps.   72 : 2 
Ps.   42 : 1,5 
Ps.   73 : 12, 13 
Gz.   90 : 1,2,4,6 
Ps.   89 : 7,8 
Gz. 189 : 1,2,3,4,5,6 OTH 
Schriftlezing: Opb.2 : 12-17 
 

Pastoraat 
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 
 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
 

mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/


Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 

Bij de liturgische schikking: Eeuwigheidszondag 
De draad van de liefde verbindt mij met jou. De draad van gemis verbindt mij met jou. 
Zoveel draden verbinden mij met zoveel mensen. Altijd is er die draad met jou ze doorkruist alle andere 
draden. Ze geeft betekenis aan alle levensdraden. De draad van de liefde verbindt voor altijd. De draad 
van ’t gemis verweeft zich met die van de liefde. Deze zondag gedenken we hen die ons zijn voorgegaan. 
We noemen de namen waarmee we ons een mensenleven verbonden weten, die leefden in ons midden. 
Verbonden met ons en verbonden met het Licht van de Eeuwige. De draden, waarmee we de 
verbondenheid aangeven, hebben verschillende kleuren. Die kleuren vertellen over het unieke van al die 
levens. 
 

Winterfairacties 
Op zaterdag 7 december is in SVIK een winter-/kerstmarkt waar in samenwerking met de SVIK een aantal 
kramen door ons worden bemand. Als faircommissie doen we hier graag aan mee om de zichtbaarheid in 
het dorp te vergroten en de samenwerking met andere commissies te versterken. De inmiddels bekende 
acties van heerlijke kaas-noten-advocaat, kerstmanden en mooie kerststukjes kunnen weer vooraf besteld 
worden, tot 3 december en opgehaald tijdens de markt op 7 december. De bestelling kunt u plaatsen door 
het bestelformulier uitgedeeld in de kerk in te vullen of via de website van de kerk. Blijft u meehelpen de 
zendingsmedewerkers te ondersteunen? 
Daarnaast zijn we voor 7 december nog op zoek naar kruukplaetjes-bakkers. Bent u of ben jij hiervoor 
warm te krijgen, mail dan naar faircommissie@hervormddirksland.nl Bedankt!! 
 

Zing mee in het Gospelkoor op 24 december! 
Dit jaar krijgt de kerstnachtdienst een nieuwe touch: er wordt een project Gospelkoor samengesteld. 
Iedereen die graag zingt/swingt, kan meedoen! We oefenen met elkaar op de vier zondagen in december, 
na de ochtenddienst. Natuurlijk levert ook dit jaar ‘Saemen Speule’ een muzikale bijdrage aan de dienst.  
De leiding van het Gospelkoor is in handen van Rens de Berg en Albertina Koedam.  
Heb je nog een vraag? Neem gerust contact op met Albertina via 0622940255 of meld je gelijk aan! 
 
Liederen in de morgendienst. 
In deze dienst is er een gedrukte orde van dienst 
 
Liederen in de avonddienst. 
Gezang 90 
1. Ik draag het zwaard aan beide zijden scherp, 
het Woord dat wondt tot heil of tot verderf. 
Ik weet heel goed, gemeente, waar gij woont: 
daar waar de satan altaar heeft en troon. 
 

2. Rondom u wordt de staat als God vereerd, 
maar gij blijft Mij erkennen als uw Heer, 
getuig van Mij, aan mijn dienst gewijd, 
ook als men doodt wie trouw mijn naam belijdt.

4. Bekeer u, want als gij nalatig zijt, 
dan kom ik zelf, dan voert mijn zwaard zijn strijd. 
Wie oren heeft, hoor hoe de Geest getuigd, 
opdat een ieder voor mijn wil zich buigt. 
 

6. Wie overwint, ontvangt een witte steen 
met nieuwe naam, bekend aan hem alleen. 
Wie hier volhardt in strijd en druk en hoon, 
wordt door Mij met eeuwig heil beloond. 

Gezang 189. 
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 

2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 

4. Ik ben die 'Ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'. 

5. O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

6. Ik ben die 'Ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'. 
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'. 
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