
            
Zondagsbrief 8 december 2024 

 

Z.O.Z. 

Hervormde Gemeente 

Dirksland 

Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag 
collectedoel aangeven. 
Diaconie:       IBAN: NL17RABO0314100202 
Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het 2e halfjaar 
2024 is bestemd voor de IZB Projecten Noorderlicht 
Charlois & Lege Kruiken. 
Cursus discipelschap Zondagavond gaan we verder met de cursus 
discipelschap, waarin we ontdekken wat een geschenk het is om Jezus te 
volgen. Tegelijk houdt het volgen van Jezus ook lijden, pijn en tegenstand 
in, niet alleen in Nigeria, maar net zo goed in Nederland. En heel eerlijk, 
lijden doet pijn. Maar juist in het lijden wil Hij dichtbij zijn, en worden we in 
sterven en opstaan met Hem verbonden. Van harte welkom, om 19.30 in 
onder de wiek.  
Follow Me Komende week zitten we alweer bij les 8 van dit seizoen. Dit 
keer gaat het over een van de meest bekende richters uit de Bijbel en het is 
niet Simson! Wie denk jij dat het is? Het is de laatste 'normale les' voordat 
de kerstvakantie begint want volgende week hebben we namelijk weer een 
speciale avond!  
16PLUS  Maandagavond zijn jullie weer van harte welkom in de Oude Bieb! 
We gaan verder met het verhaal van Jozua aan de hand van het boekje 
'Sterk en moedig als Jozua'. 
Mannenvereniging De Mannenvereniging vergadert weer op woensdag 11 
december in onder de wiek. We gaan verder met de brief van Jakobus 2:14-
26 (oktober 2024 in Mankracht), ingeleid door ds. J.C. Schuurman. Nieuwe 
leden zijn uiteraard van harte welkom. 
Kerstzangmiddag Wegens te weinig belangstelling gaat de 
Kerstzangmiddag van 11 december as. in ‘De Oude Bieb’ niet door.  
Teenz Aanstaande vrijdag, 13 december, is er weer een Teenz avond. Het belooft weer een gezellige avond 
te worden! We beginnen 19.30 uur en 21.30 uur is de avond afgelopen. Nemen jullie wat lekkers mee om te 
delen? Geef je op in de Teenz app. Tot dan! 
Winterfairacties Afgelopen zaterdag hebben we met een aantal kramen op de markt in de Vic gestaan. De 
opbrengst is op het moment van schrijven nog niet bekend, maar vooraf zijn weer veel bestellingen gedaan. 
Waarvoor dank! Ook hartelijk dank aan iedereen die kruudplaetjes heeft gebakken, advocaat heeft gemaakt, 
kerststukken hebben gemaakt of wat uw bijdrage ook maar mocht zijn! Als laatste actie hopen we op 31 
december, door u vooraf bestelde, oliebollen te kunnen bakken. Z.s.m. volgt verdere informatie en 
mogelijkheid tot bestellen via de website. 
Ga jij mee op jongerenreis deze zomer? Vanmorgen hebben we flyers uitgedeeld over een bijzondere 
jongerenreis naar Servië! Ontdek een nieuwe cultuur, deel liefde en beleef een onvergetelijke tijd. Wil je meer 
weten? Bekijk de flyer en kom naar de informatieavond op 16 december om 20.00 uur in onder de wiek. 
Jongeren en ouders zijn van harte welkom! We zien je graag daar! Heb je nu al vragen? app met Klaas: 
0614163605. 
Vele handen maken licht werk Ons verenigingsgebouw wordt wekelijks door vele gemeenteleden gebruikt. 
Het moet toch mogelijk zijn om het gebouw met ons allen schoon en netjes te houden? Als iedereen daar een 
steentje aan bijdraagt dan blijft het voor de schaarse vrijwilligers die willen schoonmaken en het beheer doen 
ook leuk om vrijwilliger te zijn! Het komt helaas te vaak voor dat de schoonmakers en de beheerders de 
rommel van een ander moeten opruimen. Ook zou het heel fijn zijn als er nog een paar gemeenteleden zich 
aanmelden om af en toe te helpen om het laatste beetje schoon te maken in onder de wiek. 
Kerstnachtdienst Op 24 december is er weer de jaarlijkse kerstnachtdienst. Hiervoor bent u van harte 
uitgenodigd. Ds. Vogel zal deze dienst spreken over het thema ‘Eindelijk gebeurt er wat’. Muzikale 
medewerking wordt verleend door: Eric Wolfert (orgel), Martine Blok (viool), Saemen Speule en het project 
gospelkoor. Bij aankomst worden we verwelkomd door het draaiorgel met Adrie Stolk. Neem gerust iemand 
mee naar deze dienst: iedereen is welkom! 

Collecten: 
1. St. steun Messias bel Joden 
2. Kerk & Eredienst 
3. Orgelfonds 
Zendingsbussen: IZB projecten  
 

Morgendienst: 10:00 uur  
Prop. M. van Felius, Leerdam 
Zingen: 
Gz. 109 : 1,3,7 
Ps.     2 : 4,7 
Ps.   32 : 1,3 
KL 
Ps.   80 : 9,10 
Gz.     2 : 1,5 LZ van Maria 
Schriftlezing: Jes.10:33-11:10 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
Ds. H.N. Visser, Amsterdam 
Zingen: 
Gz. 111 : 1,2,5 
Ps. 42 : 3,5 
Ps. 27 : 2 NB 
Ps. 25 : 1,7 NB 
Ps. 24 : 5 
Gz. 832 : 1,2,3,4,5 OPW 
Schriftlezing: Hand. 16 : 14-31 
 

Pastoraat 
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 

 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
 

mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/


Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 

Vacatures kerkenraad Na een aantal verkiezingen zijn nog niet alle vacatures in de kerkenraad ingevuld. De 
vacatures van 1 pastorale ouderling en 1 diaken staan nog open. Daarnaast heeft de kerkenraad besloten om 
een extra vacature ouderling open te stellen met de bijzondere opdracht “pastorale coördinator van het 
consistorie”. Stemgerechtigde leden van de gemeente worden opnieuw uitgenodigd om namen in te dienen 
van belijdende lidmaten welke naar uw mening voor verkiezing of benoeming in aanmerking komen voor de 
drie genoemde vacatures. Deze namen kunnen, schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba (e-
mail scriba@hervormddirksland.nl of op het adres Essenlaan 66, Dirksland) van de kerkenraad, tot uiterlijk 
maandag 23 december 2024. Formulieren welke voor dit doel kunnen worden gebruikt zijn beschikbaar bij de 
uitgang onder toren. Hier is ook een lijst beschikbaar met de namen van de belijdende leden van onze 
gemeente. Het formulier is ook beschikbaar via de website. Per naam dient te worden aangegeven voor welke 
vacature deze wordt ingediend. Een persoon kan namelijk ook voor meerdere vacatures worden ingediend. 
Beroepingscommissie Afgelopen week zijn we als commissie weer bij elkaar geweest en hebben daarin met 
elkaar de lijst met beroepbare voorgangers doorgenomen. Het betrof zowel predikanten die nu al beroepbaar 
zijn, maar ook voorgangers die in het eerste kwartaal van 2025 beschikbaar komen. Al met al zijn er nu twee 
predikanten waarvan we als commissie overtuigd zijn dat deze passen bij onze gemeente. Omdat beiden in 
het eerste kwartaal van 2025 beschikbaar zijn zal, mede omdat de periode van de feestdagen voor een 
predikant erg druk is, en een beroepingssituatie ook extra spanning (ook in een gezin) op kan leveren, eerst na 
de feestdagen met hen contact opgenomen worden. We danken u voor de vele namen die zijn ingediend en 
vragen u te blijven bidden voor de voortgang van het beroepingsproces. Alvast hartelijk dank! 
Kerstpostactie Ook dit jaar is er weer een kerstpostactie. De post kan ingeleverd worden op maandag 16 
december van 13:00-16:00 uur en van 18:30-20:30 uur en op dinsdag 17 december van 13:00:16:00 uur in 
Onder de Wiek (ingang zijkant). Kosten 60 eurocent per kaart. De kaarten worden bezorgd in Ouddorp, 
Goedereede, Oostdijk, Havenhoofd, Stellendam, Melissant, Dirksland, Herkingen, Sommelsdijk, Middelharnis, 
Nieuwe-Tonge, Stad aan ’t Haringvliet en Den Bommel. De opbrengst is voor ons eigen jeugdwerk en voor de 
uitgezonden zendingsmedewerkers. 
Training Gebedsministry Wil je groeien in het bidden voor mensen die op je weg komen, bijvoorbeeld in je 
gezin, in het pastoraat, in de Alpha cursus of in een voorbedeteam na een kerkdienst of in een gebedskring? 
De training Gebedsministry, ontwikkeld door New Wine, is daarvoor prachtig materiaal. Deze training bestaat 
uit vier avonden. Elke avond beginnen we met aanbidding van onze Heere, dan volgt een stukje onderwijs en 
tenslotte gaan we in drietallen bidden voor elkaar. Tijdens het bidden wordt tijd genomen om te luisteren naar 
God. Als je wilt meedoen vragen we je om je op te geven voor de hele training. Een paar avonden kiezen is 
niet zinvol. Opgave kan via: gebedsministry@gmail.com. De training is op de volgende donderdagavonden in 
2025: 23 januari, 13 februari, 6 maart en 20 maart van 19:30 – 21:30 uur. De plaats is Dijkgraaf Support, 
Nijverheidsweg 6-8, 3247 XX Dirksland.  
Koffiedrinken na de dienst 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken in de Oude Bieb. Ook hier bent u 
van harte welkom. 
Bij de liturgische schikking Tweede Adventszondag: Advent wekt hoop en verlangen. God bereidt ons voor 
op de komst van een koning die regeert in gerechtigheid en waarheid. In de schikking zien we een pad van 
donkere lavastenen. De witte cyclamen geven de bloei aan die ontstaat waar mensen in liefde omzien naar 
elkaar. 
Zie, kijk hoe vanuit geloof in de liefde de hoop groeit in een wereld waarin zoveel donker is. Goede God, sterk 
in ons het verlangen naar bloei Dat wij in ons denken, doen en laten Uw weg gaan. 
Pastoraal spreekuur Oude Bieb Iedere donderdag in ‘de Oude Bieb’ van 14:00 tot 15:00 uur.  
Verwerkingsboekje Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze 
staan in de bakjes bij de kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.  
 

Liederen in de ochtenddienst 
Gezang 109 
1. Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt U zijn ontmoet, 
O, 's wereld hoogst verlangen, 
U bent mijn hoogste goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
ook in mijn duisternis, 
opdat wat U behage 
mij klaar en zeker is. 
 
 

 

3. Ver van de troon der tronen 
en 's hemels zonneschijn 
wilt U bij mensen wonen, 
van hen een broeder zijn. 
Met God wilt G' ons verzoenen, 
tot God heft G' ons omhoog, 
en onder de miljoenen 
hebt U ook mij in 't oog. 
 

7. Nog eens zal Hij verschijnen 
als richter van 't heelal, 
die 't hoofd van al de zijnen 
voor eeuwig kronen zal. 
Nog is die dag verborgen, 
wacht hem gelovig af, 
terwijl de grote morgen 
reeds schemert boven 't graf. 

  

mailto:gebedsministry@gmail.com
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Z.O.Z. 

Hervormde Gemeente 

Dirksland 

Kinderlied 
God zal met u zijn, 
God is Immanuel. 
God zal met u zijn, 
de God van Israël; 
 

Refrein 
God zal met ons zijn, 
God is Immanuel. 
God zal met ons zijn, 
de God van Israël. 
 

1. Ver weg van het Kindje, ver weg, overal, 
weet je dat die Koning bij ons blijven zal? 
Ver weg in het oosten, waar wij gaan of staan, 
Hij zal bij ons blijven, Jezus is zijn naam 
Refrein 

2. Jezus is de Koning, Hij is nu nog klein. Straks zal Hij de Redder van de wereld zijn. 
Ver weg in het oosten, waar wij gaan of staan, Hij is onze Koning, Hij kent onze naam 
Refrein 
 
Liederen in de avonddienst 
Gezang 111 
1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 

2. De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 

5. Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal.

 
Psalm 27 
2. Eén ding slechts kan ik van den Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
 

Psalm 25 
1. Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten, 
 

7. Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreêverbond getoond. 
d'Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij , die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 
 

Gezang 832 
1.Waar U verschijnt, wordt 
alles nieuw., 
want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt 
door de klank van uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 

2. U bent de held die voor ons 
strijdt. 
U baant de weg van 
overwinning. 
Elke vijand vlucht, 
ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, 
hoogste Heer.

Refrein 
Voor eeuwig is Uw 
heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht 
ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

3. De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, 
waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven. 
 

4. De schepping knielt in diepst 
ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel 
weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, hoogste 
Heer. Refrein 2x 

 
Naam boven alle namen. (10x) 
Refrein 
 
 

5. Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
U bent Jezus, Overwinnaar!(2x) 

 
  



Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

U hoeft zelf geen postzegels te plakken!   De opbrengst komt ten goede van de zendingsmedewerkers en het 

jeugdwerk: 

          

Wilt u meedoen? 
 

Let op!! Breng dan uw post naar “onder de wiek”  ingang Irenelaan in Dirksland: 
 

maandag 16 december tussen 13.00 – 16.00 uur en tussen 18.30 – 20.30 uur 

 

dinsdag 17 december   tussen 13.00 – 16.00 uur  
 

                              

                        Adressering: geen Postbusnummers. 
 

 

Kerstpostactie

Graag nemen wij ook dit jaar de

jaarskaarten voor onze rekening!

wordt de aangeboden post

mee de zendingsmedewerkers!
Herv. Gem. Dirksland 


