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Voor de dienst: Ik verlang naar Jezus 
 

Ik verlang naar Jezus, kostbaar Lam, dat stierf voor mij, 

aan het kruis droeg Hij mijn schuld, met Zijn bloed kocht Hij mij vrij. 
 

Ik verlang naar Jezus, o mijn ziel, verhef Zijn naam. 

Ooit droeg Hij de doornenkrans, nu de overwinnaarskroon. 
 

Hij verdient ontzag en eerbied; alle glorie voor Zijn naam! 

Hij alleen verdient de hoogste eer; Hij, die heerst in eeuwigheid. 
 

Ik verlang naar Jezus, alles zucht, tot aan die dag 

dat de aarde vol zal zijn van de glorie van Uw naam 

U verdient ontzag en eerbied; alle glorie voor Uw naam! 

U alleen verdient de hoogste eer; U, die heerst in eeuwigheid. 
 

U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi. 

Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: 

Heer, U bent oneindig mooi. 3x 
 

U verdient ontzag en eerbied; alle glorie voor Uw naam! 

U alleen verdient de hoogste eer; U, die heerst in eeuwigheid. 
 

U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi.  

Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: 

Heer, U bent oneindig mooi. 1x 
 

Ik verlang naar Jezus; kostbaar Lam, dat stierf voor mij. 

Heel mijn leven geef ik U; Heer, laat dat mijn offer zijn. 
 

Mighty to save  
 

Everyone needs compassion, 

Love that's never failing; Let mercy fall on me. 

Everyone needs forgiveness, 

The kindness of a Saviour; The Hope of nations. 
 

(Chorus) 

Saviour, He can move the mountains, 

My God is Mighty to save, 

He is Mighty to save. 

Forever, Author of salvation, 

He rose and conquered the grave, 

Jesus conquered the grave. 
 

So take me as You find me, All my fears and failures, 

Fill my life again. I give my life to follow 

Everything I believe in, Now I surrender.  

(Chorus) 
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Shine your light and let the whole world see,  

We're singing for the glory of the risen King... Jesus (x2) 
 

(Chorus) 
 

Vertaling: 

Iedereen zoekt naar liefde, trouw die nooit teleurstelt; 

geef uw genade Heer. 

Iedereen zoekt vergeving, de goedheid van een redder; 

de hoop van de volken. 
 

(Refrein) 

Mijn Redder, bergen moeten wijken 

voor zijn geweldige kracht, 

zijn geweldige kracht. 

Als redder, grote overwinnaar 

stond Jezus op uit het graf, 

Hij stond op uit het graf. 
 

Neem mij zoals ik ben Heer, met al mijn angst en falen; 

vul mijn hart opnieuw. 

Ik geef mij aan U over met alles wat ik geloof, Heer, 

wil ik U volgen. 
 

Laat uw licht aan heel de wereld zien, 

wij zingen tot de eer van de verrezen Heer. 

Jezus, laat uw licht aan heel de wereld zien, 

wij zingen tot de eer van de verrezen Heer. 
 

Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Allesomvattend 
 

Oneindige goedheid, trouw zonder grenzen 

Uw liefde is allesomvattend. 

Hoogte en diepte, de breedte en lengte 

Uw liefde is allesomvattend. 

Meer dan genoeg voor alle mensen 

Uw liefde is allesomvattend. 

Verschillende namen, maar één in uw naam 

Heer, wij eren U. 
 

(Refrein) 

Samen, samen zijn wij uw gezin. 

Samen, samen aan uw hart. 

Verschillende namen, maar één in uw naam 

Heer, wij eren U. 
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Hier klinkt uw welkom, dit is uw huis 

Uw liefde is allesomvattend. 

U spreidde uw armen voor ons aan het kruis 

Uw liefde is allesomvattend. 

Bij U zijn we veilig, en hier zijn we thuis 

Uw liefde is allesomvattend. 

Verschillende namen, maar één in uw naam 

Heer, wij eren U. 

(Refrein) 
 

Hier aan uw tafel, mogen we zijn 

Uw liefde is allesomvattend. 

We breken het brood, we drinken de wijn 

Uw liefde is allesomvattend. 

We vieren de liefde, we delen de pijn 

Uw liefde is allesomvattend. 

Verschillende namen, maar één in uw naam 

Heer, wij eren U. 
 

Samen, samen zijn wij uw gezin. 

Samen, samen aan uw hart. 

Samen, samen zijn wij uw gezin. 

Samen, samen aan uw hart. 

Verschillende namen, maar één in uw naam 

Heer, wij eren U, 

Heer, wij eren U, 

Heer, wij eren U. 
 

Stil gebed 
 

Votum en groet 
 

Zingen: 10.000 redenen 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 

mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

(Refrein) 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit; 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
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Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

(Refrein) 
 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

(Refrein) 
 

Verheerlijk zijn heilige Naam. (2x) 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Hoe groot zijt Gij 
 

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 

de wereld zie die U hebt voortgebracht. 

Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 

(Refrein) 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God: 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

(2x) 
 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 

tot in de dood gegaan is als een Lam. 

sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 

en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 

(Refrein) 
 

Als Christus komt met majesteit en luister 

brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 

en zingt mijn ziel: O Heer, hoe groot zijt Gij! 

(Refrein) 
 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige 

Geest 
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Schriftlezing: Psalm 104 
 

1 Loof de HEERE, mijn ziel. HEERE, mijn God, U bent zeer groot, U bent met 

majesteit en glorie bekleed. 2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel, Hij 

spant de hemel uit als een tentkleed. 3 Hij maakt de zoldering van Zijn 

hemelzalen op de wateren, maakt van de wolken Zijn wagen, wandelt op de 

vleugels van de wind. 4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten, Zijn 

dienaren tot vlammend vuur. 5 Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn 

fundamenten, die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. 6 U had hem met de 

watervloed als met een gewaad bedekt, het water stond tot boven de bergen. 

7 Door Uw bestraffing vluchtten ze, ze haastten zich weg voor het geluid van 

Uw donder. 8 De bergen rezen op, de dalen daalden neer op de plaats die U 

ervoor bestemd had. 9 U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan, ze 

zullen de aarde nooit meer bedekken. 10 Hij wijst de bronnen hun loop naar de 

dalen, zodat ze tussen de bergen door stromen. 11 Ze geven alle dieren van het 

veld te drinken, de wilde ezels lessen er hun dorst. 12 Daarbij wonen de vogels 

in de lucht, hun stem klinkt tussen de takken. 13 Hij bevochtigt de bergen 

vanuit Zijn hemelzalen, de aarde wordt verzadigd door de vrucht van Uw 

werken. 14 Hij doet het gras groeien voor de dieren, het gewas ten dienste van 

de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort: 15 wijn, die het hart van de 

sterveling verblijdt, olie, die zijn gezicht doet glanzen, en brood, dat het hart 

van de sterveling versterkt. 16 De bomen van de HEERE worden verzadigd, de 

ceders van de Libanon, die Hij geplant heeft. 17 Daar nestelen de vogeltjes, de 

cipressen zijn het huis voor de ooievaar. 18 De hoge bergen zijn voor de 

steenbokken, de rotsen zijn een toevluchtsoord voor de klipdassen. 19 Hij heeft 

de maan gemaakt voor de vaste tijden, de zon weet wanneer hij ondergaat. 20 U 

brengt de duisternis teweeg en het wordt nacht; daarin gaan alle dieren in het 

woud naar buiten. 21 De jonge leeuwen brullen om een prooi en verlangen van 

God hun voedsel. 22 Wanneer de zon opgaat, trekken ze zich terug en leggen 

zich neer in hun holen. 23 De mens gaat dan op weg naar zijn werk, naar zijn 

dienstwerk, tot de avond toe. 24 Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt 

alles met wijsheid gemaakt, de aarde is vol van Uw rijkdommen. 25 Daar ligt 

de zee, groot en wijd uitgestrekt; daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen, 

kleine dieren en grote. 26 Daar varen de schepen, daar gaat de Leviathan, die U 

gevormd hebt om hem erin te laten spelen. 27 Zij allen wachten op U, dat U 

hun voedsel geeft op zijn tijd. 28 Geeft U het hun, zij verzamelen het, doet U 

Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd. 29 Verbergt U Uw 

aangezicht, zij worden door schrik overmand, neemt U hun adem weg, zij 

geven de geest en keren terug tot hun stof. 30 Zendt U Uw Geest uit, dan 

worden zij geschapen en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem. 31 De 

heerlijkheid van de HEERE zij voor eeuwig, laat de HEERE Zich verblijden in 

Zijn werken. 32 Aanschouwt Hij de aarde, dan beeft hij, raakt Hij de bergen 

aan, dan roken zij.  
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33 Ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen 

zingen, mijn leven lang. 34 Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn, ík 

zal mij in de HEERE verblijden. 35 De zondaars zullen van de aarde 

verdwijnen, de goddelozen zullen er niet meer zijn. Loof de HEERE, mijn ziel! 

Halleluja! 
 

Zingen: Huis van vrede 
 

1 Wat ik zo nodig heb 

boven alle dingen; 

wat echt belangrijk is, 

is bij U te vinden. 

In alles wat ik zocht 

was ik steeds op zoek naar U. 
 

3 Liever één dag bij U 

in dit huis van vrede, 

dan duizend dagen leven 

zonder uw liefde, Jezus. 

Ik geef alles aan U: 

heel mijn hart en mijn ziel 

zijn voor U alleen. 

2 Wie kent mijn hart als U? 

De tranen die ik huilde; 

in uw aanwezigheid 

mag ik altijd schuilen. 

U roept mij dichterbij. 

In uw armen ben ik thuis. 
 

4 Ook als het niet meer gaat, 

als ik geen rust kan vinden, 

dan ben ik niet alleen. 

Ik zal blijven zingen, 

dat ik bij U mag zijn; 

heel mijn leven dicht bij U. 

 
 

Preek: ‘Waar is jouw God’  
 

Luisterlied: Still Waters (psalm 23) 
 

Great Aunt Maurine said at a hundred and three 

Write scripture on your heart for when you need it 

Cause anxiety hates Psalm 23 

So just say it to yourself ‘til you believe it 

And I’m feeling like I’m needing it right now 
 

[Chorus] 

The Lord is my shepherd, I shall not want 

He leads me by still waters ‘til my fears are gone 

Though I walk through the valley of the shadow of death 

O I know You are with me 

My father, my friend 

Your goodness and mercy will follow me all of my days 

I know by Your still waters I’m safe 
 

Lord I believe You can set mе at ease 

Turn this broken piеce in me to peace and quiet 

I know there’s power in Your Word 

So I’ll say it over and over til my soul’s reminded [Chorus] 
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[Bridge] 

Still waters run through, any valley I could find 

I’m laying fear down, here at Heaven’s riverside 

Your Word has been true, in every season of my life 

I believe, yes I believe that 

(2x) 
 

[Chorus] 
 

Vertaling: 

Oudtante Maureen zei op honderddrie jarige leeftijd 

Schrijf de Schrift op in je hart voor wanneer je het nodig hebt 

Omdat psalm 23 angst haat 

Dus zeg het gewoon tegen jezelf tot je het gelooft 

En voelt dat je het nodig hebt 
 

[Refrein] 

De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken 

Hij leidt mij langs stille wateren tot mijn angsten verdwenen zijn 

Hoewel ik door de vallei van de schaduw van de dood loop 

Weet ik dat U bij mij bent, mijn Vader, mijn Vriend 

Uw goedheid en barmhartigheid zullen mij al mijn dagen volgen 

Ik weet dat ik veilig ben door Uw stille wateren 
 

Heer, ik geloof dat U mij tot rust kunt brengen 

Verander dit gebroken deel van mij in vrede en rust 

Ik weet dat er kracht in Uw Woord zit 

Dus ik zal het keer op keer zeggen totdat mijn ziel het onthoudt 
 

Stille wateren stromen door elke vallei die ik kan vinden 

Ik leg mijn angst neer, hier aan de rivieroever van de hemel 

Uw Woord is waarheid, in elk seizoen van mijn leven 

Ik geloof, ja dat geloof ik. 
 

Zingen: Kom tot de Vader 
 

Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. 

Hij zag je elk moment en telde elke traan. 

Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. 

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 

En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 

Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 

Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 

En nu is alles klaar, wanneer jij komt.  
 

(Refrein) 

Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 

Heel je hart, al je pijn, is bij Hem bekend. 

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 

Daarmee is alles klaar, wanneer jij komt. 
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En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 

Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 

Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 

En nu is alles klaar, wanneer jij komt.  

(Refrein 2x) 
 

De liefde die Hij geeft, 

de woorden die Hij spreekt. 

Hij wacht alleen nog maar, totdat je komt. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte 
 

Zingen: Voor altijd heilig 
 

Duizend generaties knielen in aanbidding 

het lied van alle eeuwen zingen zij. 

Zij die al geloofden, of nog geloven gaan, 

zij zingen voor het Lam in eeuwigheid. 
 

Uw naam is de hoogste, uw naam is de grootste, 

uw naam staat altijd bovenaan. 

Alle tronen en krachten, regering en machten, 

uw naam staat altijd bovenaan. 
 

In de hemel klinkt: Heilig. 

Heel de schepping zingt: Heilig. 

U bent hoogste Heer: Heilig. 

Voor altijd heilig. 
 

Als je bent vergeven en als je bent verlost, 

zing je lied voor eeuwig voor het Lam. 

Als je leeft in vrijheid, 

door Jezus bloed gekocht, 

zing je lied voor eeuwig voor het Lam. 

Zing je lied voor eeuwig en amen. 
 

In de hemel klinkt: Heilig. 

Heel de schepping zingt: Heilig. 

U bent hoogste Heer: Heilig. 

Voor altijd heilig. 
 

Heel uw volk zingt uit: Heilig. 

Voor U Majesteit: Heilig. 
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U bent voor altijd heilig. 

Voor altijd heilig. 
 

Uw naam is de hoogste, 

uw naam is de grootste, 

uw naam staat altijd bovenaan.         2x 

Alle tronen en krachten,                        

regering en machten, 

uw naam staat altijd bovenaan.  
 

In de hemel klinkt: Heilig. 

Heel de schepping zingt: Heilig. 

U bent hoogste Heer: Heilig. 

Voor altijd heilig. 
 

Heel uw volk zingt uit: Heilig. 

Voor U Majesteit: Heilig. 

U bent voor altijd heilig. 

Voor altijd heilig. 
 

U bent voor altijd heilig 

Voor altijd heilig. 
 

Zegen 
 

Na de dienst: I thank God 
 

Wandering into the night 

Wanting a place to hide 

This weary soul, this bag of bones 

And I tried with all my might 

And I just can't win the fight 

I'm slowly drifting, oh vagabond 

And just when I ran out of road 

I met a Man I didn't know 

And He told me 

That I was not alone 
 

(Chorus) 

He picked me up, He turned me around 

He placed my feet on solid ground 

I thank the Master, I thank the Savior 

Because He healed my heart 

He changed my name 

Forever free, I'm not the same 

I thank the Master, I thank the Savior 

I thank God 
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I cannot deny what I see 

Got no choice but to believe 

My doubts are burning 

Like ashes in the wind 

So, so long to my old friends 

Burden and bitterness 
 

You can't just keep them moving 

No, you ain't welcome here 

From now 'til I walk 

The streets of gold 

I'll sing of how You saved my soul 

This wayward son 

Has found his way back home 

(Chorus) 
 

Hell lost another one 

I am free, I am free, I am free 

(Chorus) 
 

And if He did it for me, He can do it for you 

If He did it for me, He can do it for you 

Get up, get up, get up 

Get up out of that grave 
 

If He did it for me, He can do it for you 

If He did it for me, He can do it for you 

If He did it for me, He can do it for you 
 

The testimony of Jesus 

Is the Spirit of Prophesy 

That means what He did for another 

He can do it again 

That means what He did for another 

He can do it again 
 

The testimony of Jesus 

Is the Spirit of Prophesy 

Is the Spirit of Prophesy 

Is the Spirit of Prophesy 

That means what He did for another 

He can do it again 

That means what He did for another 

He can do to us all 
 

Get up, get up, get up 

Get up out of that grave 

(Chorus) 
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Vertaling: 

Dwalend in de nacht 

Op zoek naar een plek om te schuilen 

Deze vermoeide ziel, deze huls met botten 

En ik heb mijn best gedaan 

Maar ik kan de strijd niet winnen 

Ik drijf langzaam weg, als een zwerver 
 

En net toen ik geen weg meer wist 

Ontmoette ik een man die ik niet kende 

En Hij vertelde me dat ik niet alleen was 
 

Hij tilde me op, draaide me om 

Hij zette mijn voeten op vaste grond 

Ik dank de Meester, ik dank de Redder 

Omdat Hij mijn hart genas 

Hij veranderde mijn naam 

Voor altijd vrij, ik ben niet meer dezelfde 

Ik Dank de Meester, ik Dank de Redder, ik dank God 
 

Ik kan niet ontkennen wat ik heb gezien 

Ik heb geen keuze dan te geloven 

Mijn twijfels branden 

Als as in de wind 

Dus, vaarwel tegen mijn oude vrienden 

Last en bitterheid 

Jullie kunnen gewoon doorgaan 

Nee, jullie zijn hier niet welkom 
 

Vanaf nu tot ik de straten van goud loop 

Zal ik zingen over hoe U mijn ziel redde 

Deze verdwaalde zoon heeft zijn weg naar huis teruggevonden 
 

U tilde me op, draaide me om 

Zette mijn voeten op vaste grond 

Ik dank de Meester, ik dank de Redder 

Omdat Hij mijn hart genas 

Veranderde mijn naam 

Voor altijd vrij, ik ben niet meer dezelfde 

Ik Dank de Meester, ik Dank de Redder, ik dank God 
 

De hel verloor weer iemand, ik ben vrij 

Ik ben vrij, ik ben vrij 

Sta op, sta op, sta op, sta op uit dat graf 
 

En als Hij het voor mij deed, kan Hij het ook voor jou doen 

Als Hij het voor mij deed, kan Hij het ook voor jou doen 

Sta op, sta op, sta op, sta op uit dat graf 
 

De getuigenis van Jezus is de Geest van profetie 

Dat betekent wat Hij voor een ander deed, kan Hij opnieuw doen 

De getuigenis van Jezus is de Geest van profetie 

Dat betekent wat Hij voor een ander deed, kan Hij opnieuw doen 

Dus profeteren we 
 

Sta op, sta op, sta op 

Sta op uit dat graf 
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Gebed 

Er kan na de dienst met u of met jou gebeden worden. Achter in de kerk staat 

ons pastorale team hiervoor klaar. 
 

Meetpoint 

Na deze dienst zijn alle 16+ jongeren (vanaf 4e klas) weer van harte welkom 

bij Meetpoint in onder de wiek. 
 

Jeugdpastoraat 

Wij als jeugdpastoraat staan altijd klaar voor jongeren die om welke reden dan 

ook behoefte hebben aan een luisterend oor. Dus zit je ergens mee en heb je 

behoefte aan dat luisterend oor schroom dan niet om contact met ons op te 

nemen! Op de website van de gemeente vind je meer informatie over wie wij 

zijn en wat we doen! Je bent waardevol en geliefd bij Hem! 
 

Een hartelijke groet,  

Vanuit het jeugdpastoraat! 

E-mailadres: jeugdpastoraat@hervormddirksland.nl 

Telefoonnummer: 0653519762 

 

Volgende jeugddiensten Difference:  

19 januari 2025 ds. B.F. Bakelaar  

23 maart 2025 prop. W.A. den Hertog  

25 mei 2025 ds. J. Schneider  

29 juni 2025 ds. L. Hoftijzer  

21 september 2025 prop. M.A.H. Rolfes 

9 november 2025 evangelist N. van Splunter 
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