Hervormde Gemeente

Dirksland

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Collecten

Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag
collectedoel aangeven.

Diaconie: IBAN: NL17RAB00314100202

Kerkvoogdij: IBAN: NL67RAB0O0361328311

De opbrengst van de zendingsbussen van het 2e halfjaar 2024
is bestemd voor de IZB Projecten Noorderlicht Charlois, een
warm welkom en praktische hulp aan mensen in Rotterdam-
Zuid, & Lege Kruiken die zich inzet om jongeren te inspireren
en te begeleiden naar een hoopvolle toekomst.
Huwelijksjubileum Vandaag, 22 december, zijn Patrick en Bettine de Dreu
(Essenlaan 8, 3247GG) 12,5 jaar getrouwd. Ze zijn hier, samen met hun kinderen en
overige familie, dankbaar voor. We feliciteren hen van harte en wensen hen nog vele
gezegende jaren toe.

Overleden Op 16 december 2024 is Willy Mijs-van Rossum overleden op de leeftijd
van 78 jaar. Zij was echtgenote van Leen Mijs en woonde laatst Noordlangeweg 21,
4797 SB Willemstad. We condoleren Leen en de (klein)kinderen van harte en wensen
hen veel sterkte en Gods zegen. De begrafenis zal op 24 december na een
afscheidsdienst plaatsvinden te Klundert.

Verwerkingsboekje Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een
verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes bij de kerkenraadsbanken.
Als je hem nog niet hebt, loop gerust even naar voren.

Kindermoment Adventsperiode Gedurende de adventsperiode zal in de
morgendienst, na het lezen van het Bijbelgedeelte, een kort kindermoment worden
ingelast om de adventstijd zo bewust met de kinderen mee te maken. Het moment
wordt afgesloten met het zingen van het kinderlied.

Kinderdienst In de dienst op 15 Kerstdag is er geen kinderdienst, de kinderen
blijven in de kerk en vieren met ons de geboorte van Jezus Christus.
Kerstnachtdienst Op 24 december is er weer de jaarlijkse kerstnachtdienst. Hiervoor
bent u van harte uitgenodigd. Ds. Vogel zal deze dienst spreken over het thema
‘Eindelijk gebeurt er wat’. Muzikale medewerking wordt verleend door: Eric Wolfert
(orgel), Martine Blok (viool), Saemen Speule en het project gospelkoor. Bij aankomst
worden we verwelkomd door het draaiorgel met Adrie Stolk. Neem gerust iemand
mee naar deze dienst: iedereen is welkom!

Collecten:

1. Fam. Okker, Senegal

2. Kerk & Eredienst

3. Pastoraat

Zendingsbussen: 1ZB projecten

Morgendienst: 10:00 uur
Ds. M.J. van Oordt, Delft
Zingen:

Gz.114:13,4

Ps. 46:1,4

Gz. 97:1,2,3,450TH
Gz. 2:1,2,3Lz. Maria
KL

Gz.223:1,20TH

Gz. 2:5,6LZ Maria
Schriftlezing: Lucas 1 : 39-56

Avonddienst: 18.00 uur

Ds. J. van Belzen, Maassuis

Zingen:

Gz.115:14

Ps. 62:1,5

Gz.189:1,2,3,4 OTH

Ps. 40:1,2,8

Gz.475:1,2,3

Ps. 72:10,11

Schriftlezing: Psalm 2;
Jes.60:1-3;1Joh.4:7-21

Pastoraat
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling.

Eindredactie Zondagsbrief
Johan van der Welle

Email Zondagsbrief

Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag
15.00 uur via:
zondagsbrief@hervormddirksland.nl

Website www.hervormddirksland.nl

Diensten op Eerste Kerstdag In De Zaaier van deze week stonden de kerkdiensten niet goed vermeld. Daarom alsnog de
juiste tijden. Op Eerste Kerstdag om 10:00 uur (voorganger ds. Vogel uit Oosterland) en om 18:00 uur (voorganger ds. Visser

uit Amsterdam) bent u van harte welkom in deze erediensten.

Oliebollenactie Als laatste actie hopen we op 31 december, door u vooraf bestelde, overheerlijke oliebollen te bakken. Via de
website van de kerk kunt u uw bestelling plaatsen of via het bestelformulier in de kerk. 5 oliebollen voor € 6 of 10 oliebollen voor
€ 10. Ophalen kan in onder de wiek tussen 9.00u en 10.00u op 31 december. Doet u/doe jij weer mee voor het goede doel: de

zendingswerkers verbonden aan onze kerk? We rekenen op jullie!

Vacatures kerkenraad (herinnering) Nog niet alle vacatures in de kerkenraad zijn ingevuld. Open staan nog 1 pastorale
ouderling en 1 diaken. Daarnaast heeft de kerkenraad besloten om een extra vacature ouderling open te stellen met de
bijzondere opdracht “pastorale codrdinator van het consistorie”. N.a.v. vragen hierbij een korte uiteenzetting van deze taak:

voorzitter zijn van de ouderlingen en hen als zodanig ook vertegenwoordigen in de kleine kerkenraad alsmede ook optreden als
codrdinator van de ouderlingen en hen ondersteunen in de meer algemene zaken van de wijken. Vanwege deze verduidelijking
verlengen we ook de termijn voor het indienen van de namen. Stemgerechtigde leden van de gemeente worden uitgenodigd om
namen in te dienen van belijdende lidmaten welke naar uw mening voor verkiezing of benoeming in aanmerking komen voor de
drie genoemde vacatures. Deze namen kunnen, schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba (e-mail
scriba@hervormddirksland.nl of op Essenlaan 66, Dirksland) van de kerkenraad, tot uiterlijk zaterdag 28 december 2024.
Formulieren hiervoor zijn beschikbaar bij de uitgang onder toren. Hier is ook een lijst beschikbaar met de namen van de
belijdende leden van onze gemeente. Het formulier staat ook op de website. Per naam dient te worden aangegeven voor welke
vacature deze wordt ingediend. Een persoon kan namelijk ook voor meerdere vacatures worden ingediend.

Kerstpostactie De Kerstpostactie heeft het mooie bedrag van € 745,00 opgebracht! Met deze opbrengst steunen we het
jeugdwerk en de uitgezonden zendingsmedewerkers. Dank aan alle vrijwilligers en de mensen die hun post brachten.
Israélkrant Afgelopen week is de Israélkrant, om mee te leven met Gods volk, verspreid in de kerk. Er liggen nog enkele
exemplaren. In deze periode herdenken wij de geboorte van Jezus, een Jood. Bid voor dit volk, Gods oogappel, dat zij jaloers
worden op dit evangelie en dat ook zij Jezus mogen erkennen als hun Zaligmaker.

Bij de liturgische schikking In de schikking zien we hoe, uit het verborgene, Gods liefde groeit. Zie, kijk, hoe vanuit geloof, in
de liefde, de hoop groeit, in een wereld waarin zoveel donker is. Goede God, sterk in ons, het verlangen om ons over te geven
aan Uw liefde, ruimte te maken voor de verwachting van Uw mensenkind.

Z.0.Z.


mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/

Themadienst In onze kerk hebben we regelmatig bijzondere en/of themadiensten. Denk aan de welkomstdiensten, jeugddienst,
etc. Zondag 29 december a.s. zal dat in de morgendienst ook het geval zijn, het betreft deze keer een seniorendienst. Hierin
staan we met name stil bij de belangrijke rol die senioren in het bijzonder hebben én hoe de verbinding tussen de generaties
binnen de gemeente tot zegen voor eenieder is. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken in

onder de wiek. U wordt hiertoe van harte uitgenodigd.
Gezang 114

1. Verwacht de komst des Heren,
0 mens, bereid u voor:

reeds breekt in deze wereld

het licht des hemels door.

Nu komt de Vorst op aard,

die God zijn volk zou geven;

ons heil, ons eigen leven

vraagt toegang tot ons hart.

Gezang 97

1. O kom, o kom, Immanuél,
verlos uw volk, uw Israél,

herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israél!
Hij is nabij, Immanuél!

4. O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;

dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!

Weest blij, weest blij, o Israél!

Hij is nabij, Immanuél!

1. En weet je wat zo mooi is; Gezang 223
bij Jezus voel je je vrij Refrein

om helemaal jezelf te zijn,

want Hij houdt van jou ja, Hij houdt van
jou. Ja, Hij houdt van jou en mij.
Refrein 1x

2. Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding,

in Geest en waarheid samen één te zijn,

in aanbidding voor U. Refrein

Gezang 115 Refrein
1. Laat ieder het horen,

dat eens werd geboren,

de Redder der wereld, de Heer van 't
heelal. De engelen melden,

in Efratha’s velden, dat Hij werd
geboren in Bethlehems stal.

Gezang 189

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'lk ben' en 'lk zal er zijn'.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

4. O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Gezang 475

1. Wie is een God aan U gelijk,

vol liefde, vol genade,

die ons, gezonken in het slijk,

met gunsten overlaadde?

De zondemacht week voor uw kracht,
uw Zoon, voor ons geboren,

redde wie was verloren.

3. Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,

maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.

Wie vraagt naar zijn gebod

en bidden blijft en waken,

in hem wil woning maken

het heil, de Zoon van God.

2. O kom, Gij wortel Isat,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
0 Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israél!
Hij is nabij, Immanuél!

5. O kom, die onze Heerser zijt,

in wolk en vuur en majesteit.

O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israél!

Hij is nabij, Immanuél!

Aan uw voeten, Heer, is de hoogste
plaats; daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn, is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U. Refrein

Komt, laten wij eren,

de Here der Heren,

Zo groot van ontferming en van gena.
Want Hij wil ons geven,

dicht bij Hem te leven.

De Heiland der Wereld, halleluja! Refrein

2. Wie is een God aan U gelijk,
kan zoveel liefde tonen?

Uw Zoon verliet het hemelrijk
en Hij kwam bij ons wonen.
Gerechtigheid, werd ons bereid:
verlossing, licht en leven

werd ons in Hem gegeven.

4. O Jezus, maak mij arme
in deze heilige tijd

uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen

ik U lofzingen zal.

3. O kom, o kom, Gij Oriént,

en maak uw licht alom bekend,;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israél!

Hij is nabij, Immanuél!

Kinderlied

Refrein 2x

God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen die een ander
niet ziet.

1. Ja, ik verkies nu om bij U

te zijn en om naar U te luist'ren.

In plaats van altijd maar weer bezig te
zijn, kom ik nu tot U, o Heer.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,

ja, zo omarmt U ook mij.

U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U (3x).

4. Wil daarom niet klagen,

maar dankbaar gewagen,

van blijdschap en vrede, voor ons
bereid. Van 't Kind dat het leven,
weer glans heeft gegeven,

Hem zij al de glorie in eeuwigheid.

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein

Ik ben die 'lk ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'lk ben', en 'lk zal er zijn'.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Refrein

3. Wie is een God, aan U gelik,
zo waard te zijn geprezen

die door zo menig liefdeblijk

ons opwekt u te vrezen?

U zond, o Heer, U Geest ons neer,
door wie wij in U roemen,

U Abba Vader, noemen.

Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?!



