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Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag collectedoel 
aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL17RABO0314100202 

Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het 1ste halfjaar 2025 is 
bestemd voor de fam. Blok, uitgezonden voor de MAF, Flying for 
Life. 
 

Meeleven 
We leven mee met Claudia en Bastiaan van der Veer, Essenlaan 6, 3247 GG. Hun 
3-jarige zoontje Tjeerd is ernstig ziek. A.s. woensdag 8 januari wordt gestart met 
behandeling d.m.v. chemokuren in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. We 
wensen Tjeerd en zijn ouders, zus en broers Gods zegen en veel sterkte, maar ook 
een voorspoedig herstel. Bid u mee! 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Standaard was dat na de kerkdienst op nieuwjaarsdag een bijeenkomst werd 
georganiseerd om elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen. Omdat velen ervoor 
kiezen om op familiebezoek te gaan en hierdoor de opkomst sterk is afgenomen, is 
besloten om deze bijeenkomst te verplaatsen na de morgendienst van vandaag. We 
nodigen iedereen van harte uit om even een momentje te nemen voor gezamenlijk 
koffie te drinken in onder de wiek en elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen. 
 

Jongerenreis 2025 
Nog niet aangemeld voor de reis naar Servië a.s. zomer doe het alsnog. 
Aanmeldformulieren kunnen nog worden ingeleverd t/m 6 januari op Wilhelminalaan 
38 in Dirksland. 
 

Kerkenraadsvergadering 
Dinsdag 7 januari vergaderd de kerkenraad. Naast de standaard agendapunten 
(overdenking, notulen vorige keer en in/uitgaande post) staat ook het opstellen van 
de verkiezingslijsten op de agenda. Dankbaar zijn we dat door diverse 
gemeenteleden veel namen zijn ingediend in de afgelopen weken. Wilt u de vergadering in uw gebeden meenemen! 
 

Teenz 
Aanstaande vrijdag, 10 januari, staat de eerste Teenz avond van 2025 alweer op de planning! We verwachten jullie dan om 
19.30 uur in de schuur bij familie Franzen, Oudelandsedijk 4, waar we een tof spel gaan doen. Om 21.30 uur kunnen jullie daar 
weer worden opgehaald. Kleed je warm aan! Meer info in de Teenz app. Tot dan! 
 

Doopaangifte 
I.v.m. de bediening van de Heilige Doop op zondag 26 januari 2025, zal op dinsdag 14 januari gelegenheid zijn tot het doen van 
doopaangifte vanaf 19:00 tot 19:30 uur in onder de wiek. Het is voldoende wanneer één van de beide ouders aanwezig is en 
het trouwboekje meebrengt. Het doopgesprek, waarbij beide ouders verwacht worden, vindt plaats op dinsdag 21 januari 2025 
aanvang 19:30 uur in onder de wiek.  
 

Aanpassing liturgische vormgeving in de diensten vanaf vandaag 
In de bijlage van deze Zondagsbrief kunt u lezen de aanpassing die we vanaf vandaag invoeren in de liturgische vormgeving in 
de morgen- en avonddiensten. 
 

Youth With A Mission (YWAM Zuid-Afrika) 
Aankomende donderdag vertrek Emma Brand naar YWAM Muizenberg (Discipleship Training School) in Zuid-Afrika. In de 
morgendienst zal zij hier wat meer over vertellen. Mocht u of jij haar financieel willen steunen, wat zeker nodig is, dan kan dat 
via de diaconie o.v.v. “bijdrage Emma Brand”. Wilt u op de hoogte blijven van haar tijdens haar verblijf in Muizenberg en op 
outreach? Stuur haar dan een Whatsapp naar 0681131615. Dan houdt zij je op de hoogte.  
 

Pastoraal spreekuur Oude Bieb.  
Iedere donderdag in ‘de Oude Bieb’ van 14:00 tot 15:00 uur.  
 

Van de faircommissie 
De oliebollenactie op 31 december heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 1.350,-. We kunnen u meedelen dat we met de 
gehouden acties in het laatste kwartaal van 2024 in totaal € 10.000,- kunnen overmaken voor de zendingsmedewerkers 
verbonden aan onze kerk!  
 

Verwerkingsboekje 
Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes bij de 
kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.  

Collecten: 
1. HGJB 
2. Kerk & Eredienst 
3. Orgelfonds 
Zendingsbussen: fam. Blok  
 

Morgendienst: 10:00 uur  
Ds. G.J.H. Vogel, Oosterland 
Zingen: 
Ps. 126 : 2 
Ps.   42 : 1,4,5 
Ps.   17 : 3,8 
KL 
Gz. 112 : 1,2 
Gz. 121 : 1,2,3,4,5 
Schriftlezing: Psalm 36 & 1Joh.1:1-4 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
Prop.  A.A. Teeuw, Ridderkerk 
Zingen: 
Ps. 130 : 3 
Ps. 105 : 3,4 WK 
Gz. 268 : 1,2,3 OTH 
Ps. 107 : 11,22 
Gz, 228 : 1,2,3 
Schriftlezing: Hand. 5 : 24-42 
 

Pastoraat 
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 
 

 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
 

mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/


Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 

Liederen in de morgendienst. 
Kinderlied 
Heel gewoon, heel gewoon. 
Niemand had 't zo verwacht. 
Geen paleis of 'n dure woning, 
wie had dat ooit gedacht. 
Door te worden als 'n kind heel 
eenvoudig, 
door te worden als 'n kind heel klein, 
kon Hij onze Koning worden, 
kan Hij de Redder zijn. 

Gezang 112 
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil'ge gloed. 
Kom met uw zachte glans 
doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

 
2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst 
verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

Gezang 121 
1. God in ons midden, 
Heer, wij aanbidden 
met al uw kinderen wereldwijd, 
uw trouw aan mensen, 
uw onbegrensde, 
uw ongekende majesteit. 
 

2. (V) Lam dat de zonden draagt, 
lam dat de leeuw verjaagt, 
uw wieg een kribbe, uw troon een 
kruis- Gij spreidt geen macht ten 
toon, Gij zijt, o mensenzoon, 
onder een open hemel thuis. 
 

3.Licht van de overkant, 
fakkel die eeuwig brandt, 
o vlam die ons naar Gods land 
geleidt, wie lopen in uw licht, 
zie, over hun gezicht 
valt al de glans der eeuwigheid. 

4. (M) Koning der volken 
kom op de wolken, 
keer al het kwade ten goede om, 
kom, lam dat voor ons bloedt, 
kom, licht in overvloed, 
kom spoedig, Here Jezus, kom! 

5. God in ons midden, 
Heer, wij aanbidden 
met alle heiligen uw beleid, 
uw trouw aan mensen, 
uw onbegrensde, 
uw ongekende majesteit. 

 

Liederen in de avonddienst. 
Psalm 105 
3. Vraagt naar de HEER en naar zijn sterkte 
naar Hem die al uw heil bewerkte. 
Zoekt dagelijks zijn aangezicht, 
gedenkt al wat Hij heeft verricht. 
Slaat acht op 't oordeel van zijn mond 
en vreest Hem, volk van Gods verbond. 

4. O volk, uit Abraham gesproten 
dat zoveel gunsten heeft genoten 
o Jakobs kind'ren, die de HEER 
heeft uitverkoren, meldt zijn eer 
De HEER is onze God; zijn mond 
spreekt recht op heel het wereldrond 

 

Gezang 268 
1. Dank U mijn Vader voor al uw genade, 
die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, 
door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft. 

Refrein 
Al wat ik ben, dank ik aan Hem: 
aan Jezus' liefde voor mij. 
Zolang ik besta, volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
 
 
 
 

 

2. Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien 
van uw heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, 
geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
uw genade is mij genoeg. 
Refrein 

3. Niets houdt mij tegen mij over te geven, 
aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde 
draagt U, mij erdoorheen. 
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef! 
Refrein 2x 

 

Gezang 228 
1. De pelgrimsstaf is in mijn hand, 
ik ben op reis naar 't vaderland, 
naar het Jeruzalem hier boven, 
de sterke stad, door God gegrond 
op Christus' bloed, op zijn verbond, 
daar zal ik Hem, mijn God steeds 
loven. De pelgrimsstaf is in mijn 
hand, ik ben op reis naar 't 
vaderland. 
 

2. O Christus, die uw volk bewaart 
en zelf een pelgrim werd op aard, 
daar Gij mijn vlees hebt 
aangenomen, wijs mij steeds in uw 
Woord de weg, laat elke stap hier 
afgelegd mij dichter bij uw heil doen 
komen. Weg spoedt mijn leven, 
haast U, Heer, 
daal met gena en redding neer. 

3. Heer, laat mij door uw Geest 
geleid, mijn weg gaan in 
standvastigheid, wil mij voor 
struikelen behoeden. 
Richt mij weer op, zo vaak ik val, 
trek mij, zodat ik volgen zal, 
beschut mij, Heer, als stormen 
woeden. Laat uw gena, uw lichte 
schijn in donkerheid dicht bij mij zijn. 
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Aanpassing liturgische 

vormgeving in de diensten per 5 

januari 2025 

Als we een kerkdienst bezoeken is 

de belangrijkste reden dat we dit als 

christen doen om God groot te 

maken en te dienen. Door samen te 

komen op vaste momenten geven we 

tevens gestalte aan het gemeentezijn 

van de Heere in ons dorp. Op 

persoonlijk vlak willen we in de 

kerkdiensten (en ook de andere 

bijeenkomsten) gesticht en gevoed 

worden om te groeien in ons geloof 

en meer en meer hem te volgen. 

Hierbij hoort naast onderwijs ook 

het toegerust worden op onze plaats 

in de maatschappij waarin we leven 

en waarin we uit mogen dragen wie 

we in Christus zijn en wat God voor 

ons en onze naaste kan betekenen. 

Als we het voorgaande projecteren 

op hoe we kerkdiensten invullen dan 

zien we dat het Woord centraal staat 

in de dienst en dat erom heen gebed, 

zingen, collectemoment, wetslezing 

en geloofsbelijdenis zijn gepland. 

Met name om hetgeen wat om de 

verkondiging gebeurt, is het goed 

om God nog meer de plaats te geven 

die Hij verdient en ook om ons nog 

meer toe te rusten in het uitdragen 

van ons “christenzijn”. Daarom 

hebben we besloten dat een tweetal 

momenten aan het begin en het 

einde van onze kerkdiensten worden 

aangepast. Deze wijzigingen gaan 

we vanaf zondag 5 januari 2025 

invoeren en worden hieronder verder 

beschreven.  

1) Kerkdiensten met wetslezing 

Nadat de kerkenraad binnenkomt 

worden de mededelingen 

voorgelezen. Na het voorlezen van 

de mededelingen gaan we als 

gemeente staan en zingen we het 

intochtslied en wordt de voorganger 

naar de preekstoel gebracht. Voor- 

of nadat de voorganger op de kansel 

staat volgt het stil gebed en 

aansluitend ontvangen we het 

Votum en groet. Daarna gaan we 

zitten en vervolgt de dienst. 

De verschillen lijken klein met de 

huidige wijze, maar we staan nu we 

als gemeente van de Heere als we 

Votum en Zijn groet mogen 

ontvangen. Als we een onbekende 

persoon ontmoeten of een belangrijk 

persoon dan gaan we toch ook staan 

als we elkaar begroeten? Zouden we 

dan voor onze Heere blijven zitten 

als Hij ons groet? 

2) Kerkdiensten met 

geloofsbelijdenis 

De aanvang van deze diensten zijn 

gelijk zoals die hiervoor bij 

kerkdiensten met wetslezing is 

beschreven. 

De plaats van de geloofsbelijdenis in 

de kerkdienst verplaatsen we echter 

naar na het slotgebed. Door de 

geloofsbelijdenis na het slotgebed te 

plaatsen is het een logische stap om 

de geloofsbelijdenis staande uit te 

spreken. Geloven is tenslotte ook 

een actieve zaak en vraagt van ons 

motivatie en inspiratie om in Gods 

weg, en onder Zijn leiding, te gaan. 

De predikant kan ervoor kiezen om 

de belijdenis zelf uit te spreken 

(zoals we tot nu toe gewend zijn), de 

geloofsbelijdenis als gemeente 

hardop uit te spreken (zoals 

regelmatig het samen bidden van het 

“Onze Vader” al gebeurt, of de 

geloofsbelijdenis te laten zingen. 

Het is goed om de geloofsbelijdenis 

als gemeente hardop uit te spreken. 

Niet alleen om zo samen ons geloof 

in de Heere uit te spreken maar ook 

ons te oefenen in het hardop 

uitspreken en getuigen van wie God 

in ons leven is. We bemoedigen 

hiermee elkaar door dit samen uit te 

spreken maar ook leren we zo 

(weliswaar in een vaste 

bewoordingen van de 

belijdenisformulieren) ons geloof 

onder woorden te brengen.  

Na het uitspreken (of zingen) van de 

geloofsbelijdenis vervolgen we dan 

staande de dienst door het zingen 

van het slotlied en ontvangen daarna 

de zegen. Hiermee gaan we als 

getuigende en gezegende gemeente 

de week weer in. 

Het voorgaande samengevat per 

dienst: 

Morgendienst: 

1. Mededelingen (zittend) 

2. Intochtslied (staande) 

3. Stil gebed (staande) 

4. Votum en groet (staande) 

5. Vervolg van de 

morgendienst zoals 

standaard: 

a. Psalm/gezang 

b. Wetlezing 

c. Psalm/gezang 

d. Gebed 

e. Schriftlezing 

f. Kinderlied 

g. Preek 

h. Psalm/gezang 

i. Dankgebed 

j. Collecte 

k. Psalm/gezang 

(staande) 

l. Zegen (staande) 

 

Avonddienst: 

1. Mededelingen (zittend) 

2. Intochtslied (staande) 

3. Stil gebed (staande) 

4. Votum en groet (staande) 

5. Vervolg van de 

avonddienst: 

a. Psalm/gezang 

b. Gebed 

c. Schriftlezing 

d. Psalm/gezang 

e. Preek 

f. Psalm/gezang 

g. Collecte 

(aansluitend aan de 

psalm/gezang) 

h. Dankgebed 

i. Geloofsbelijdenis 

(stil, hardop, 

zingend) (staande) 

j. Psalm/gezang 

(staande) 

k. Zegen (staande) 



Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 

 


