Hervormde Gemeente

Dirksland

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten

online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Collecten

Via de QR-code, Appostel app of overmaking.
Graag collectedoel aangeven.

Diaconie: IBAN: NL17RAB0O0314100202
Kerkvoogdij: IBAN: NL67TRAB0O0361328311
De opbrengst van de zendingsbussen van het 15
halfjaar 2025 is bestemd voor de fam. Blok,
uitgezonden voor de MAF, Flying for Life.

Scriba afwezig

De scriba is afwezig van zaterdag 15 maart 2025 t/m 28 maart 2025.

Zijn werkzaamheden worden waargenomen door diaken Piet Tanis
(Honingeter 28, 3247GD, tel. 0612395235).

Pastoraal spreekuur Oude Bieb.

ledere donderdag in ‘de Oude Bieb’ van 14:00 tot 15:00 uur.

Seniorenmiddag

Op dinsdag 18 maart is er een seniorenmiddag. De aanvang is om
14:00 uur in ‘onder de wiek’. De mediatie wordt verzorgd door Karen
Koppenaal. Daarnaast zal er een presentatie zijn over de molens op
Goeree Overflakkee door de molenstichting.

Als je opgehaald wilt worden kun je bellen met Alie, 06-24343033 of
Jannie 603240.

Workshop lente/paasstuk maken

Biddagbrief 12 maart 2025

Collecten:

1. Diaconie

2. Kerk & Eredienst
Zendingsbussen: fam. Blok

Middagdienst: 14:30 uur
Ds. N.F van Splunter, Rotterdam
Dienst met kinderen

Avonddienst: 19.15 uur

Ds. J. van Belzen, Maassluis

Zingen:

Gz.501:1,2

Gz.501:4,5

Ps. 56:1,2

Ps. 56:4,5

Gz.190:1,2,3,4 OTH

Ps. 65:4,8

Schriftlezing: Gen. 39:21-23&41:37-40
Hand.27:21-25, psalm37:1-9 & 37-40

Pastoraat
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling.

Eindredactie Zondagsbrief
Johan van der Welle

Email Zondagsbrief

Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag
15.00 uur via:
zondagsbrief@hervormddirksland.nl

Website www.hervormddirksland.nl

Woensdag 2 april is er een workshop in de Oude Bieb. We gaan een lente/paas stukje maken. We

beginnen om 13.30 tot +/- 16.00 uur

Lijkt het je ook leuk om mee te doen, geef je dan op voor zaterdag 22 maart.

Kosten € 20,00. Opgeven bij Anet 0610796230

Vrouw&Ontmoeting

Zin in een gezellig avondje met elkaar met een hapje en een drankje waarbij je ook nog kunt shoppen?

Kom dan naar de kledingruilavond op vrijdag 14 maart.

Heb je kleding , schoenen of accessoires die je zelf niet meer draagt, neem deze dan mee en ruilen maar.
Inleveren en ophangen kan vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur gaan we van start in onder de wiek.

Van harte welkom, ook als je alleen voor de gezelligheid wil komen!

Projectkoor: zing mee in de Stille Week en met Pasen

Zondagmorgen na de dienst zijn we gestart met repeteren voor de Stille Week en Pasen.

Wil je meedoen of ben je benieuwd of dit iets voor jou is? Je bent van harte welkom!

Lukte het zondag niet? Noteer dan alvast de andere repetitiedata in je agenda: 16 maart, 23 maart en 13
april. Het is niet erg als je niet bij alle repetities en uitvoeringen aanwezig kunt zijn.

We hopen in de Stille Week te zingen tijdens de vieringen van woensdag 16 april en donderdag 17 april en

op 20 april tijdens de kerkdienst van Paasmorgen.

Keigave voorjaarsdag

Op 26 februari was het zover, de Keigave voorjaarsdag. Ruim 50 kinderen mochten we verwelkomen bij

onze activiteiten. We zijn ontzettend dankbaar voor alle vrijwilligers die ons op deze dag hebben geholpen.
Via deze weg willen we nog even een diepe buiging voor jullie maken!

2.0.Z.
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Liederen in de middagdienst.
In deze dienst is er een gedrukte orde van dienst

Liederen in de avonddienst.

Gezang 501

1. Beveel gerust uw wegen,
al wat uw leven deert,

bij God aan, die u zegent
en die 't heelal regeert!

Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden,

2. De Heer kunt u vertrouwen,
zijn wil is wijs en goed.

Vaak kon u toch aanschouwen,
dat God nog wond'ren doet?
Wij kunnen God niet dwingen,
door klagen noch door pijn

laat God zich iets ontwringen.

waarlangs uw voet kan gaan. Hij wil gebeden zijn.
Gezang 501

4. Laat Hem besturen, waken 5. Die trouw de loopbaan lopen,
-'t is wijsheid wat Hij doet; ontvangen voor Gods troon
zo zal Hij alles maken, de prijs, waarop zij hopen:
dat g'u verwond'ren moet, de overwinnaarskroon.

als Hij, die alle macht heett, Dan is voorbij het lijden;
met wonderbaar beleid dan is uw taak volbracht;
geheel het werk volbracht heetft, dan ziet u, dat na 't strijden
waarom u nu nog schreit. een zegepalm u wacht.
Gezang 190

1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga,

zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.

Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

2. 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:

€én met God de Vader en verenigd met uw volk;

tot de dag gekomen is van uw wederkomst,

dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

3. Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart,

En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer;

zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd

en in uw vergeving leef ik nu.

4. Vader van het leven, ik geloof in U.

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.

Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit,

om het zaad te zijn van Gods rijk.

Vergeet a.u.b. niet de biddagbrief mee naar huis te nemen!



