
Hij is opgestaan! 
Vandaag is het P _ _ _ _ en vieren we dat Jezus is opgestaan. Hij leeft en het graf is _ _ _ _! 

 

Johannes 20: 1 – 10 – Het lege graf 

 

Rebus 

Als je deze rebus oplost, weet je al waar het vandaag over zal gaan!  

 

_  _    _  _  _  _    _  _    _  _  _  _  _  _    _  _  _  _  _  _  ,  _  _  _    _  _  _  _    _  _    _  _  _  _. 

_  _  _    _  _    _  _  _  _  _  _  _  _  _ ! 



Maria kwam bij het graf… Dit is een bekend lied, misschien ken je het wel of heb je het 
pas nog gezongen op school. Maria schrikt en ze is bang. Haar hoop, haar Heer is weg. 
Ze loopt snel terug naar de leerlingen. Help jij haar op weg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrus en Johannes rennen naar het graf 
Als Maria aan de leerlingen vertelt dat het graf leeg is, rennen Petrus en Johannes 
meteen naar het graf. Johannes is iets sneller. Hij noemt zichzelf “de discipel die Jezus 
liefhad”. Dat is bijzonder: hij weet dat Jezus van hem houdt. En dat is het 
allerbelangrijkste! 
Wanneer wist jij dat Jezus echt van je houdt?____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



Het graf is leeg! 
 In het graf zien ze iets opvallends: de doeken liggen er nog, en de doek om Jezus’ hoofd 
ligt zelfs netjes opgevouwen. Jezus is niet meegenomen. Nee, Hij is opgestaan! De dood 
heeft niet gewonnen maar Jezus leeft. 
Waarom denk jij dat de opgevouwen doek zo belangrijk is? ___________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

Johannes gelooft – en wij mogen ook geloven! 
Johannes kijkt en gelooft: Jezus leeft! En als Jezus leeft, is er altijd hoop. Voor alles wat 
moeilijk is, mogen we weten: Jezus is sterker. Hij laat ons nooit alleen. 
 
Schrijf of teken iets waar jij graag hoop voor hebt, waar jij op hoopt. Bid er ook samen 
voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


