
            
Zondagsbrief 20 april 2025 

 

Z.O.Z. 

Hervormde Gemeente 

Dirksland 

 

Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag 
collectedoel aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL17RABO0314100202 
Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het 1ste 
halfjaar 2025 is bestemd voor de fam. Blok, uitgezonden 
voor de MAF, Flying for Life. 
 

Meeleven 
We leven mee met Raymon de Man (Bloemenweg 6, 3247GA) en zijn 
ouders. Zijn gezondheid gaat steeds meer achteruit.  
Zo leven we ook mee met de 3-jarige Tjeerd van der Veer (Essenlaan 
6, 3247GG), zijn ouders Claudia en Bastiaan, zus en broers. Tjeerd 
ondergaat chemokuren en bestralingen in het UMC in Groningen. Het 
gehele gezin verblijft in Groningen. Het adres in Groningen: UMCG 
Familiehuizen, t.a.v. de familie Van der Veer, Appartement 2, Receptie 
AKC, Postbus 11120, 9700 CC Groningen.  
Piet van Bruinisse (Nieuweweg15a, 3248BD Melissant) wordt dinsdag 
22 april opgenomen in EMC Rotterdam voor een vaatoperatie. We 
wensen hem veel sterkte en Gods nabijheid. 
Laten we alle zieken – ook de niet genoemden – en hen die eromheen 
staan in onze gebeden meenemen voor rust, herstel en kracht. 
 

Huwelijksjubilea 
Op woensdag 16 april waren Bert en Judic Graafland (Voorstraat 13, 3247CD) 45 jaar getrouwd. Ze zijn 
dankbaar voor alle zegeningen die ze van God hebben mogen ontvangen in deze jaren.  
Hetzelfde geldt voor Mijn en Atie van ’t Geloof (Molenzicht 20, 3247 VA). Zij waren 50 jaar getrouwd op 
vrijdag 18 april.  
Ook Cor en Miek Melissant (Nijverheidsweg 4a, 3247XX) zijn dankbaar voor hun 40-jarig 
huwelijksjubileum op zaterdag 19 april. De dank komt aan God toe. We feliciteren allen met hun jubileum 
en wensen hen Gods zegen toe voor nog vele jaren samen. 
 

Koffiedrinken na de dienst 
Na de morgendienst op Eerste Paasdag is het weer mogelijk om gezamenlijk koffie/thee te drinken onder 
de toren. Een mooi moment om elkaar fijne dagen te wensen en weer even gemeenschap te zijn. Een 
ieder is van harte uitgenodigd. 
 
Paasproject - Gods genade geeft uitzicht 
Voordat de kinderen naar hun eigen dienst gaan, zal de predikant het kindermoment houden in het kader 
van het paasproject – Gods genade geeft uitzicht. 
 
Gebedskring  
Aanstaande dinsdag 22 april is er weer gebedskring in de consistoriekamer van 20.00u tot 21.00u. Van 
harte welkom om mee te bidden. Eventuele gebedspunten kunnen worden doorgegeven aan Tanny 
0612864241 of Nely 0615830912.  
 
Seniorenmiddag 
Dinsdag 22 april is er seniorenmiddag, de meditatie wordt verzorgd door onze pastoraal medewerker 
 A. Rolfes. Verder komt de politie vertellen over veiligheid in en om je huis, inbraak, oplichting en zo meer. 
Daarnaast kunnen er kaarten gekocht worden waarvan de opbrengst bestemd is voor Living Waters 
Village in Borneo. We beginnen om 14:00 uur in ‘onder de wiek’.  
Als je opgehaald wilt worden kun je bellen met Alie 0624343033 of Jannie 603240. 

 
Collecten: 
1. Open Doors 
2. Kerk & Eredienst 
3. Beeld & geluid 
Zendingsbussen: fam. Blok  
 

Morgendienst: 10:00 uur  
Ds. H.N. Visser, Amsterdam 
1ste Paasdag 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
Ds. G.J.H. Vogel, Oosterland 
Zingen: 
Ps.   61 : 1 
Gz. 172 : 1,2,3 
Ps.   18 : 1,9 WK 
Ps.   89 : 1,7 
Gz. 179 : 1,5 
Schriftlezing: Joh. 20:11-18 & 24-31 
 

Pastoraat 
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 
 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
 

mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/


Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 

 
Pastoraal spreekuur Oude Bieb. Iedere donderdag in ‘de Oude Bieb’ van 14:00 tot 15:00 uur.  
 
Verwerkingsboekje 
Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes 
bij de kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.  
 
Koek op Koningsdag 
Tijdens Koningsdag staat er een koffiekraam bij de kerk. Wij zoeken bakkers die iets lekker willen leveren 
voor bij de koffie! Bak je mee?? 
Opgeven bij Annegreet van Putten: 0653916863 of annegreetvanputten@hervormddirksland.nl 
 
Liederen in de morgendienst. 
In deze dienst is er een gedrukte orde van dienst. 
 
Liederen in de avonddienst. 
 
Gezang 172 
1. God dank! laat iedereen het horen: 
Christus is waarlijk opgestaan! 
Wij gaan niet in de nacht verloren- 
Pasen: de grote dag breekt aan! 
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen, 
een engel kondigt stralend aan: 
Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen, 
waarlijk, de Heer is opgestaan! 
 

2. Wij hadden alle hoop verloren, 
niemand van ons zag toekomst meer; 
leeg was ons hart, als nooit tevoren 
zo eenzaam, zonder onze Heer. 
Hopeloos donker was ons leven, 
een bange droom, een lange nacht; 
waar was ons laatste licht gebleven: 
Christus, die ons de toekomst bracht? 

3. God dank! de Hemel heeft gesproken; 
Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet! 
Een nieuwe lente is ontloken, 
vreugde begraaft het diepst verdriet. 
God lof! De nacht is overwonnen, 
het daglicht krijgt voorgoed ruim baan, 
de toekomst is vandaag begonnen- 
waarlijk, de Heer is opgestaan! 
 
Psalm 18
1. Ik heb U lief van ganser harte, Here. 
Gij immers zult het onheil van mij weren. 
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, 
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. 
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, 
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, 
o hoorn des Heils, U loof ik voor altijd, 
ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd. 
 

9. Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, 
zijn woord is waar en zuiver t'allen tijde. 
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, 
voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid. 
Want wie is God, dan deze onze Here? 
Wie is de rots die alles kan trotseren? 
Alleen die God die mij met kracht omgordt, 
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. 

Gezang 179 
1. Laat ons van Pasen zingen, 
een loflied voor de Heer! 
Al zijn wij stervelingen, 
ons raakt de dood niet meer; 
wie zich gewonnen gaf 
leeft voort in stil vertrouwen 
voorbij een donker graf 
het daglicht te aanschouwen. 
 

5. Laat ons van Pasen zingen, 
een loflied voor de Heer! 
Al zijn wij stervelingen, 
wij erven des te meer: 
wanneer God zelf ons haalt, 
dan gaan wij uit het lijden 
het licht in dat daar straalt- 
zijn bloeiend jaargetijde! 
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