
 
Avondgebed op dinsdag 15 april 2025, 19.15 uur 
‘Overgave, Gethsemané’ 
 

We komen in stilte 
 

Koraal  
‘Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe!’ – J.S. Bach 
 

Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe,  
der gute Hirte leidet für die Schafe,   
die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte,  
für seine Knechte.      
 

Hoe wonderbaarlijk is toch die straf, 
de goede Herder lijdt voor zijn schapen, 
de Heer, de Rechtvaardige, betaalt de schuld 
voor zijn knechten. 
 

Votum 
 

Zingen: Zo lief had God de Vader ons 
 

1 Zo lief had God de Vader ons, 
dat Hij zijn eigen Zoon zond 
tot heil van ons gebroken hart, 
omdat Hij ons zo kostbaar vond. 
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; 
toch is het Jezus' bloed dat ons 
weer dicht in zijn nabijheid bracht. 
 

3 Ik roem niet meer in eigen kracht, 
in gaven, in wat wijsheid is; 
Ik roem alleen nog in de Heer, 
zijn dood en zijn verrijzenis. 
Hoe zou ik delen in zijn loon, 
de zege die Hij heeft behaald? 
Maar dit weet ik met heel mijn hart: 
zijn offer heeft mijn schuld betaald. 

2 O, zie de mens daar aan het kruis, 
met al mijn schuld beladen; 
beschaamd hoor ik mijn eigen stem 
Hem loochenen en smaden. 
Het was mijn zonde die Hij droeg, 
totdat Hij riep ‘Het is volbracht' 
zijn laatste adem bracht mij hoop, 
zijn sterven werd mijn levenskracht. 
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Muziek (instrumentaal) ‘Via Dolorosa’ 
 

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 
ging de Christus, onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 
 

Schriftlezing: Mattheüs 26:36-46 
 

36 Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsémané heette, en zei tegen 
de discipelen: Ga hier zitten, terwijl Ik daar ga bidden. 37 En Hij nam Petrus en 
de twee zonen van Zebedeüs met Zich mee en begon bedroefd en zeer angstig 
te worden. 38 Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood 
toe; blijf hier en waak met Mij. 39 En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp 
Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat 
deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. 
40 En Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en Hij zei tegen 
Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij waken? 41 Waak en bid, opdat u niet in 
verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.  
42 Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als deze 
drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil 
dan geschieden. 43 En toen Hij bij hen kwam, trof Hij hen opnieuw slapend 
aan, want hun ogen waren zwaar geworden. 44 En Hij liet hen achter, ging 
nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. 45 Toen 
kwam Hij bij Zijn discipelen en zei tegen hen: Slaap nu maar verder en rust; 
zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de 
handen van zondaars. 46 Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is 
dichtbij. 
 

Stilte 
 

Overdenking 
 

Stilte 
 

Muziek (instrumentaal) ‘Erbarme dich, mein Gott’ – J.S. Bach 
 

Erbarme dich,     Ontferm U over mij, 
Mein Gott,     mijn God, 
Um meiner Zähren willen!  vanwege mijn tranen. 
Schaue hier,    Zie toch, 
Herz und Auge weint for dir, hart en oog huilen bitter 
Bitterlich,     wegens U. 
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Zingen: Weerklank 142 : 1, 2, 3 en 6 
 

1 Gethsemané, die nacht moest 
eenmaal komen. De Heiland heeft 
bewust die weg genomen. 
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet 
terzijde, aanvaardt het lijden. 
 

3 Wie heeft gewaakt van die het 
naaste stonden? Hij heeft hen 
driemaal slapende gevonden. 
Hij ging terug en heeft alleen 
geleden, eenzaam gebeden: 

2 Hoe dichtbij is de hof, waar Gij 
gewaakt hebt; verstaanbaar is de 
klacht, die Gij geslaakt hebt. 
Nog leeft de haat, die U kwam 
overvallen: zo zijn wij allen. 
 

6 In angst en tranen werd zijn strijd 
gestreden. Toen kon Hij toebereid 
naar voren treden. 
De duisternis kon, wat zij mocht 
verzinnen, Hem niet verwinnen. 

 
Gebed 
 
Zegen 
 
We gaan in stilte 
 
Overdenking: Erik Bruggeman 
Ouderling van dienst: Mark van den Boogert 
Muziek: Eline Joppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


