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Avondgebed op zaterdag 19 april 2025, 19.15 uur 
‘Rust, Begrafenis’ 
 

We komen in stilte 
 

Koraal ‘Stil, mijn ziel, wees stil’ 
 

Votum 
 

Zingen: Geef vrede Heer, geef vrede 
 

1 Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde,  
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 
 

3 Geef vrede, Heer, geef vrede,  
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
 

4 Geef vrede, Heer, geef vrede,  
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken  
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

 

Muziek: Geef ons uw vrede (Sela) 
 

Schriftlezing: Mattheüs 27:57-61 
 

57 Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van 
wie de naam Jozef was en die ook zelf een discipel van Jezus was. 58 Die ging 
naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het 
lichaam aan hem gegeven zou worden. 59 En Jozef nam het lichaam in 
ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen, 60 en legde het in zijn nieuwe 
graf, dat hij in de rots uitgehakt had; en nadat hij een grote steen voor de 
ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. 61 En daar waren Maria 
Magdalena en de andere Maria, die tegenover het graf zaten. 
 

Stilte 
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Gedicht 
 

Stille week 
 

Het voorjaar komt, de knoppen breken 
en bloesems geven taal en teken. 
 

De vogels zingen, God wat is dit mooi. 
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi. 
 

Maar kan niet. Deze dagen staat 
tussen de takken uw bebloed gelaat. 
 

De bomen lopen wonderbaarlijk uit 
rond uw verminkte, naakte huid. 
 

Spijkers die hand en hout doorboren, 
de aarde bloeit als nooit tevoren. 
 

Ik hunker naar wat gaande is, 
naar opbloei, naar verrijzenis. 
 

Maar kan het voorjaar nog niet aan, 
eerst moet de Heer zijn opgestaan. 
 

Stilte 
 

Muziek ‘Wohl mir, dass ich Jesum habe’ – J.S. Bach 
 

Wohl mir, dass ich Jesum habe, 
o wie feste halt ich ihn, 
dass er mir mein Herze labe, 
wenn ich krank und traurig bin. 
Jesum hab ich, der mich liebet 
und sich mir zu eigen gibet; 
ach drum lass ich Jesum nicht, 
wenn mir gleich mein Herze bricht. 

Wat een voorrecht dat ik Jezus heb, 
o, hoe stevig houd ik hem vast, 
dat hij mijn hart verkwikke, 
als ik ziek ben en bedroefd. 
Ik heb Jezus, die mij liefheeft 
en zich aan mij gegeven heeft; 
ach, daarom laat ik Jezus niet los, 
ook al breekt mijn hart in mij. 

 

Zingen: Weerklank 503 
 

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
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2 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
Alles vervalt in ’t wisselend getij, 
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 
 

3 U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 

4 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
 

5 Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 
 

Gebed 
 
Zegen 
 
We gaan in stilte 
 
Gedicht: Karin Meijer 
Ouderling van dienst: Peter Nagtegaal 
Muziek: Familie Nagtegaal, Angelina Kievit 
 


