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Vanmorgen lezen we uit Nehemia 4: 1-23. Het gaat daar over de 

opbouw van de muur rond Jeruzalem, waarbij de bouwers te maken 

krijgen met enorme tegenstand. Juist op dat moment neemt 

Nehemia het leiderschap.  

 Om de muur en 

de poorten weer 

te maken, moet 

er hard gewerkt 

worden. Dat gaat 

gelukkig heel 

goed bij Nehemia 

en de bouwers. 

Ze hebben van 

alles nodig; 

planken, spijkers, 

zagen… Maar er 

is jammer 

genoeg ook nog 

wat anders 

nodig.  

→Kleur de vakjes 

met de stipjes en 

dan weet je wat 

dit is. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorstreeppuzzel: 

Streep onderstaande woorden door in de puzzel. De overgebleven letters 

vormen een belangrijk woord voor Nehemia, de Joden en hun vijanden.  

boog   muur   sjouwer 

borstkuras  nehemia  speer 

gat   officier  wachter 

heup   puin   werpspies 

lastdrager  ramshoorn  zwaard 

lijfwacht  schild 

Oplossing: …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook wij bouwen mee aan iets moois: Gods kerk! En soms is dat best 

spannend of moeilijk.  

→Hussel de dikgedrukte letters en maak een woord, begin met de letter met 

een streep eronder.  

Maar net als bij Nehemia kunnen wij: 

• (ddiben) 

_________ als het moeilijk is, 

• (orvo   aarekl   enozgr) 

____    _____     _______  ,juist als iemand kwetsbaar is, 

• (ijbvlen    ijkenk     raan     oGd)  

_______  ______   _____   _____    , we horen bij Hem!  

•  (ne roodnaag)  

__ _____________  , omdat we bouwen voor God én voor de mensen 

om ons heen, en zelfs voor de mensen na ons, de generaties die 

komen.  

Zo bouwen wij ook, in de kracht van God, niet met een zwaard, maar met 

liefde, gebed en aandacht. Samen bouwen we aan Zijn huis, voor onszelf en 

voor de generaties die komen.  

 

 

 



 

 

 

 

 


