Hervormde Gemeente

Dirksland

Zondagsbrief 11 mei 2025
Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten

online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe. fogz(gspi
Collecten 2. Kerk & Eredienst

3. Orgelfonds

Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Zendingsbussen: fam. Blok

Graag collectedoel aangeven.
Diaconie: IBAN: NL17RAB00314100202
Kerkvoogdij: IBAN: NL67RAB0O0361328311

Morgendienst: 10.00 uur
Ds. H.N. Visser, Amsterdam

De opbrengst van de zendingsbussen van het 15* halfjaar gsn_ge;i 5
2025 is bestemd voor de fam. Blok, uitgezonden voor de Gz.445:1,2
MAF, Flying for Life. Ps. 95:14
Meeleven We leven mee met Raymon de Man (Bloemenweg 6, 3247GA) en §L ,

" L . s. 27:7
zijn ouders; als ook met de 3-jarige Tjeerd van der Veer (Essenlaan 6, Gz.242 123
3247GG), zijn ouders Claudia en Bastiaan, zus en broers; als ook met de 7- Schriftlezing: Neh.4:1-23
jarige Elin Fase (Oud-Kraaijerdijk 12, 3245LD Sommelsdijk), haar ouders Avonddienst: 18.00 uur
Gerdiena en Bram en zusje Jade en tenslotte ook met Marjan de Munck Ds. H.J. Catsburg, Goes
(Wilhelminalaan 32, 3247AS) die ernstig ziek is en waarvoor geen Zingen:
behandeling meer mogelijk is. Naast deze genoemden zijn er nog meerdere ES- 188 : ‘1" 8
zieken in onze gemeente die niet met name genoemd worden, maar velen GSZ'_ 425:12.3
zullen de namen wel weten. Ook deze zieken gedenken we en vragen we om Ps. 72:6.8
ze mee te nemen in uw gebeden. Hij alleen kan troost, rust en toekomst Gz. 13:1,2,3 0PW
schenken. Schriftlezing: 1 Kor.15:19-28
In de afgelopen week is vrij plotseling op 80-jarige leeftijd de (schoon)zus Pastoraat
overleden van de familie Van Dijk-Akkerhuis (Acacia 32, 3247DB). Gedenkt u Bereikbaar via eigen sectie-ouderling.
hen in uw gebeden. Eindredactie Zondagsbrief
Afgelopen vrijdag zijn de examens gestart op de middelbare scholen. We Johan van der Welle
wensen alle jongeren die hierbij betrokken zijn veel succes, maar bovenal Zijn Email Zondagsbrief
hulp en zegen hierbij. Gedenkt u deze jongeren ook in het gebed! ;ngoggﬁﬂfv?:hleveren uiterlijk vrijdag

Huwelijksjubilea Op donderdag 8 mei was de familie De Witte-De Munck
(Pimpelmees 9, 3245TW Sommelsdijk) 55 jaar getrouwd. Op zaterdag 10 mei
was de familie Mijs-Grootenboer (Staakweg 16, 3247BV) 40 jaar getrouwd.
Beide families danken God voor alle zegeningen die zij uit Zijn hand mochten
ontvangen. We feliciteren ze met het huwelijksjubileum en wensen hen Gods zegen en ondersteuning toe.
Voorbede en dankzegging Wilt u graag voorbede en/of dankzegging, neem dan vroegtijdig, uiterlijk op
vrijdagavond, contact op met de sectieouderling of scriba.

Gebedssamenkomst met zieken en allen die gebed nodig hebben Woensdag 21 mei is er een samenkomst in
de kerk waarin we willen bidden met zieken en hen die dit nodig hebben. Is voor u de drempel te hoog? We roepen
u op om in vertrouwen op Hem over deze drempel heen te stappen en voor u te laten bidden als u dit nodig hebt.
We hebben al diverse mensen gesproken die door vrienden mee waren genomen en die uit zichzelf nooit de stap
hadden gezet, brengt u ook iemand mee? Verder roepen we de gemeente op om 00k aanwezig te zijn en om vanuit
de bank mee te bidden. De deur gaat 19:15 uur open en we beginnen om 19:30 uur.

Overstapmoment "Van kinderdienst naar kerkdienst" In de morgendienst van zondag 13 juli zal er weer een
overstapmoment zijn. Dit is bedoeld voor de kinderen die na de zomervakantie naar groep 5 hopen te gaan.
Hiervoor is het noodzakelijk dat ouders hun kind z.s.m. aanmelden via: aletteadriaanse@hervormddirksland.nl.
Aanmelden kan tot 10 juni. Gaat uw kind naar groep 5 maar wil hij/zij niet meedoen met het overstapmoment? Meld
uw kind dan ook aan, dan brengt de (sectie)ouderling de bijbel thuis.

Meetpoint Zondagmiddag 25 mei willen we het JV-seizoen afsluiten met een bbq bij Joost en BJ in de tuin (Acacia
12, Dirksland). Alle jongeren tussen de 16 en 20 jaar zijn vanaf 15.00 uur uitgenodigd. Aansluitend willen we met
elkaar naar de jeugddienst gaan. Laat even weten in de groepsapp of je wel of niet komt.

Vrouw & Ontmoeting Op vrijdag 13 juni organiseert Vrouw & Ontmoeting een Ladies Dinner in Amerikaanse stijl.
Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij te praten en te genieten van heerlijk eten. Voor het voorgerecht
en nagerecht zorgen wij, maar we zoeken nog enthousiaste koks die iets lekkers willen maken voor het
hoofdgerecht. Graag eigen bestek, bord en stoel meenemen. Carpoolen is handig i.v.m. parkeerruimte. Mocht
vervoer een probleem zijn, dan horen we het graag. Locatie: Oud-Kraaijerdijk 14, Sommelsdijk. Meld je aan

via vrouw@hervormddirksland.nl of de app van Vrouw&Ontmoeting 2.0. Geef daarbij ook aan of je eten

meeneemt. We kijken ernaar uit om samen een fijne avond te beleven!

Verwerkingsboekje Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan
in de bakjes bij de kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.

zondagsbrief@hervormddirksland.nl

Website www.hervormddirksland.nl

2.0.Z.
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Buddy’s Beste gemeente, enkele jaren geleden zijn wij gestart met het buddy systeem bij ons in de kerk. Het doel
was elke jongere die de stap maakte naar de middelbare school te koppelen aan een buddy. Helaas is onze
voorraad buddy’s op en is er te weinig animo voor nieuwe buddy’s. Dit heeft ons doen besluiten dat de jongeren die
nu naar de middelbare school gaan niet gekoppeld gaan worden. Wenst u als ouders toch een buddy voor uw kind

neemt u dan contact op met het PPHJ team. Natuurlijk gaan we dan kijken of we iets kunnen regelen!
Pastoraal spreekuur Oude Bieb ledere donderdag in ‘de Oude Bieb’ van 14:00 tot 15:00 uur.

Liederen in de morgendienst

Gezang 445
1. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn
Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de
vijand aan. Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming, ik bouw
op U en ga in uwen Naam. Sterk in
uw kracht, gerust in uw
bescherming, ik bouw op U en ga in
uwen Naam.

Kinderlied
1. Kijk daar: een metselaar.
Hij bouwt een huis van steen.
Alle stenen netjes naast elkaar,
een huis voor iedereen.

Refrein 1.

Eén voor één, steen voor steen,
muren, deuren en ramen,

€één voor één, steen voor steen,
niet alleen, maar samen vormen zij
een huis, samen, muren deuren en
ramen. Samen vormen zij een huis,
samen.

Gezang 242
1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Liederen in de avonddienst

Gezang 425
1. Een koning hebben wij!
Zijn hoge heerschappij
gaat over alle mensen;
zijn grootheid kent geen grenzen.
Hij triomfeert, Hij troont
daar waar zijn Vader woont;
daar in zijn hemelhof
is Hij met alle lof
in heerlijkheid gekroond.

Gezang 13
1. Jezus, Hij is Koning,
Jezus, Hij is Koning,
Koning van het gans heelal.
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
Jezus, Hij is Koning!

2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid
voelend. En telkens weer moet ik
uw kracht verstaan. Toch rijst in mij
een lied van overwinning. Ik bouw
op U en ga in uwen Naam. Toch rijst
in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

2. De Heer bouwt ook zijn huis,
daar zijn wij de stenen van.
leder heeft zijn plekje in dat huis,
dat God er wonen kan.

Refrein 2.

Eén voor één, steen voor steen,
muren, deuren en ramen,

€één voor één, steen voor steen,
niet alleen, maar samen zijn wij het
huis van de Heer, samen, zoveel
verschillende namen, samen zijn wij
het huis van de Heer, samen.

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.

en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt

en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

2. Een koning hebben wij,
niemand is zoals Hij-

die volken openbaarde

Gods vrederijk op aarde.

Zijn zwakheid is zijn macht,
zijn kwetsbaarheid zijn kracht,
zijn kroon is niet van goud,
zijn troon een kruis van hout-
kom, Heer, de wereld wacht!

2. Jezus heeft ons vrijgekocht,
Jezus heeft ons vrijgekocht,
vrijgekocht door 't dierbaar bloed.
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
Jezus heeft ons vrijgekocht.

3. Samen zijn wij het huis van de
Heer, samen, zoveel verschillende
namen, samen zijn wij het huis van
de Heer, samen. Amen.

3. Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.

't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

3. Een koning hebben wij!
Als Hij komt maakt Hij vrij
wie nu nog is gebonden,
geboeid door zorg en zonde.
En als Hij ons beuvrijdt,

zijn vijanden ten spijt,
voorgoed met recht regeert,
leeft wie zich tot Hem keert
met Hem in eeuwigheid!

3. Wij zullen overwinnen,

wij zullen overwinnen,

wij zullen overwinnaars zijn.

Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
Wij zullen overwinnaars zijn.

Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?!



