Hervormde Gemeente

Dirksland

Zondagsbrief 18 mei 2025

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten

online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Collecten:

1. GO-church

2. Kerk & Eredienst

3. Onderhoud kerk
Zendingsbussen: fam. Blok

Collecten

Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag
collectedoel aangeven.

Diaconie: IBAN: NL17RAB00314100202
Kerkvoogdij: IBAN: NL67RAB0O0361328311

De opbrengst van de zendingsbussen van het 1ste
halfjaar 2025 is bestemd voor de fam. Blok, uitgezonden
voor de MAF, Flying for Life.

Morgendienst: 10:00 uur
Ds. G.J.H. Vogel, Oosterland
Openbare geloofsbelijdenis

Avonddienst: 18.00 uur
Ds. P.J. Visser, Den Haag

Jubileum g';‘ge;‘é "
Op woensdag 14 mei waren Agnes en Leen Terlouw (Vroonweg 27, 3247CG) Gz. 448 1.2
45 jaar getrouwd. Ze danken God, samen met hun kinderen voor alle Ps. 16:3.4 NB
zegeningen die zij uit Zijn hand mochten ontvangen. We feliciteren hen met Ps. 68:2,10
het huwelijksjubileum en wensen hen Gods zegen toe. Gz.212:1,4,56

Schriftlezing: 1 Kor.15:20 & 35-54
Meeleven Pastoraat
We leven mee met Raymon de Man (Bloemenweg 6, 3247GA) en zijn ouders Bereikbaar via eigen sectie-ouderling.
als ook met de 3-jarige Tjeerd van der Veer (Essenlaan 6, 3247GG), zijn Eindredactie Zondagsbrief
ouders Claudia en Bastiaan, zus en broers; als ook met de 7-jarige Elin Fase Johan van der Welle
(Oud-Kraaijerdijk 12, 3245LD Sommelsdijk), haar ouders Gerdiena en Bram Email Zondagsbrief
en zusje Jade. Met Marian de Munck (Wilhelminalaan 32, 3247AS) die ernstig Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag
ziek is en voor wie geen behandeling meer mogelijk is en tenslotte met Els de 15.00 uur via: ,
Munck (Beatrixlaan 1, 3247AA) zij ligt voor extra onderzoek in het zondagsbrief@hervormddirksland.nl
Erasmusziekenhuis in Rotterdam. Naast deze genoemden zijn nog meerdere Website www.hervormddirksland.nl

(ernstige) zieken in onze gemeente die niet met name genoemd worden,
velen zullen de namen wel weten. Ook deze zieken gedenken we en we vragen u om ze mee te nemen in uw
gebeden. Hij alleen kan troost, rust en toekomst schenken.

Voorbede en dankzegging. Wilt u graag voorbede en/of dankzegging, neem dan vroegtijdig, uiterlijk op
vrijdagavond, contact op met de sectieouderling of scriba.

Pastoraal spreekuur Oude Bieb. ledere donderdag in ‘de Oude Bieb’ van 14:00 tot 15:00 uur.

Verwerkingsboekje. Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan
in de bakjes bij de kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.

Senioren gourmetmiddag. We willen de mensen die zich opgegeven hebben er aan herinneren dat we dinsdag 20
mei gaan gourmetten met de senioren. De inloop is vanaf 12:30 uur en we beginnen om 13:00 uur in ‘onder de
wiek’. Als je opgehaald wilt worden kun je bellen met Alie, 0624343033 of Jannie 603240.

Gebedskring. Dinsdag 20 mei is er weer gebedskring in de consistoriekamer van 20.00 tot 21.00u. Van harte
welkom om mee te bidden. Gebedspunten graag doorgeven aan Tanny 0612864241 of Nely 0615830912.

Gebedssamenkomst. Woensdag 21 mei is er een samenkomst in de kerk waarin we willen bidden met zieken en
hen die dit nodig hebben. We roepen de gemeente op om ook aanwezig te zijn en om vanuit de bank mee te
bidden. De deur gaat 19:15 uur open en we beginnen om 19:30 uur.

Meetpoint. Zondagmiddag 25 mei willen we het JV-seizoen afsluiten met een bbq bij Joost en BJ in de tuin (Acacia
12, Dirksland). Alle jongeren tussen de 16 en 20 jaar zijn vanaf 15.00u uitgenodigd. Aansluitend willen we met
elkaar naar de jeugddienst gaan. Laat even weten in de groepsapp of je wel of niet komt.

Jeugddienst. Zondagavond 25 mei, is er weer een jeugddienst. Deze keer is het thema: Altijd verbonden met God.
Voorganger is ds. H.N. Visser, Difference verzorgt de muziek. Wees welkom, en neem gerust iemand mee!

Overstapmoment "Van kinderdienst naar kerkdienst"

In de morgendienst van zondag 13 juli zal er weer een overstapmoment zijn. Dit is bedoeld voor de kinderen die na
de zomervakantie naar groep 5 hopen te gaan. Hiervoor is het noodzakelijk dat ouders hun kind z.s.m. aanmelden
via: aletteadriaanse@hervormddirksland.nl Aanmelden kan tot 10 juni.

Gaat uw kind naar groep 5 maar wil hij/zij niet meedoen met het overstapmoment? Meld uw kind dan ook aan, dan
brengt de (sectie)ouderling de Bijbel thuis.

Z.0.Z.


mailto:aletteadriaanse@hervormddirksland.nl
mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/

Liturgische bloemschikking

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Jezus zegt: jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie
opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.
Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief (Joh. 15:16-17). De

wijnrank draagt vrucht.

11 kleurrijke boeketjes die staan voor 11 nieuwe lidmaten die ook allemaal verschillend zijn en verschillende gaven
hebben. Licht breekt door waar liefde gedeeld wordt. God dat onze handen delen van hetgeen we ontvangen

hebben.

Vrijwillige bijdrage

De jaarlijks actie vrijwillige bijdrage is weer gestart, de flyers zijn of worden in de komende dagen bij u bezorgd. Het
thema voor dit jaar is “rustpunt in een drukke wereld” Bij Jezus kunnen wij de rust vinden maar we hebben daarvoor
ook een gebouw en medewerkers nodig. Om de financiéle lasten te kunnen dragen vragen wij u allen om uw
verantwoordelijkheid hierin te nemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de flyer.

Liederen in de morgendienst.
In deze dienst is er een gedrukte orde van dienst.

Liederen in de avonddienst.

Gezang 448

Refrein 1

Jezus leeft in eeuwigheid.

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw

Hij is de Heer van mijn leven.

2. Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,

zal de hemel opengaan,

komt de Heer er aan,

heffen wij dit loflied aan:

Psalm 16

3. Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht,
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen.
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht

mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen.

Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde
staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde.

Gezang 212

1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,

rest er niets meer dan te zingen,-
Heer, dan is uw pleit beslecht.

5. Mensen, kom uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,

gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,

want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

1. Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,

VOOr zijn troon gaan staan,

hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein 1

Refrein 2

Jezus komt in heerlijkheid.

Zijn sjalom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

4. Daarom verheug ik mij van harte zeer,

want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen.
Naar 't rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer,
Gij zult U tegen 't graf een helper tonen.

Het pad des levens doet Gij mij betreden

en overvloed van vreugde schenkt uw vrede.

4. Als de graven openbreken

en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken

en uw hofstad in te gaan:

Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,

Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?!



