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Voor de dienst: Worthy of it all 
 

All the saints and angels, they bow before Your throne 

All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing 
 

(Chorus) 

You are worthy of it all, You are worthy of it all, Jesus 

For from You are all things, and to You are all things 

You deserve the glory 

Singing oh-ooh, oh-ooh, oooh-ooh-oh 

Oh-ooh, oooh-ooh-oh-ooh 

Oh-ooh, oh-ooh, oooh 

Oh-ooh-ooh, oh-ooh, oh-oooh-ooh 
 

All the saints and angels, they bow before Your throne 

All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing (Chorus) 
 

You are worthy of it all, You are worthy of it all 

For from You are all things, and to You are all things 

You deserve the glory 
 

Day and night, night and day, let incense arise 8x 
 

Oh-ooh-ohh, oh-ooh-ohh 

Oh-ooh-ohh, oh-ooh--oh-oh-ohh-ooh 

Oh-ooh-ohh, oh-ooh-ohh 

Oh-ooh-ohh... (Oh-ooh--oh-oh-ohh-ooh) (Chorus) 
 

You are worthy of it all You are worthy of it all, always 

For from You are all things, and to You are all things 

You deserve the glory 
 

Day and night, night and day, let incense arise! 4x (Chorus) 
 

Alle heiligen en engelen, zij buigen voor Uw troon 

Alle oudsten werpen hun kronen, voor het Lam van God en zing 
 

U bent het allemaal waard, U bent het allemaal waard 

Want van U zijn alle dingen, en voor U zijn alle dingen 

U verdient de glorie 
 

Dag en nacht, nacht en dag, laat wierook ontstaan 
 

Holy spirit You are welcome here 
 

There's nothing worth more, that will ever come close 

No thing can compare, You're our living hope 

Your Presence, Lord 

I've tasted and seen, of the sweetest of loves 

Where my heart becomes free, and my shame is undone 

Your Presence, Lord 
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Holy Spirit, You are welcome here 

Come flood this place and fill the atmosphere 

Your Glory, God, is what our hearts long for 

To be overcome by Your Presence, Lord 
 

There’s nothing worth more, that will ever come close ... 
 

Holy Spirit, You are welcome here … 
 

Let us become more aware of Your Presence 

Let us experience the Glory of Your Goodness 
 

Holy Spirit, You are welcome here … 
 

Er is niets meer waard, dat zal ooit in de buurt komen 

Niets kan ermee vergeleken worden. U bent onze levende hoop 

Uw aanwezigheid, Heer 

Ik heb geproefd en gezien van de zoetste liefde 

Waar mijn hart vrij wordt en mijn schaamte ongedaan wordt gemaakt 

Uw aanwezigheid, Heer 
 

Heilige Geest, U bent hier welkom 

Kom deze plek overspoelen en vul de atmosfeer 

Uw glorie God, daar verlangen onze harten naar 

Om overwonnen te worden door Uw aanwezigheid, Heer 
 

Laten we ons meer bewust worden van Uw Aanwezigheid 

Laat ons de glorie van Uw goedheid ervaren 
 

Welkom en mededelingen 
 

Zingen (staande): Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart 
 

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.  

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.  

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.  

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 
 

Stil gebed 

Votum en groet 
 

Zingen: Vul dit huis met Uw glorie 
 

Vul dit huis met Uw glorie. Vul dit huis met Uw glorie. 

Vul dit huis met Uw aanwezigheid.  

Want alles is door U, en alles is tot U. 

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer! 

Jezus, is Koning! Breng hulde geef Hem eer! 
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Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige 

Geest 
 

Zingen: Vader, U bent goed 
 

Op elk moment van mijn leven 

in voor- of tegenspoed, 

aanbid ik U, mijn Jezus 

en dank U voor uw bloed. 

Ik vind kracht in U, mijn Vader, 

als ik heel dicht bij U ben. 

Mijn hart en mijn gedachten 

worden warm als ik bedenk. 
 

(Refrein) 

Vader, U bent goed, 

U bent heilig, U bent liefde. 

Jezus, U bent groot, 

U bent sterker dan de dood. 

Vader deze dag geef ik mijzelf aan U 

en ik zing met heel mijn hart: 'Ik hou van U'. 
 

Op elk moment van mijn leven 

bij dag en bij nacht, 

wil ik uw woorden lezen 

en dragen in mijn hart. 

In de stormen van mijn leven, 

in de regen, in de kou, 

wil ik schuilen in Uw vrede, 

wil ik rusten in Uw trouw. 

(Refrein2x) 
 

Vader deze dag geef ik mijzelf aan U 

en ik zing met heel mijn hart: 'Ik hou van U'. 
 

Schriftlezing: 1 Korinthe 6:12-20 
 

12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle 

dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar 

iets laten brengen. 13 Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, 

maar God zal zowel het één als het ander tenietdoen. Het lichaam is echter niet 

voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. 
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14 En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken 

door Zijn kracht. 15 Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal 

ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? 

Volstrekt niet! 16 Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één 

lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn. 

17 Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. 18 Vlucht weg 

van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie 

hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. 19 Of weet u niet, dat uw 

lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt 

ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 20 U bent immers duur gekocht. 

Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. 
 

Zingen: Hosanna (ik zie de grote Koning) 
 

Ik zie de grote Koning 

vol glorie en met vuur omringd;  

de aarde beeft, de aarde beeft. 

Ik zie Hem in Zijn liefde;  

onze zonden wast Hij weg.  

En ieder zingt en ieder zingt: 
 

(Refrein)  

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge.  

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. 
 

Ik zie een generatie 

opstaan in gehoorzaamheid,  

met puur geloof, met puur geloof.  

Ik zie een grote doorbraak,  

opgewekt door ons gebed;  

we knielen neer, we knielen neer. 

(Refrein) 
 

Genees mijn hart en maak mij rein,  

ontsluier het geheim van Uw heerlijkheid.  

Leer mij hoe ik liefheb, Heer, zoals U mij. 

Raak mijn hart met wat U raakt,  

alles wat ik ben is voor U gemaakt  

op mijn weg van aards bestaan naar eeuwigheid. 

(Refrein 2x) 
 

Preek: ‘Voor altijd verbonden met God’ 
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Zingen: Voor altijd heilig 
 

Duizend generaties knielen in aanbidding 

het lied van alle eeuwen zingen zij. 

Zij die al geloofden, of nog geloven gaan, 

zij zingen voor het Lam in eeuwigheid. 
 

Uw naam is de hoogste, uw naam is de grootste, 

uw naam staat altijd bovenaan. 

Alle tronen en krachten, regering en machten, 

uw naam staat altijd bovenaan. 
 

In de hemel klinkt: Heilig. 

Heel de schepping zingt: Heilig. 

U bent hoogste Heer: Heilig. 

Voor altijd heilig. 
 

Als je bent vergeven en als je bent verlost, 

zing je lied voor eeuwig voor het Lam. 

Als je leeft in vrijheid, 

door Jezus bloed gekocht, 

zing je lied voor eeuwig voor het Lam. 

Zing je lied voor eeuwig en amen. 
 

In de hemel klinkt: Heilig. 

Heel de schepping zingt: Heilig. 

U bent hoogste Heer: Heilig. 

Voor altijd heilig. 
 

Heel uw volk zingt uit: Heilig. 

Voor U Majesteit: Heilig. 

U bent voor altijd heilig. 

Voor altijd heilig. 
 

Uw naam is de hoogste, 

uw naam is de grootste, 

uw naam staat altijd bovenaan.         2x 

Alle tronen en krachten,                        

regering en machten, 

uw naam staat altijd bovenaan.  
 

In de hemel klinkt: Heilig. 

Heel de schepping zingt: Heilig. 

U bent hoogste Heer: Heilig. 

Voor altijd heilig. 
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Heel uw volk zingt uit: Heilig. 

Voor U Majesteit: Heilig. 

U bent voor altijd heilig. 

Voor altijd heilig. 
 

U bent voor altijd heilig 

Voor altijd heilig. 
 

 

 

 

 

Collecte 

Youth for Christ Goeree-Overflakkee 

Kerk & Eredienst 

Jeugdwerk 

Zendingsbussen voor de Fam. Blok welke uitgezonden zijn voor de MAF-

Flying for life. 

 

 

Dankgebed en voorbede 
 

Zingen: De Koning in zijn pracht 
 

(Refrein) 

Maak groot onze God, 

zing met mij, 

maak groot onze God. 

Zing, want Hij 

is groot, zo groot, onze God. 
 

De Koning in zijn pracht, bekleed met eer en macht; 

kom aarde, juich voor Hem, aarde, juich voor Hem. 

Het duister vreest zijn licht; als Hij rechtvaardig richt, 

dan vlucht het voor zijn stem, vlucht het voor zijn stem. 

(Refrein) 
 

De God die eeuwig leeft, de tijd geschapen heeft, 

de Vader, Geest en Zoon, Vader, Geest en Zoon. 

Het Lam dat werd geslacht, de Leeuw in al zijn kracht, 

de Koning op de troon, Koning op de troon. 

(Refrein) 
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Allerhoogste Heer, waardig onze Heer. 

Kom, zing met mij: maak groot onze God. 

Allerhoogste Heer, waardig onze Heer. 

Kom, zing met mij maak groot onze God. 

(2x) 

 

(Refrein 2x)  
 

Geloofsbelijdenis 
 

 

Zingen (staande): Op die dag 
 

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 

Eenmaal heelt U iedere wond, 

heel de oude wereld verdwijnt; de pijn voorbij. 
 

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 

Eenmaal zal het duidelijk zijn, 

alle zorg en wanhoop verdwijnt; de angst voorbij. 
 

(Refrein) 

Op die dag, in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 

dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied. 
 

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 

kan genade heerlijker zijn? 

En U maakt ons anders en nieuw, op die dag. 
 

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 

Eenmaal is het vechten voorbij, 

dan zien we uw macht en uw pracht, op die dag. (Refrein 2x) 
 

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 

kan genade heerlijker zijn? 

En U maakt ons anders en nieuw. 

Ja, U maakt ons anders en nieuw. 

U maakt ons anders en nieuw, op die dag. (Refrein) 
 

En klinkt het overwinningslied. 
 

Zegen 
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Na de dienst: Prijs adonai 
 

Wie is als Hij 

De Leeuw maar ook het Lam 

Gezeten op de troon 

Bergen buigen neer 

De zee verheft haar stem 

Voor de allerhoogste Heer 
 

Prijs Adonai 

Wanneer de zon opkomt 

Totdat zij onder gaat 

Prijs Adonai 

Alle naties van de aard 

Alle heiligen aanbidt Hem 

 

Gebed 

Er kan na de dienst met u of met jou gebeden worden. Achter in de kerk staat 

ons pastorale team hiervoor klaar. 

 

Jeugdpastoraat 

Wij als jeugdpastoraat staan altijd klaar voor jongeren die om welke reden dan 

ook behoefte hebben aan een luisterend oor. Dus zit je ergens mee en heb je 

behoefte aan dat luisterend oor schroom dan niet om contact met ons op te 

nemen! Op de website van de gemeente vind je meer informatie over wie wij 

zijn en wat we doen! Je bent waardevol en geliefd bij Hem! 

 

Een hartelijke groet,  

Vanuit het jeugdpastoraat! 

E-mailadres: jeugdpastoraat@hervormddirksland.nl 

Telefoonnummer: 0653519762 

 

Volgende jeugddiensten Difference:  

29 juni 2025 ds. L. Hoftijzer  

14 september 2025 ds. H.N. Visser 

9 november 2025 evangelist ds. N. van Splunter 
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