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Z.O.Z. 

Hervormde Gemeente 

Dirksland 

  

Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking.  
Graag collectedoel aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL17RABO0314100202 

Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het 1ste halfjaar 
2025 is bestemd voor de fam. Blok, uitgezonden voor de 
MAF, Flying for Life. 
 

Overleden 
Op maandag 2 juni is overleden Machiel van Broekhoven op de leeftijd van 91 
jaar. Hij was de echtgenoot van Maria Dina Markwat en eerder weduwnaar 
van Maria Klink en woonde in Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk. De 
begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 7 juni, voorafgaande aan een 
afscheidsdienst in onder de wiek, op de begraafplaats aan de Kapoenstraat. 
We condoleren de familie van harte met dit overlijden en wensen hen Gods 
nabijheid en troost. 
 

Huwelijksjubileum 
Op maandag 2 juni waren Siemon en Anne Bezuijen (Zuidzijde Haven 8, 
3252BZ Goedereede) 25 jaar getrouwd. Samen met hun kinderen zijn ze 
hiervoor dankbaar. We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods zegen 
voor nog vele jaren samen. 
 

Meeleven 
Meeleven en gebed wordt gevraagd voor: ds. Willemsen (Acacia 5, 3247DA); 
Raymon de Man (Bloemenweg 6, 3247GA) en Marian de Munck 
(Wilhelminalaan 32, 3247AS). 
De 3-jarige Tjeerd van der Veer (Essenlaan 6, 3247GG) en het gehele gezin 
zijn afgelopen week thuisgekomen uit Groningen. De behandelingen daar zijn 
afgerond. Ze zijn dankbaar voor alle steun, kaarten en gebed vanuit de 
gemeente. In de komende week vindt de 8ste chemokuur plaats. 
Els de Munck is voor revalidatie opgenomen in Nieuw Rijsenburgh. Gezien haar MS ziet het er zorgelijk uit. Ze zal in 
ieder geval 6 weken mogen blijven. Als haar situatie zo blijft zal het mogelijk definitief worden. Het adres is: Afd. B2 
kamer 539, Sperwer 271, 3245VP Sommelsdijk. Gedenkt u ook hen in uw gebeden. Hij alleen kan troost, genezing, 
rust en toekomst schenken. 
 

Voorbede en dankzegging 
Wilt u graag voorbede en/of dankzegging, neem dan vroegtijdig, uiterlijk op vrijdagavond, contact op met de 
wijkouderling of scriba. 
 

Overstapmoment "Van kinderdienst naar kerkdienst" 
In de morgendienst van zondag 13 juli zal er weer een overstapmoment zijn. Dit is bedoeld voor de kinderen die na 
de zomervakantie naar groep 5 hopen te gaan. Hiervoor is het noodzakelijk dat ouders hun kind z.s.m. aanmelden, 
dit kan tot 10 juni via: aletteadriaanse@hervormddirksland.nl. Gaat uw kind naar groep 5 maar wil hij/zij niet 
meedoen met het overstapmoment? Meld uw kind dan ook aan, dan brengt de (sectie)ouderling de bijbel thuis. 
 

Help mee met de grote schoonmaak van de kerk! 
Op maandagochtend 16 en 23 juni organiseren we een grote schoonmaak van onze kerk. We starten beide 
ochtenden om 8.30 uur. Vele handen maken licht werk, dus we hopen op een mooie opkomst! Het is handig als je 
zelf een emmer meeneemt. Samen zorgen we ervoor dat onze kerk er weer fris en schoon uitziet. Alvast hartelijk 
dank voor je hulp! 
 

Vrijwilligers gevraagd voor de gemeentedag op 30 augustus 
Voor het realiseren van een geslaagde gemeentedag zijn we op zoek naar de volgende helpende handen: 4 
mensen die helpen met klaarzetten vooraf, 4 chauffeurs, 4 volwassenen en 4 tieners bij het knutselen, 4 
rechterhanden bij het schilderen, 2 parkeerwachters, 10 koks voor koude (pasta)salades (vooraf te maken) en 10 
'obers/serveersters'. Opgeven of meer info: Ruud Hofman 0658837094. 
 

Pastoraal spreekuur Oude Bieb Iedere donderdag in ‘de Oude Bieb’ van 14:00 tot 15:00 uur.  

Collecten: 
1. GZB Pinkster zendingscollecte 
2. Kerk & Eredienst 
3. Quotum 
Zendingsbussen: fam. Blok  
 

Morgendienst: 10.00 uur  
Prop. A.A Teeuw, Ridderkerk 
Zingen: 
Ps.   86 : 6 
Ps.   87 : 1,3,5 
Ps.   67 : 2 WK 
KL 
Ps.   22 : 16 
Gz. 190 : 1,3,4 OTH 
Schriftlezing: Hand. 2 : 1-20 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
Ds. J.J. van Holten, Stad a.h. 
Haringvliet 
Zingen: 
Ps.   85 : 1 
Gz. 192 : 1,2 
Ps.   45 : 1 
Gz. 197 : 1,2,5,9 
Gz.     5 : 3,9 Geb. d. Heeren 
Schriftlezing:  
Hand.2:1-13 & Rom.12:9-14 
 

Pastoraat 
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 
 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
 

mailto:aletteadriaanse@hervormddirksland.nl
mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/


Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 
 

Verwerkingsboekje 
Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes bij de 
kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.  
 

Liederen in de morgendienst 
 

Psalm 67 
2. Dat alle volken U belijden, 
U loven, Heer, met hart en mond, 
dat alle landen zich verblijden, 
laat juichen heel het wereldrond. 
Volken zult U richten, U gaat vrede 
stichten, door gerechtigheid. 
Volken aller landen worden door 
uw handen, tot uw heil geleid. 

  

 

Kinderlied 
1. Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 

2. Heel de wereld moet het 
weten, dat God niet veranderd is. 
en zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij erover waakt 
en de Geest doorbreekt de 
grenzen, die door mensen zijn 
gemaakt. 

3. Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet 
zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

Gezang 190 
1. Heer, U bent mijn leven de 
grond waarop ik sta. Heer, U 
bent mijn weg de waarheid die 
mij leidt. Uw woord is het pad de 
weg waarop ik ga, zolang U mij 
adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U 
bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf 
mij nabij. 

3. Heer, U bent mijn kracht, de 
Rots waarop ik bouw. Heer, U 
bent mijn waarheid, de vrede van 
mijn hart, En niets in dit leven zal 
ons scheiden, Heer; zo weet ik 
mij veilig, want uw hand laat mij 
nooit los. Van wat ik misdaan 
heb, heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 

4. Vader van het leven, ik geloof 
in U. Jezus de Verlosser, wij 
hopen steeds op U. Kom hier in 
ons midden, Geest van liefd' en 
kracht, U die via duizend wegen 
ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen, zendt U 
ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 

Liederen in de avonddienst 
 

Gezang 192 
1. Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 

Gezang 197 
1. In vuur en vlam zet 
ons de Geest, gegeven 
op het pinksterfeest, 
ten leven op ons 
uitgestort, hoort hoe 
Gods kerk geboren 
wordt! 

2. Wie door dit vuur 
wordt aangeraakt, en uit 
het ongeloof ontwaakt, 
beleeft - God lof! een 
ommekeer, de dag van 
de verrezen Heer. 

5. En is uw vlam haast 
uitgeblust, gij 
moedeloze, hier rust! 
Alwie in eerbied voor 
Hem knielt, wordt met 
zijn vuur opnieuw 
bezield. 

9. Zo waait de wind, zo 
blaast de Geest, zo laait 
het vuur van 
pinksterfeest, wij zijn het 
lichaam, Hij het hoofd 
uw naam, Heer Jezus, 
zij geloofd! 

 


