Hervormde Gemeente

Dirksland

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Collecten

Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag
collectedoel aangeven.

Diaconie: IBAN: NL17RAB00314100202

Kerkvoogdij: IBAN: NL67RAB00361328311

De opbrengst van de zendingsbussen van het 15t halfjaar 2025
is bestemd voor de fam. Blok, uitgezonden voor de MAF, Flying
for Life.

Overleden Maandag 23 juni 2025 is overleden Dirkje Teuna
Joppe-van Nieuwenhuijzen op de leeftijd van 88 jaar. Sinds 19 december 2017 was
ze weduwe van Gerrit Joppe. Ze woonde Staakweg 59, 3247 BV Dirksland. De
begrafenis heeft, na een afscheidsdienst in Vroonlande, plaatsgevonden op vrijdag
27 juni op de algemene begraafplaats aan de Staakweg. Dinsdag 24 juni 2025 is
overleden Aren Simon de Man op de leeftijd van 27 jaar. Raymon was de zoon van
André en Annelies de Man en woonde Bloemenweg 6, 3247 GA Dirksland. De
begrafenis zal, na een afscheidsdienst in onze kerk, die aanvangt om 13:00 uur,
plaatsvinden op dinsdag 1 juli, op de algemene begraafplaats aan de Staakweg. We
condoleren de beide families van harte en wensen hen Gods nabijheid en Troost.
Gedenkt u de rouwdragende families in uw gebeden!

Meeleven Ds. Willemsen (Acacia 5, 3247DA) is afgelopen dinsdag 24 juni
opgenomen in Calando te Middelharnis. Gedenkt u hem en zijn familie in uw
gebeden! Ook leven we mee met Marian de Munck (Wilhelminalaan 32, 3247AS).
We denken eveneens aan 3-jarige Tjeerd van der Veer (Essenlaan 6, 3247GG) en
de 7-jarige Elin Fase (Oud-Kraaijerdijk 12, 3245LD Sommelsdijk). Tenslotte noemen
we Els de Munck (Beatrixlaan 1, 3247 AA). Als gevolg van haar ziekte blijft ze
definitief in Nieuw Rijsenburgh (Sperwer 271, Afd B2 kmr 539, 3245VP
Sommelsdijk). Het virus is zo agressief dat ze een vervolgkuur krijgt. Als deze niets
doet kunnen ze verder niets meer voor haar doen. Gedenkt u hen in uw gebeden,
maar ook de niet genoemden met lichamelijke en geestelijke klachten en ziekten in
onze gemeente. Hij alleen kan troost, genezing, rust en toekomst schenken.
Huwelijksjubilea Dankbaar kijken Dingeman en Jannie Wolfert (Irenelaan 49,
3247AG) terug op de vele jaren waarin ze samen lief en leed hebben gedeeld. Op
27 juni waren zij 73 jaar getrouwd. We feliciteren beide families van harte en Gods
zegen toegewenst.

Belijdeniscatechese Welkom op de belijdeniscatechese. Het duurt nog even voor

.
A
3
X
e i o e

we starten maar dan kun je alvast nadenken of je het komende seizoen wilt aansluiten om in de loop van het jaar te beslissen of

Collecten:

1. 1ZB geloven in Mathenesse
2. Kerk & Eredienst

3. onder de wiek
Zendingsbussen: fam. Blok

Morgendienst: 10.00 uur
Prop. M.A.H. Rolfes, Oud-Beijerland
Voorbereiding H.A.
Zingen:

Ps. 62:1

Ps. 95:1,2

Ps. 146:3,4
Gz.23A:1,2

KL

Ps. 2:1,4WK
Gz.234:1,2,30TH
Gz.461:1.3

Schriftlezing: Jesaja 65:1-9
en Lucas 8:26-39

Avonddienst: 18.00 uur
Prop. R. Moeliker, Gouda
Zingen:
Ps.119:5
Gz.281:1,2,34

Ps. 139:1,8,14 NB

Gz. 460:1,2,3

Ps. 36:3,2
Schriftlezing: Psalm 36 en
1 Johannes 1:5-7

Pastoraat
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling.

Eindredactie Zondagsbrief
Johan van der Welle

Email Zondagsbrief

Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag
15.00 uur via:
zondagsbrief@hervormddirksland.nl

je jawoord aan God in de kerk wilt geven. Informatie en opgave graag bij ds. Gert Jan Vogel op gertjanvogel@gmail.com of

0610142767.

Censura Morum In verband met de viering van het Heilig Avondmaal D.V. 6 juli 2025 is er gelegenheid tot het doen van

Censura Morum op 30 juni en 1 juli via een afspraak met de sectieouderling of de scriba.

Deurcollecte tweede halfjaar per 1 juli 2025: 1ZB-project 'Geloven in Mathenesse' Hoewel Mathenesse een levendige en
diverse wijk is met veel positieve aspecten, zijn het vooral de uitdagingen en problemen die aandacht krijgen. Werkloosheid,
armoede, taalachterstanden, criminaliteit en vandalisme zijn aanwezig, wat een gevoel van onveiligheid creéert Zie ook de
website van de IZB voor meer informatie: https://www.izb.nl/project/76/Geloven-in-Mathenesse

Uitzendingsdienst Niels & Andréa Blok, Luca en Sem Blok hopen binnenkort als gezin op weg te gaan naar Oeganda met
MAF. Er is een uitzenddienst op 13 juli om 10:00 uur in de Sint-Janskerk (Achter de Kerk 2, 2801 JW Gouda). Wanneer u de
dienst niet kunt bijwonen, is het mogelijk de dienst online te volgen via deze link https://m.youtube.com/@SintJansgemeente

Aanbidding en gebed Zoals elke laatste zondag willen we ook vanavond na de avonddienst bij elkaar komen voor aanbidding
en gebed, van harte welkom om aan te sluiten. Gebedspunten kunnen ingediend worden bij Wouter(0615108898)
Gebedskring 1 juli is er weer gebedskring in de consistoriekamer van 20.00 tot 21.00 uur. Van harte welkom om mee te
bidden. Eventuele gebedspunten kunnen worden doorgegeven aan: Tanny (0612864241) of Nely (0615830912).
Keigave kinderdienst Op 20 juli is er weer een Keigave kinderdienst. van harte uitgenodigd om met vriendjes, vriendinnetjes,
klasgenootjes of kinderen uit de buurt deze dienst bij te wonen, neem je eigen stoel mee! Annegreet van Putten leidt deze

dienst. De muziek wordt verzorgd door Difference Junior. Voor de Keigave kinderdienst zoeken wij vrijwilligers die willen helpen

met opbouw/catering. Voor bij de koffie of limonade zoeken wij bakkers voor iets lekkers. (een donatie is ook mogelijk).

Aanmelden bij Mariélle Bakker: 0614412109 of Olga Westhoeve: 0611661329.

Kerstwandeling 2025 De Commissie Kerstwandeling is al gestart met de 1¢ voorbereidingen! 23 December zal er weer een
kerstwandeling door Dirksland plaatsvinden. Voor dit jaar zoeken we nog een aantal projectleden maar nieuwe inspiratie is
zeker welkom. Ben jij enthousiaste met een breed netwerk dan zoeken we JOU!! Geef je op bij Annegreet van Putten:

App:0653916863.mail Annegreetvanputten@hervormddirksland.nl
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Gezang 23 A

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.

Kinderlied

Stap voor stap, dag na dag, wil ik Jezus volgen.
Hand in hand, heel de weg wil ik gaan met Hem.
Als ik struikel staat Hij klaar. Hij is bij mij in 't gevaar.

Dus, stap voor stap, hand in hand, wil ik gaan met Hem.

4 O machtigen, o koningen, wees wijs.

Laat u gezeggen, rechters zonder rede.

Vrees God de HEER en dien Hem naar zijn eis,
verheug u bevend, zoek bij Hem uw vrede.

Kus toch de zoon, opdat gij niet te gronde

gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart

en kan zijn gramschap tegen u ontbranden.
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

2 Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af,
dwars door het dal zal Hij je leiden.

Stil, vertrouw op Hem en hef je schild,
tegen de pijlen van verleiding.

(Refrein)

Gezang 461

1 O Vader, uw barmhartigheden
zijn hoger dan de bergen Gods.

U bent Dezelfde, gist'ren, heden:
uw trouw is als een vaste rots.

U weet als Vader wat U doet.

De weg die U bepaalt, is goed.

Gezang 281

De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

Psalm 2

1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?

Wat is de waanzin toch die zij beramen?

De groten staan gewapend tot de slag,

de machtigen der wereld spannen samen.

't Is tegen het gezag van God de HERE

en tegen zijn gezalfde vorst gericht:

‘Kom’, zeggen zij, ‘laat ons hun banden scheuren,
tot alle macht in onze handen ligt"

Gezang 234

1 Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang,
voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds, Hij is er bij,

in je beproevingen en zorgen.

(Refrein)

God, U bent mijn God, en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen. Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,

die rust in U alleen.

3 Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los,

de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht,
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
(Refrein2x)

3 Wij willen ons U toevertrouwen.

Wij kunnen zonder U niet gaan.

Doe ons op uw genade bouwen

en op geen and’re bodem staan.

Maak ons gehoorzaam aan uw Woord,
leid ons in uw gemeenschap voort.

2 Komend uit een nacht van zonden
staan wij voor U, groot en klein,

en belijden onomwonden:

schuldig zijn wij en onrein.

Ach, wij vonden zoveel zonden

dat zij niet te tellen zijn.

1 Heer, wij zijn bijeengekomen,
mensen, overal vandaan;

had Gij ons niet meegenomen,
niemand was hierheen gegaan,
want wij schromen hier te komen,
volop in het licht te staan.

3 Bron van liefde, zeer verheven,
helder stralend als de zon,

bleef uw warmte weg, maar even,
niemand die hier wezen kon —
hoogverheven licht ten leven

dat het duister overwon!

4 Laat uw liefde ons bestralen,
laat het licht zijn om ons heen,;

Psalm 139

1 HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gezang 460

1 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 2 U werd een mens, U daalde neer
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. in onze pijn en schuld en strijd.

Door golven heen, door storm en nacht U droeg de last, verrezen Heer

leidt mij uw hand. U blijft nabij. die ons van elke vloek bevrijdt:

Uw vrede diep, uw liefde groot U sloeg de zonden aan het kruis
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. en brengt ons bij de Vader thuis;
Mijn vaste rots, mijn fundament, want door uw bloed, uw levenskracht
U bent de grond waarop ik sta. komen wij vrij voor God te staan.

Gij vergeeft wel duizend malen
onze zonden, één voor één.

Als wij falen, weer verdwalen
schijnt uw licht, uw licht alleen!

8 Ik loof U die mijn schepper zijt,

die met uw liefde mij geleidt,

Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.

Toets mij of niet een weg in mij

mij schaadt en leidt aan U voorbij.

O God, houd mij geheel omgeven,

en leid mij op den weg ten leven.

3 Van eerste kreet tot laatste zucht

leef ik in U, en U in mij.

Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.

Want U regeert, U overwint,

U neemt mij aan. lk ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?!



