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Voor de dienst: Awesome God/God only knows 
 

Our God is an awesome God, He reigns 

From Heaven above with wisdom, power and love 

Our God is an awesome God 

Our God is an awesome God, He reigns 

From Heaven above with wisdom, power and love 

Our God is an awesome God 

2x 
 

Wide awake while the world is sound a-sleeping 

Too afraid of what might show up while you're dreaming 

Nobody, nobody, nobody sees you 

Nobody, nobody would believe you 
 

Every day you try to pick up all the pieces 

All the memories they somehow never leave you 

Nobody, nobody, nobody sees you 

Nobody, nobody would believe you 
 

God only knows what you've been through 

God only knows what they say about you 

God only knows how it's killing you 

Is there a kinda love that... 

(Our God is an awesome God) 
 

God only knows what you've been through 

God only knows what they say about you 

God only knows how it's killing you 

Is there a kinda love that God only knows? 

2x 
 

Our God is an awesome God, He reigns 

From Heaven above with wisdom, power and love 

Our God is an awesome God 
 

Vertaling: 

Onze God is een ontzagwekkende God, Hij regeert 

Vanuit de Hemel hierboven met wijsheid, kracht en liefde 

Onze God is een geweldige God 

Onze God is een ontzagwekkende God, Hij regeert 

Vanuit de Hemel hierboven met wijsheid, kracht en liefde 

Onze God is een geweldige God 
 

Klaarwakker terwijl de wereld in diepe slaap is 

Te bang voor wat er zou kunnen verschijnen terwijl je droomt 

Niemand, niemand, niemand ziet je 

Niemand, niemand zou je geloven 
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Elke dag probeer je alle stukjes op te rapen 

Alle herinneringen die je op de een of andere manier nooit verlaten 

Niemand, niemand, niemand ziet je 

Niemand, niemand zou je geloven 
 

Alleen God weet wat je hebt meegemaakt 

God alleen weet wat ze over jou zeggen 

God alleen weet hoe het je kapotmaakt 

Bestaat er een soort liefde die... 

(Onze God is een ontzagwekkende God) 
 

Stort Uw Geest uit 
 

Stort Uw Geest uit 

Op zonen en dochters 

Doe wat U alleen kan doen 

En stort Uw Geest uit 
 

Stort Uw Geest uit 

Op zonen en dochters 

Doe wat U alleen kan doen 

En stort Uw Geest uit 
 

Oooh, laat Uw olie stromen 

Oooh, dat mensen dromen dromen 

Oooh, en Uw woorden spreken Heer 
 

Stort Uw Geest uit 

Op zonen en dochters 

Doe wat U alleen kan doen 

En stort Uw Geest uit 
 

Oooh, laat Uw olie stromen 

Oooh, dat mensen dromen dromen 

Oooh, en Uw woorden spreken Heer 
 

Oooh, laat Uw olie stromen 

Oooh, dat mensen dromen dromen 

Oooh, en Uw woorden spreken Heer 

En Uw woorden spreken Heer 

En Uw woorden spreken Heer 
 

Dit is de plek waar de wind waait 

Hoor het geluid van een open hemel 

Dit is de plek waar het vuur ontbrandt 

7x 
 

Welkom en mededelingen 
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Zingen: Holy spirit you are welcome here 
 

There's nothing worth more, that will ever come close 

No thing can compare, You're our living hope 

Your Presence, Lord 

I've tasted and seen, of the sweetest of loves 

Where my heart becomes free, and my shame is undone 

Your Presence, Lord 
 

Holy Spirit, You are welcome here 

Come flood this place and fill the atmosphere 

Your Glory, God, is what our hearts long for 

To be overcome by Your Presence, Lord 
 

There’s nothing worth more, that will ever come close ... 
 

Holy Spirit, You are welcome here … 
 

Let us become more aware of Your Presence 

Let us experience the Glory of Your Goodness 
 

Holy Spirit, You are welcome here … 
 

Vertaling: 

Er is niets meer waard, dat zal ooit in de buurt komen 

Niets kan ermee vergeleken worden. U bent onze levende hoop 

Uw aanwezigheid, Heer 

Ik heb geproefd en gezien van de zoetste liefde 

Waar mijn hart vrij wordt en mijn schaamte ongedaan wordt gemaakt 

Uw aanwezigheid, Heer 
 

Heilige Geest, U bent hier welkom 

Kom deze plek overspoelen en vul de atmosfeer 

Uw glorie God, daar verlangen onze harten naar 

Om overwonnen te worden door Uw aanwezigheid, Heer 
 

Laten we ons meer bewust worden van Uw Aanwezigheid 

Laat ons de glorie van Uw goedheid ervaren 
 

Stil gebed 

Votum en groet 
 

Zingen: Huis van vrede 
 

Wat ik zo nodig heb, boven alle dingen; 

wat echt belangrijk is, is bij U te vinden. 

In alles wat ik zocht, was ik steeds op zoek naar U. 
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Wie kent mijn hart als U? 

De tranen die ik huilde; 

in uw aanwezigheid 

mag ik altijd schuilen. 

U roept mij dichterbij. 

In uw armen ben ik thuis. 
 

Liever één dag bij U 

in dit huis van vrede, 

dan duizend dagen leven 

zonder uw liefde, Jezus. 

Ik geef alles aan U: 

heel mijn hart en mijn ziel 

zijn voor U alleen. 
 

Ook als het niet meer gaat, 

als ik geen rust kan vinden, 

dan ben ik niet alleen. 

Ik zal blijven zingen, 

dat ik bij U mag zijn; 

heel mijn leven dicht bij U. 
 

Gebed 
 

Zingen: Ik verlang naar Jezus 
 

Ik verlang naar Jezus, kostbaar Lam, dat stierf voor mij, 

aan het kruis droeg Hij mijn schuld, met Zijn bloed kocht Hij mij vrij. 
 

Ik verlang naar Jezus, o mijn ziel, verhef Zijn naam. 

Ooit droeg Hij de doornenkrans, nu de overwinnaarskroon. 
 

Hij verdient ontzag en eerbied; alle glorie voor Zijn naam! 

Hij alleen verdient de hoogste eer; Hij, die heerst in eeuwigheid. 
 

Ik verlang naar Jezus, alles zucht, tot aan die dag 

dat de aarde vol zal zijn van de glorie van Uw naam 

U verdient ontzag en eerbied; alle glorie voor Uw naam! 

U alleen verdient de hoogste eer; U, die heerst in eeuwigheid. 
 

U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi. 

Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: 

Heer, U bent oneindig mooi. 3x 
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U verdient ontzag en eerbied; alle glorie voor Uw naam! 

U alleen verdient de hoogste eer; U, die heerst in eeuwigheid. 
 

U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi.  

Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: 

Heer, U bent oneindig mooi. 1x 
 

Ik verlang naar Jezus; kostbaar Lam, dat stierf voor mij. 

Heel mijn leven geef ik U; Heer, laat dat mijn offer zijn. 
 

Schriftlezing: Markus 5:1-20 
 

1 En zij kwamen aan de overkant van de zee, in het land van de Gadarenen. 

2 En toen Hij uit het schip gegaan was, kwam Hem meteen uit de 

grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. 3 Hij hield in de 

grafspelonken verblijf, en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. 

4 Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest, maar de 

ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld, en 

niemand was in staat hem in bedwang te houden. 5 En hij was altijd, nacht en 

dag, op de bergen en in de grafspelonken en hij schreeuwde en sloeg zichzelf 

met stenen. 6 Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar Hem toe en 

aanbad Hem, 7 en met luide stem schreeuwde hij: Wat heb ik met U te maken, 

Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bezweer U bij God dat U mij niet 

pijnigt! 8 (Want Hij had tegen hem gezegd: Onreine geest, ga uit van deze 

man!) 9 En Hij vroeg hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Mijn naam is 

Legio, want wij zijn met velen. 10 En hij smeekte Hem dringend dat Hij hen 

niet het land uit zou sturen. 11 Nu was daar bij de bergen een grote kudde 

varkens aan het grazen. 12 En alle demonen smeekten Hem: Stuur ons naar die 

varkens, opdat wij daarin mogen gaan. 13 En Jezus stond het hun meteen toe. 

En toen de onreine geesten uit de man weggegaan waren, gingen zij in de 

varkens; en de kudde stortte van de steilte af de zee in (het waren er ongeveer 

tweeduizend), en ze verdronken in de zee. 14 En zij die de varkens weidden, 

vluchtten en berichtten het gebeurde in de stad en op het land; en ze liepen uit 

om te zien wat er gebeurd was. 15 En zij kwamen bij Jezus en zagen de 

bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, namelijk hem die het legioen 

gehad had, en zij werden bevreesd. 16 En zij die het gezien hadden, vertelden 

hun wat er met de bezetene gebeurd was, en ook over de varkens. 17 En zij 

begonnen Hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. 18 En toen Hij in het 

schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest Hem of hij bij Hem mocht 

blijven. 19 Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen hem: Ga naar uw 

huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere voor u gedaan heeft, en 

hoe Hij Zich over u ontfermd heeft. 20 Toen ging hij weg en begon in het 

gebied van Dekapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had, en 

ze verwonderden zich allen. 
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Zingen: God maakt vrij 
 

In de naam van de Vader, 

in de naam van de Zoon, 

in de naam van de Geest voor Uw troon, 

zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 

U geeft ons genade, U roepen wij aan. 

2x 
 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, 

eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 

Heel de wereld ziet het: 
 

God maakt vrij, God maakt vrij 

In die hoop leven wij. 
 

In de naam van de Vader, 

in de naam van de Zoon, 

in de naam van de Geest voor Uw troon, 

zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 

U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, 

eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt, 

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 

Heel de wereld ziet het: 
 

(Refrein) 

God maakt vrij, God maakt vrij. 

In die hoop leven wij. 

Ons verdriet wordt een lied. 

God maakt vrij, God maakt vrij. 
 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, 

eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt, 

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 

Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het: 

(Refrein) 
 

God maakt vrij. 4x 
 

Preek ‘God maakt vrij’ 
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Zingen: Vrijheid 
 

Stap uit de schaduw 

Stap in het licht  

Loop naar de vrijheid  

En wees niet meer bang 

Ren naar zijn wijd open armen  

Daar is genade voor jou  

Dans zonder last op je schouders  

Daar is genade 
 

(Refrein)  

Waar de Geest van de Heer is  

Daar is vrijheid, daar is vrijheid  

Waar de Geest van de Heer is  

Daar is vrijheid, daar is vrijheid 

Kom zoals je bent, stap uit de nacht  

Ervaar zijn onbegrensde kracht  

Want de Geest is hier  

Dus vier de vrijheid  

Vier de vrijheid 
 

Geef Hem al je lasten  

Je wonden en pijn  

Kom in zijn nabijheid  

Bij Hem mag je zijn 

Ren naar zijn wijd open armen  

Daar is genade voor jou  

Dans zonder last op je schouders  

Daar is genade 

(Refrein) 
 

Het duister beeft omdat Hij leeft  

Er is kracht in Jezus' naam  

Hij die ketens breekt en vrijheid geeft  

Er is kracht in Jezus' naam (x2) 

(Refrein) 
 

Vier de vrijheid! 
 

Collecte 
 

Dankgebed en voorbede 
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Zingen: Hart van aanbidding 
 

De muziek vervaagt, langzaam wordt het stil, 

dan kom ik bij U. Met mijn grootste wens 

iets te geven Heer, waar U blij mee bent. 
 

(Refrein 1) 

Ik geef U meer dan een lied 

want, een lied op zichzelf 

is niet waar U naar verlangt. 

U kijkt veel dieper in mij 

door de buitenkant heen 

doorgrond het diepst van mijn hart. 
 

(Refrein 2) 

Ik wil terug naar het hart van aanbidding 

en dan gaat het om U, om U alleen Jezus. 

Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging 

want het gaat toch om U, om U alleen Jezus. 
 

Onvolprezen Heer, U bent zoveel meer 

dan ik zeggen kan. Maar al ben ik zwak, 

alles wat ik heb leg ik voor U neer. 

(Refrein 1) 
 

(Refrein 2) 2x 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Mijn verlosser leeft 
 

Ik weet Hij heeft mij gered 

Mij in de vrijheid gezet 

Ik geloof, ik geloof 

Hij droeg mijn pijn en mijn schuld 

Heeft mij met liefde vervuld, ik geloof, ik geloof 

'k Hef een banier op 

Mijn Heer stond op uit het graf 
 

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft 

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft 
 

Ik weet Hij heeft mij gered 

Mij in de vrijheid gezet 

Ik geloof, ik geloof 
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Hij droeg mijn pijn en mijn schuld 

Heeft mij met liefde vervuld, ik geloof, ik geloof 

'k Hef een banier op 

Mijn Heer stond op uit het graf 
 

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft 

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft 
 

U draagt mijn lasten en richt mij op 

Om dansend op de berg te zien 

Hoe U weer komen zal 
 

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft 

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft 
 

Zegen 
 

Na de dienst: Joy 
 

I’ve got joy in the morning, joy in the 

evening. You keep me dancing in every 

season. Whatever comes tomorrow, I’ve 

got joy. 
 

Why would I not sing of your praises, 

even when troubles come. 

Why would I not worship forever, 

‘cause I’ve seen the good You’ve done. 
 
 

And I’m not ashamed, I’m a sinner saved. 

No, I’m not afraid anymore. 

What the world calls foolish, you call 

freedom. 

Now I won’t hold back anymore. 
 

I’ve got joy in the morning, joy in the 

evening. You keep me dancing in every 

season. Whatever comes tomorrow, I’ve 

got joy. 
 

I’m letting go, I’m wild in your presence, 

dance ‘til the sun comes up. 

You make me strong, whenever I praise 

You. Jesus, You fill my cup. 
 

And I’m not ashamed, I’m a sinner saved. 

No, I’m not afraid anymore. 

What the world calls foolish, you call 

freedom. Now I won’t hold back anymore. 

Ik heb vreugde in de ochtend, vreugde in 

de avond. U laat me dansen in elk seizoen. 

Wat er morgen ook komt, ik heb vreugde. 

 
 

Waarom zou ik niet over U zingen, 

zelfs als er problemen komen. 

Waarom zou ik niet voor altijd aanbidden, 

omdat ik het goede heb gezien dat U hebt 

gedaan. 
 

En ik schaam me niet, ik ben een geredde 

zondaar. Nee, ik ben niet meer bang. 

Wat de wereld dwaas noemt, noemt U 

vrijheid. 

Nu zal ik me niet meer inhouden. 
 

Ik heb vreugde in de ochtend, vreugde in 

de avond. U laat me dansen in elk seizoen. 

Wat er morgen ook komt, ik heb vreugde. 

 
 

Ik laat los, ik ben wild in Uw 

aanwezigheid, dans tot de zon opkomt. 

U maakt me sterk, telkens wanneer ik U 

prijs. Jezus, U vult mijn beker. 
 

En ik schaam me niet, ik ben een geredde 

zondaar. Nee, ik ben niet meer bang. 

Wat de wereld dwaas noemt, noem jij 

vrijheid. Nu zal ik me niet meer inhouden. 
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I’ve got joy in the morning, joy in the 

evening. 

You keep me dancing in every season. 

Whatever comes tomorrow, I’ve got joy. 

I’ve got joy in the sunshine, joy in the rain. 

You keep me dancing again and again. 

Whatever comes tomorrow, I’ve got joy. 
 

I’ve got joy, joy, joy down in my heart. 

I’ve got joy, joy, joy down in my heart. 

I’ve got joy, joy, joy down in my heart. 

Hallelujah. 

3x 
 

I’ve got joy in the morning, joy in the 

evening. 

You keep me dancing in every season. 

Whatever comes tomorrow, I’ve got joy. 

I’ve got joy in the sunshine, joy in the rain. 

You keep me dancing again and again. 

Whatever comes tomorrow, 

I’ve got joy, joy, joy down in my heart. 

I’ve got joy, joy, joy down in my heart. 

I’ve got joy, joy, joy down in my heart. 

Hallelujah. 

 

Ik heb vreugde in de ochtend, vreugde in 

de avond.  

Jij laat me dansen in elk seizoen. 

Wat er morgen ook komt, ik heb vreugde. 

Ik heb vreugde in de zonneschijn, vreugde 

in de regen. Jij laat me steeds weer dansen. 

Wat er morgen ook komt, ik heb vreugde. 
 

Ik heb vreugde, vreugde, vreugde in mijn 

hart. Ik heb vreugde, vreugde, vreugde in 

mijn hart. Ik heb vreugde, vreugde, 

vreugde in mijn hart. Halleluja. 

3x 
 

Ik heb vreugde in de ochtend, vreugde in 

de avond. Jij laat me dansen in elk seizoen. 

Wat er morgen ook komt, ik heb vreugde. 

Ik heb vreugde in de zonneschijn, vreugde 

in de regen. Jij laat me keer op keer 

dansen. 

Wat er morgen ook komt, 

ik heb vreugde, vreugde, vreugde in mijn 

hart. Ik heb vreugde, vreugde, vreugde in 

mijn hart. Ik heb vreugde, vreugde, 

vreugde in mijn hart. Halleluja. 

 

Gebed 

Er kan na de dienst met u of met jou gebeden worden. Achter in de kerk staat 

ons pastorale team hiervoor klaar. 
 

Jeugdpastoraat 

Wij als jeugdpastoraat staan altijd klaar voor jongeren die om welke reden dan 

ook behoefte hebben aan een luisterend oor. Dus zit je ergens mee en heb je 

behoefte aan dat luisterend oor schroom dan niet om contact met ons op te 

nemen! Op de website van de gemeente vind je meer informatie over wie wij 

zijn en wat we doen! Je bent waardevol en geliefd bij Hem! 
 

Een hartelijke groet,  

Vanuit het jeugdpastoraat! 

E-mailadres: jeugdpastoraat@hervormddirksland.nl 

Telefoonnummer: 0653519762 
 

Volgende jeugddiensten Difference:  

14 september 2025 ds. H.N. Visser 

9 november 2025 evangelist N.F. van Splunter 
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