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Hervormde Gemeente 

Dirksland 

  

Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking.  
Graag collectedoel aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL17RABO0314100202 

Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het 2de halfjaar 2025 is 
bestemd voor het IZB-project “geloven in Mathenesse. De IZB staat 
voor zending in Nederland. in de wijk heerst een hoge werkloosheid en veel gezinnen 
leven in armoede, wat sociale spanningen kan veroorzaken. Het pioniersteam van 
‘Geloven in Mathenesse’ zet zich in voor een diepgaande verandering in deze 
Rotterdamse wijk, gebaseerd op de christelijke boodschap van geloof, hoop en liefde. 
Kijk ook eens op: www.izb.nl 
Meeleven Meeleven wordt gevraagd voor ds. Willemsen (Acacia 5, 3247DA), sinds 
dinsdag 24 juni verblijft hij in Calando te Middelharnis. Gedenkt u hem en zijn familie 
in uw gebeden! Ook leven we mee met Marian de Munck (Wilhelminalaan 32, 
3247AS). We denken eveneens aan de 3-jarige Tjeerd van der Veer (Essenlaan 6, 
3247GG) en de 7-jarige Elin Fase (Oud-Kraaijerdijk 12, 3245LD Sommelsdijk). 
Gedenkt u hen in uw gebeden, maar ook de niet genoemde met lichamelijke en 
geestelijke klachten en ziekte in onze gemeente. Hij alleen kan troost, genezing, rust 
en toekomst schenken. 
Belijdeniscatechese Welkom op de belijdeniscatechese. Het duurt nog even voor we 
starten maar dan kun je er alvast over nadenken of je het komende seizoen wilt 
aansluiten om in de loop van het jaar te beslissen of je, je jawoord aan God in de kerk 
wilt geven. Informatie en opgave graag bij ds. Gert Jan Vogel op 
gertjanvogel@gmail.com of 0610142767.  
Kerkenraadsvergadering Dinsdag 8 juli komt de kerkenraad in vergadering weer 
bijeen. Gedenkt u hen in uw gebeden! 
Vrijwillige bijdrage In mei zijn we gestart en ondertussen hebben we in beeld 
hoeveel is binnengekomen. Inmiddels is er een bedrag van € 122.170 binnen, en we 
zien veel maandelijkse stortingen. is t/m 30 juni. Mocht u nog willen bijdragen, dan 
kan dat zeker, met en voor elkaar. Alle gevers en geefsters hartelijk dank. 
Gebedsbijeenkomst Op donderdag 10 juli om 19:30 uur is er weer een 
gebedsbijeenkomst in de kerk met en voor zieken en hen die het nodig hebben. De 
kerk is open vanaf 19:15 uur. Mee-bidders zijn ook van harte welkom. 
Uitzendingsdienst Niels & Andréa Blok, Luca en Sem Blok hopen binnenkort als 
gezin op weg te gaan naar Oeganda met MAF. Er is een uitzenddienst op 13 juli om 
10:00 uur in de Sint-Janskerk (Achter de Kerk 2, 2801 JW Gouda). Wanneer u de 
dienst niet kunt bijwonen, is het mogelijk de dienst online te volgen via deze 
link https://m.youtube.com/@SintJansgemeente 
Voorbede en dankzegging Wilt u graag voorbede en/of dankzegging, neem dan vroegtijdig, uiterlijk op vrijdagavond, contact 
op met de wijkouderling of scriba. 
Cursus discipelschap zondagavond Vanavond komen we voor de laatste keer dit seizoen samen voor de cursus 
discipelschap. Tijdens deze afsluitende avond staan we stil bij wat het betekent om jouw plek in te nemen binnen het Lichaam 
van Christus en hoe je de geestelijke gaven die God jou heeft toevertrouwd kunt ontdekken en gebruiken. Wees erbij – ik geloof 
dat het een avond wordt waarin de Geest opnieuw zal spreken, bevestigen en toerusten. Om 19.30 uur, direct na de 
avonddienst, in onder de wiek. 
Overstapmoment "Van kinderdienst naar kerkdienst" Afgelopen week hebben de ouders die hun kind hebben aangemeld 
voor het overstapmoment een mail gehad met informatie over het overstapmoment van zondag 13 juli. Heeft u deze mail per 
ongeluk niet ontvangen dan horen wij dat graag via aletteadriaanse@hervormddirksland.nl. 
Keigave Zomerdag, hulp gezocht! Zoals jullie wellicht niet ontgaan is staat 19 juli de Keigave Zomerdag op de planning. Twee 
weken geleden hebben we d.m.v. een aanmeld-actie in de kerk geprobeerd om jullie op te roepen om als vrijwilliger je steentje 
bij te dragen aan deze leuke en actieve dag voor kinderen. We zijn dankbaar dat er inmiddels 5 vrijwilligers zijn, maar het is ook 
jammer om te moeten melden dat dit niet genoeg is. Minimaal 15 handjes zijn er echt nodig om de zomerdag te laten doorgaan. 
Kunnen we op jou rekenen? We zoeken nog vrijwilligers voor de volgende taken: hulp voor de dag, pannenkoekenbakkers, of 
ben jij misschien onze nieuwe Pim/Pam? Ons mailadres is keigaaf@hervormddirksland.nl. 
Materialen voor jongerenreis Servië Deze week is er video-contact geweest met pastor Aleksander in Servië. Hij is bezig met 
het opzetten van een klein naaiatelier. Voor wat oudere dames, die vanuit huis naaiwerkzaamheden kunnen gaan doen, zoekt 
hij een elektrische naaimachine (2 totaal). Heeft u een elektrische naaimachine die nog werkt en niet meer door u wordt gebruikt 
dan komen we graag met u in contact. Daarnaast zoeken we nog een rollator voor een oudere dame uit één van de Roma 
gemeenschappen. Heeft u een ongebruikte? Laat het ons weten via 0614163605. 
Pastoraal spreekuur Oude Bieb. Iedere donderdag in ‘de Oude Bieb’ van 14:00 tot 15:00 uur.  
 

Collecten: 
1. Diaconie 
2. Kerk & Eredienst 
3. Kinderdorp Borneo 
Zendingsbussen: IZB  
 

Morgendienst: 10.00 uur  
Ds. M.C. Batenburg, Gouda 
Bediening Heilig Avondmaal 
Zingen: 
Ps.   99 : 2 
Ps.   85 : 1,3,4 
Gz. 733 : 1,2,3 OPW 
KL 
Gz. 446 : 1,3,4,7 WK 
Gz. 328 : 1,2 WK 
Ps. 118 : 3 
Ps. 118 : 7 
Ps.   89 : 1,7 
Schriftlezing: Hosea 2:1-19 
 

Voortzetting H.A. Vroonlande:  
15:45 uur  
Ds. N.A. Donselaar, Middelharnis 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
Ds. H.N. Visser, Amsterdam 
Dankzegging Heilig Avondmaal 
Zingen: 
Ps.   68 : 10 
Gz. 198 : 1,4 WK 
Ps. 133 : 1,3 
Ps.   68 : 2 WK 
Ps.   22 : 11 NB 
Gz. 242 : 1,2,3 WK 
Schriftlezing: 1 Kor. 12:1-11 
 

Pastoraat 
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 

 
 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
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Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 
 

Gezang 733 
1. De zon komt op, maakt 
de morgen wakker; mijn 
dag begint met een lied 
voor U. Heer, wat er ook 
gebeurt en wat mij mag 
overkomen, laat mij nog 
zingen als de avond valt. 
 

Refrein. 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn 
heilige Naam. Met meer 
passie dan ooit; o mijn 
ziel, verheerlijk Zijn 
heilige Naam. 
 

2. Heer vol geduld toont 
U ons Uw liefde. Uw 
Naam is groot en Uw hart 
is zacht. Van al Uw 
goedheid wil ik blijven 
zingen; tienduizend 
redenen tot dankbaarheid 
Refrein. 

3. En op die dag, als mijn 
kracht vermindert, mijn 
adem stokt en mijn einde 
komt, zal toch mijn ziel 
Uw loflied blijven zingen, 
tienduizend jaar en tot in 
eeuwigheid. 
Refrein. 

Kinderlied 
1 Zoals klei in de hand van de 
pottenbakker, zo ben jij in mijn 
hand, zegt de Heer. Zoals klei in de 
hand van de pottenbakker, zo maak 
Ik jou een vat tot mijn eer. Kneed 
mij, Here God, ook als het soms wel 
eens pijn doet. Kneed mij, Here 
God, U weet precies hoe ik zijn 
moet. 

2 Zoals klei in de hand van de 
pottenbakker, zo ben jij in mijn 
hand, zegt de Heer. Zoals klei in de 
hand van de pottenbakker, zo maak 
Ik jou een vat tot mijn eer. Kneed 
mij, Here God, ’k wil mij opnieuw 
aan U geven. Kneed mij, Here God, 
U maakt iets moois van mijn leven. 

3 Zoals klei in de hand van de 
pottenbakker, zo ben ik in uw 
handen, o Heer. Zoals klei in de 
hand van de pottenbakker, 
zo maakt U mij een vat tot uw eer,  
zo maakt U mij een vat tot uw eer. 

Gezang 446 
1 Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht 
verbeid. Ik heb U lief, o schoonste 
licht, glans van Gods aangezicht. 
Gezang 328 
1 Heer, wij komen vol verlangen, 
op uw roepstem naar uw dis, 
want door schuld met schrik 
bevangen, zoekt ons hart 
vergiffenis: slechts in U bestaat ons 
leven, die uw bloed voor ons wou 
geven; laat ons dan in brood en wijn 
met Uzelf gespijzigd zijn. 

3 Ach, dat ik U zo laat herkende, 
Gij die de schoonheid zelve zijt, 
dat ik niet eer mij tot U wendde, 
mijn zielenrust, mijn zaligheid! 
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat, 
zo laat heb liefgehad. 
 
2 Sterk ons wankelend vertrouwen, 
geef ons zelf wat Gij geboodt: 
dat wij met oprecht berouwen 
enkel rusten in uw dood; 
ja, vervul ons met uw krachten, 
opdat wij uw wet betrachten, 
zegen zo uw sacrament, 
dat ons hart U steeds meer kent. 

4 Ik ging verdwaald langs vele 
wegen, ik zocht U wel, maar vond U 
niet, ik ging verblind het duister 
tegen, ik minde wat de wereld biedt. 
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend, 
dat ik U heb herkend. 
 
7 Ik heb U lief, o wonderschone, 
ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 
ik heb U lief, ook in de nood. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
gezegend Aangezicht! 
 

Gezang 198                  Psalm 68 
1 Ja, de Trooster is gekomen! 
Jezus ging van d’aarde heen; 
Hij werd van ons opgenomen, 
maar Hij liet ons niet alleen. 
De beloofde werd gezonden, 
en de kracht uit God kwam neer. 
Laat ons juichend keer op keer 
zijn verschijning gaan verkonden. 
Heden is het Pinksterfeest; 
loof en dank de Heil’ge Geest! 
 
 
Psalm 22 
11 Van U komt, Heer, het loflied dat 
ik zing: laat mij vergelden al wat ik 
ontving. Laat mij U loven in de grote 
kring van die U vrezen! Gij need’rig 
volk, gij zult gezeten wezen aan een 
festijn! Die God zoekt, moet Hem 
prijzen! O, haal uw hart op aan zijn 
gunstbewijzen, die eeuwig zijn. 

4 Geest van kennis, Geest van 
waarheid, van genade en gebed, 
leer ons leven in uw klaarheid, 
U hebt ons in ’t licht gezet! 
Leer ons ‘Abba, Vader!’ bidden, 
zeggen: ‘Jezus is de Heer’, 
geven U in alles eer; 
blijf toch immer in ons midden 
en vervul ons leven meer, 
met uw kracht en met uw eer. 
 
 
Gezang 242 
1 Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
3 Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 

2 ’t Rechtvaardig volk, in God 
verheugd, verblijdt zich en het juicht 
van vreugd: het heeft zijn wens 
verkregen. Het treedt tevoorschijn in 
het licht, komt juichend voor Gods 
aangezicht en dankt Hem voor zijn 
zegen.Hef Gode blijde psalmen aan 
laat ’s Heren volk nu tot Hem gaan, 
laat al wat leeft Hem eren. Kom, 
zing en speel, in Hem verblijd, 
loof Hem, vervuld van dankbaar-
heid, loof Hem, zijn naam is HERE. 
 
2 Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

 


