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Z.O.Z. 

Hervormde Gemeente 

Dirksland 

  

 

Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag collectedoel 
aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL17RABO0314100202 

Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het 2de halfjaar 2025 is 
bestemd voor het IZB-project “geloven in Mathenesse. Kijk ook eens 
op: www.izb.nl/project/76/Geloven-in-Mathenesse 

 
Overleden 
Op vrijdag 18 juli 2025 is op 93-jarige leeftijd overleden Maria in ’t Veld-
Woudenberg. Sinds 8 juni 1997 was zij weduwe. Ze woonde op Gerbera 17 en 
verbleef de laatste periode in Bestenwaerd. Op donderdag 24 juli om 11:00 uur 
vindt de afscheidsdienst in onze kerk plaatst waarna aansluitend in besloten kring 
de begrafenis in Dordrecht volgt. We condoleren de kinderen en kleinkinderen van 
harte en wensen ze Gods nabijheid, troost en sterkte. 
 

Meeleven 
Meeleven wordt gevraagd voor: ds. Willemsen (Acacia 5, 3247DA) die in Calando 
verblijft; Marian de Munck (Wilhelminalaan 32, 3247AS); de 3-jarige Tjeerd van der 
Veer (Essenlaan 6, 3247GG), hij heeft nu even rust tot 8 augustus dan start de 
onderhoudsfase, dagelijks chemo via een drankje; mevrouw Riedijk-Smalheer 
(Marijkelaan 18, 3247AK) is in afwachting van onderzoeken i.v.m. hartfalen; Koos 
van Loon (Berkehof 5, 3247XA) die verblijft in het Maasstad Ziekenhuis in 
Rotterdam en afgelopen woensdag is geopereerd aan zijn voet en nog veel pijn 
heeft. Gedenkt u allen in uw gebeden, maar ook de niet genoemde met lichamelijke 
en geestelijke ziekte in onze gemeente. Hij alleen kan troost, genezing, rust en toekomst schenken.  
 

Beroep ontvangen 
In de afgelopen week hebben de Gereformeerde Kerken van Tholen en Poortvliet gezamenlijk een beroep uitgebracht op ons 
gemeentelid Karen Koppenaal-van Velde (Sweelinckstraat 3, 3247EC). We wensen Karen, maar ook André en de kinderen 
Gods zegen en rust toe om te komen tot een besluit op dit beroep. Wilt u ook voor hen bidden! 
 

Belijdeniscatechese 
Welkom op de belijdeniscatechese. De start duurt nog even maar dan kun je er alvast over nadenken of je het komende 
seizoen wilt aansluiten om in de loop van het jaar te beslissen of jij je jawoord aan God in de kerk wil geven. Informatie en 
opgave bij ds. Gert Jan Vogel op gertjanvogel@gmail.com of 0610142767.  
 

Indienen van namen voor functie voorzitter consistorie 
Stemgerechtigde leden van de gemeente worden uitgenodigd namen in te dienen van belijdende lidmaten welke naar uw 
mening voor benoeming in aanmerking komen voor de functie van voorzitter van de ouderlingen. Deze namen dienen schriftelijk 
en ondertekend te worden ingediend bij de scriba (e-mail scriba@hervormddirksland.nl of op het adres Essenlaan 66, 
Dirksland) tot vrijdag 1 augustus 2025. Formulieren welke voor dit doel kunnen worden gebruikt zijn beschikbaar bij de uitgang 
onder toren of via de website.  
 

Kerkdienst 27 juli 2025 
LET OP: Vanwege een wijziging in voorganger in de morgendienst van zondag 27 juli 2025 zal de aanvang om 09:00 uur zijn 
i.p.v. 10:00 uur. 
 

Help jij mee op de Gemeentedag 30 augustus? 
We zoeken nog vrijwilligers voor o.a. klaarzetten, knutselen en salades maken, jouw hulp maakt het verschil! Aanmelden? Stuur 
een berichtje naar 0658837094. 
Meld je aan voor de Gemeentedag op 30 augustus! 
Het thema van dit jaar is Verbinding,  een dag vol ontmoeting, creativiteit en gezelligheid. Programma: Middagprogramma start 
om 13:30 uur. Muziek & thematoelichting om 16:15 uur. Gezamenlijke maaltijd vanaf 17:30 uur. Aanmelden kan tot  
24 augustus. Via de website of stuur een berichtje naar 0658837094. We hopen je daar te zien! 
 

Voorbede en dankzegging 
Wilt u graag voorbede en/of dankzegging, neem dan vroegtijdig, uiterlijk op vrijdagavond, contact op met de wijkouderling of 
scriba. 
 

Pastoraal spreekuur Oude Bieb. Iedere donderdag in ‘de Oude Bieb’ van 14:00 tot 15:00 uur.  
 

Verwerkingsboekje 
Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes bij de 
kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.  
 

Collecten: 
1. SIRIZ 
2. Kerk & Eredienst 
3. Orgelfonds 
Zendingsbussen: IZB (Mathenesse) 
 

Morgendienst: 10:00 uur  
A. van Putten 
Keigaaf in de VIC. 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
Ds. G.J.H. Vogel, Oosterland 
Zingen: 
Ps.    1 : 1 
Ps.   97 : 1,7 
Ps.   25 : 8,7 
Gz. 152 : 1,2,3,4 
Gz. 187 : 1,2,3,4 
Gz. 187: 5 
Schriftlezing: Matt. 11:1-6&25-30 
 

Pastoraat 
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 
 

 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
 

http://www.izb.nl/project/76/Geloven-in-Mathenesse
mailto:gertjanvogel@gmail.com
mailto:scriba@hervormddirksland.nl
mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/


Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 

Liederen in de morgendienst. 
Er is geen dienst in de kerk. 
 
Liederen in de avonddienst. 
 
Gezang 152 
1. Lam Gods, dat zo onschuldig, 
zo moedig en geduldig, 
aan 't schand'lijk kruishout lijdt, 
verdienen niet mijn zonden 
die striemen en die wonden? 
Ja 'k weet, dat Gij onschuldig zijt! 

2. Niet Gij, nee ik moest sterven 
en 's Vaders liefde derven 
in eindeloze pijn! 
Maar in uw mededogen 
sloeg Gij op mij uw ogen 
en wilde mijn Verlosser zijn. 

3. Dat ik U dankbaar nader, 
o Voorspraak bij de Vader. 
Wat is uw liefde groot! 
Gij wilde mij hergeven 
het eeuwig, hemels leven, 
en stierf daarom die wrede dood. 

 
4. O Godslam, nooit volprezen, 
leer mij de zonde vrezen, 
waarvoor Gij stierft aan 't kruis! 
Deel mij uw grote vrede, 
deel mij' uw hemel mede 
en leid mij eens in 't Vaderhuis. 
 
Gezang 187 
1. De dag van onze Vorst brak aan. 
Zie, Gods gezalfde Koning 
gaat tot zijn hemelwoning. 
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan 
omstraald van morgenlicht 
voor 's Vaders aangezicht. 

2. Hij heeft, van dood en graf ontdaan, 
het leven weergenomen. 
Nu is zijn uur gekomen: 
Gods paradijs zal opengaan 
en heel de hemel wijd 
weerkaatst zijn heerlijkheid. 

 
3. De Vader stelt Hem in de troon 
als Christus en als Here, 
bekleed met macht en ere. 
De heerschappij is aan de Zoon, 
wiens goddelijk geweld 
de laatste vijand velt. 

4. Wie kan zijn hoog en heilig recht 
ter wereld ooit verbreken? 
Wie zal Hem tegenspreken, 
die voor zijn kerk het pleit beslecht 
en haar na strijd en kruis 
voert in het vaderhuis. 

 
5. O, Heer, die onze Koning zijt, 
laat niets uw rijk verhind'ren, 
en open voor uw kind'ren 
de poorten van uw woning wijd. 
Laat, met uw feestkleed aan 
ons tot uw bruiloft gaan. 
 


