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Z.O.Z. 

Hervormde Gemeente 

Dirksland 

  

 

 
Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking.  
Graag collectedoel aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL17RABO0314100202 
Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het 2de halfjaar 
2025 is bestemd voor het IZB-project “geloven in Mathenesse. 
Kijk ook eens op: www.izb.nl/project/76/Geloven-in-Mathenesse 
Morgendienst Deze morgen zal het zendingsechtpaar Jowan en Lieneke 
Okker een impressie geven van hun werk en zullen de jongeren die komende 
week naar Servië gaan worden toegezongen. De beide onderdelen zullen 
plaatsvinden na de kerkdienst omdat ds. Sparreboom om 11:00 uur in 
Vlaardingen wordt verwacht. 
Overleden Dinsdag 22 juli 2025 is in de leeftijd van 83 jaar overleden Lourens 
Sacharias van der Baan. Sinds 25 september 2024 weduwnaar van Maria van 
der Baan-Driece. Hij woonde op Secretaris Rooijlaan 15, 3247 BR Dirksland. 
De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 26 juli na een gedenkdienst in 
onder de wiek. We condoleren de kinderen, kleinkinderen en overige familie 
van harte en wensen hen Gods troost en sterkte. 
Geboren Erg blij en dankbaar zijn Plonie en Alexander Robijn (A.M. de 
Jongstraat 20, 3245 RK Sommelsdijk) met de geboorte van hun zoon Ruben 
Jonathan. Ruben is geboren op zaterdag 19 juli en is het broertje van Thijmen, 
Benthe en Daan. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen, kracht en wijsheid in 
de opvoeding. 
Meeleven Meeleven wordt gevraagd voor: ds. Willemsen (Acacia 5, 3247DA) 
die in Calando verblijft; Marian de Munck (Wilhelminalaan 32, 3247AS); de 3-
jarige Tjeerd van der Veer (Essenlaan 6, 3247GG); Koos van Loon (Berkehof 5, 
3247XA) verblijft sinds afgelopen dinsdag voor tenminste 3 weken revalidatie in 
Bestenwaerd; Cees Huizer (Poldersweegje 10, 3247KE) heeft het bericht 
gekregen dat hij acute leukemie heeft; Edward van Gilst (Akkerleeven 18, 
3247GC) ondergaat sinds eind 2024 behandelingen i.v.m. een hersentumor. 
Gedenkt u allen en hen die om hen heen staan in uw gebeden. Ook vragen we 
gebed voor de niet genoemden met lichamelijke en geestelijke zieken in onze gemeente. Hij alleen kan troost, 
genezing, rust en toekomst schenken. 
Aanbidding en gebed Vanwege de vakantie is er deze maand geen moment van aanbidding en gebed. Maar we 
bidden op afstand wel door. Een gebedspunt doorgeven(kan ook anoniem) of deelnemen aan de gebedsapp? 
Neem contact op met Wouter via 0615108898 of via wouterversluis@gmail.com. 
Keigave zomerdag We kijken terug op een geweldige warme zomerdag! In totaal deden er vorige week zaterdag 
ruim 120 kinderen mee en waren er meer dan 15 vrijwilligers betrokken. We zijn jullie heel dankbaar voor jullie hulp! 
Mocht iemand feedback voor ons willen achterlaten, dan kan dat via keigaaf@hervormddirksland.nl. 
Belijdeniscatechese Welkom op de belijdeniscatechese. De start duurt nog even maar nu kun je er alvast over 
nadenken of je het komende seizoen wilt aansluiten om in de loop van het jaar te beslissen of je je jawoord aan God 
in de kerk wiI geven. Informatie en opgave bij ds. Gert Jan Vogel op gertjanvogel@gmail.com of 0610142767.  
Indienen van namen voor functie voorzitter consistorie Stemgerechtigde leden van de gemeente worden 
uitgenodigd namen in te dienen van belijdende lidmaten welke naar uw mening voor benoeming in aanmerking 
komen voor de functie van voorzitter van de ouderlingen. Deze namen dienen schriftelijk en ondertekend te worden 
ingediend bij de scriba (e-mail scriba@hervormddirksland.nl of op het adres Essenlaan 66, Dirksland) tot vrijdag 1 
augustus 2025. Formulieren welke voor dit doel kunnen worden gebruikt zijn beschikbaar bij de uitgang onder toren 
of via de website. 
Voorbede en dankzegging Wilt u graag voorbede en/of dankzegging, neem dan vroegtijdig, uiterlijk op 
vrijdagavond, contact op met de wijkouderling of scriba. 
Verwerkingsboekje 
Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes bij de 
kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.  
 

Collecten: 
1. Plaatselijk evangelisatiewerk 
2. Kerk & Eredienst 
3. Orgelfonds 
Zendingsbussen: IZB  
 

Morgendienst: 09:00 uur  
Ds. J. Sparreboom,  
Nieuwerkerk a/d IJssel 
Zingen: 
Ps. 9:1 
Ps. 116 : 1, 10 
Ps. 40 : 4 
Gz. 413 : 1,2,4 ELB 
KL 
Gz. 236 : 1,2,3 OTH 
Ps. 108 : 1 
Ps. 150 : 1,3 
Ps. 121 : 1,4 
Gz. 602 : 1,2,3 
Schriftlezing: Lev. 1:1-17 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
Ds. F.J.M. van Veldhuizen, Stolwijk 
Zingen: 
Ps. 19 : 7 
Ps. 122 : 1,2 
Ps. 110 : 1,4 
Gz. 338 : 1,4,7 
Gz. 442 : 1,2,3,4 
Schriftlezing:  
Gen.14:1820 & Hebr.4:14-5:10 
 

Pastoraat 
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag 
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 
 

 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
 

http://www.izb.nl/project/76/Geloven-in-Mathenesse
mailto:wouterversluis@gmail.com
mailto:gertjanvogel@gmail.com
mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/


Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 

Liederen in de morgendienst 
 

Gezang 413 
1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond're stad, zo hoog gebouwd, 
nimmer heeft men op deez' aarde 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
 

Refrein 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen 
tranen in het nieuw Jeruzalem. 

2. Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit. 
Refrein

4. Wat een vreugde zal dat wezen, 
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten 
in het nieuw Jeruzalem. 
Refrein 
 

Kinderlied 
1. Ik neem even de tijd om met U te 
praten, even met U alleen. 
Ik neem even de tijd om bij U te zijn, 
Heer, niemand om me heen. 

 
2. Ik neem even de tijd om naar U te 
luist'ren en stil te zijn voor U. 
Ik neem even de tijd om uw stem te 
horen, Heer, ik luister nu. 

 

Refrein 
Spreek Heer, ik luister, 
uw dienstknecht hoort. 
Spreek Heer, ik luister, 
ik luister naar uw 
Woord. 
 
 

3. Ik neem even de tijd, 
ik wil U aanbidden, 
God van liefde en 
trouw. 
Ik neem even de tijd, 
omdat ik wil zeggen dat 
ik van U hou. 
 

4. Ik neem even de tijd 
om uw Woord te lezen  
dat U gegeven heeft. 
Ik neem even de tijd 
zodat U kunt spreken 
door uw Woord dat 
leven geeft. 
Refrein 
 

5. U neemt altijd de tijd 
om naar mij te luist'ren, 
er gaat nooit een 
moment voorbij 
dat U even geen tijd 
heeft want op elk 
moment, Heer, 
staat U klaar voor mij. 
Refrein 

 

Gezang 236 
1. Wees stil voor het aangezicht van 
God, want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag, 
en kniel nu voor Hem neer, 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van 
God, want heilig is de Heer. 

 
2. Wees stil, want de heerlijkheid 
van God omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur. 
Een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van 
God omgeeft ons in dit uur. 

 
3. Wees stil, want de kracht van 
onze God daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt. 
Niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze 
God daalt neer op dit moment. 

 

Gezang 602 
1. Vrede van God, de vrede van 
God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 

2. In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
in Jezus' naam geef ik jou: 
vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 

3. Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 

 

Liederen in de avonddienst 
 

Gezang 338 
1. Zoals ik ben, kom ik nabij, 
met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf u gaf voor mij - 
O Lam van God, ik kom. 
 

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij. 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij - 
O Lam van God, ik kom. 
 

7. Zoals ik ben: dat ik uw Naam 
nu al, met alle heiligen saam, 
en eens ook voor uw troon beaam 
O Lam van God, ik kom. 

 

Gezang 442 
1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 

2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al uwe englen, onvolprezen Heer. 

3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefd' en majesteit. 
 

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 
 


