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Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking.  
Graag collectedoel aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL17RABO0314100202 

Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het 2de halfjaar 
2025 is bestemd voor het IZB-project geloven in Mathenesse. 
Kijk ook eens op: www.izb.nl/project/76/Geloven-in-Mathenesse 
 
Uitzending MAF 
In het kader van uitzending voor de MAF (Mission Aviation Fellowship) 
vertrekken Niels en Andréa Blok met hun kinderen Luca en Sem op 8 
augustus naar Oeganda. In de morgendienst zullen zij een dankwoord 
uitspreken en oproepen voor gebed voor het werk dat ze mogen gaan doen 
als zij in Oeganda verblijven. 
 
Overleden 
Zondag 27 juli is in de leeftijd van 78 jaar overleden Cornelis Huizer, 
echtgenoot van Cora Huizer-van den Tol. Hij woonde Poldersweegje 10,  
3247 KE Dirksland. De begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 1 
augustus na een afscheidsdienst in onze kerk. We condoleren Cora, de 
kinderen, kleinkinderen en overige familie van harte en wensen hen Gods 
troost, sterkte en liefde. 
  
Meeleven 
Meeleven wordt gevraagd voor: ds. Willemsen (Acacia 5, 3247DA) die in 
Calando verblijft; Marian de Munck (Wilhelminalaan 32, 3247AS); de 7-jarige 
Elin Fase (Oud-Kraaijerdijk 12, 3245LD Sommelsdijk). Dankbaar zijn we met 
de 3-jarige Tjeerd van der Veer (Essenlaan 6, 3247GG) en zijn ouders, zus 
en broers. Vrijdag hebben ze het bericht ontvangen waaruit blijkt dat de 
afgelopen dinsdag gemaakte MRI-scan een complete remissie laat zien. Dat 
is de beste uitslag die ze kunnen krijgen en daar zijn ze ontzettend dankbaar voor; de kanker is weg en vanaf a.s. 
vrijdag starten ze met de onderhoudsfase. God zij alle dank! Gedenkt u allen in uw gebeden, ook voor hen die erom 
heen staan, maar ook voor de niet genoemden met lichamelijke en geestelijke klachten in en buiten onze gemeente. 
Hij alleen kan troost, genezing, rust en toekomst schenken. 
  
Belijdeniscatechese 
Welkom op de belijdeniscatechese. De start duurt nog even maar nu kun je er alvast over nadenken of je het 
komende seizoen wilt aansluiten om in de loop van het jaar te beslissen of je je jawoord aan God in de kerk wil 
geven. Informatie en opgave bij ds. Gert Jan Vogel op gertjanvogel@gmail.com of 0610142767.  
  
Voorbede en dankzegging 
Wilt u graag voorbede en/of dankzegging, neem dan vroegtijdig, uiterlijk op vrijdagavond, contact op met de 
wijkouderling of scriba. 
 
Pastoraal spreekuur Oude Bieb 
Iedere donderdag in ‘de Oude Bieb’ van 14:00 tot 15:00 uur.  
 
Verwerkingsboekje 
Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes bij de 
kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.  
 
 
 
 

Collecten: 
1. Int. Just. Mission 
2. Kerk & Eredienst 
3. Onderhoud pastorie 
Zendingsbussen: IZB  
 

Morgendienst: 10.00 uur  
Ds. J. het Lam, Wezep 
Zingen: 
Ps.   24 : 5 
Ps. 118 : 1,7 
Ps.   25 : 2,6 
Ps.   62 : 1,5 
KL 
Gz. 190 : 1,2,3,4 Sela 
Gz. 23A : 1,2,4 
Schriftlezing:  
Ex. 16:1-7; 13-16; 19-21;25-31;35 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
Ds. J. het Lam, Wezep 
Zingen: 
Ps.   27 : 7 
Ps.   84 : 5,6 
Gz. 497 : 1,2,3,4 
Ps.     1 : 1,2,3 
Ps.   36 : 2,3 
Schriftlezing: Ex. 31:18-32:9 
Joh. 1:14-18 
 

Pastoraat 
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 

 
 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
 

http://www.izb.nl/project/76/Geloven-in-Mathenesse
mailto:gertjanvogel@gmail.com
mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/


Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 
 

Schoonmaak kerk en kauwgom 
Afgelopen weken is de kerk schoongemaakt door een groep vrijwilligers, bedankt daarvoor, het viel op dat er heel 
veel kauwgom onder de banken geplakt was. Dit kost heel veel tijd om het eraf te halen, tijd die nuttiger besteed kan 
worden. De leus?  
Kauwgom van ’t bekkie naar ’t bakkie. En niet naar ’t bankie.  
Wil je het wegdoen? Scheur een hoekje van de Zondagsbrief, stop het daarin en neem het mee naar huis. 
Dankjewel. 
 
 

Liederen in de morgendienst 
 

Kinderlied 
 

Refrein 
Jezus is de Goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de Goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 

1. Als je 's avonds niet kunt 
slapen en je bang in 't donker 
bent, denk dan eens aan al die 
schaapjes, die de Heer bij name 
kent. Refrein 

2. En wanneer je soms alleen 
bent en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede Herder, 
Hij vergeet zijn schaapjes niet. 
Refrein 

 

Gezang 190 
 

1. In de nacht van strijd en 
zorgen, kijken wij naar U 
omhoog, biddend om een nieuwe 
morgen, om een toekomst vol 
van hoop. 
 
3. U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
Refrein 

2. Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
 
 

4. U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
Refrein (3x) 

Refrein 
U geeft een toekomst vol van 
hoop; dat heeft U aan ons 
beloofd. Niemand anders, U 
alleen, leidt ons door dit leven 
heen. 
 

 

Gezang 23a 
 

1. De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waatren der rust. 

2. De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 

4. De Heer is mijn Herder! 
In 't hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn. 

 

Liederen in de avonddienst 
 

Gezang 497 
 

1. Vader, vol van vrees en schaamte 
buigen wij voor U. 
Heel uw werk, door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 
 

3. Vader, in dit uur der waarheid 
keren w' ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 
 

2. Heer ontferm U over ons 
die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 
 

4. Vul ons met uw heil'ge Geest, 
geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw Naam verhogen, Heer. 
dat wij uw Naam verhogen, Heer. 

 


