Hervormde Gemeente

Dirksland

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Collecten

Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag collectedoel E{fﬁ -0
aangeven. :._-:,3:; %-?3‘
Diaconie: IBAN: NL17RAB00314100202 3

Kerkvoogdij: IBAN: NL67RAB00361328311

De opbrengst van de zendingsbussen van het 29 halfjaar 2025 is
bestemd voor het IZB-project “geloven in Mathenesse. Kijk ook eens
op: www.izb.nl/project/76/Geloven-in-Mathenesse

Zieken

Meeleven wordt gevraagd voor Koos van Loon (Berkehof 5, 3247XA), hij is vorige
week opnieuw geopereerd aan zijn voet, en is thans weer terug voor revalidatie in
Bestenwaerd. Hij is in afwachting van de uitslag van de operatie.

We denken ook aan de 3-jarige Tjeerd van der Veer (Essenlaan 6, 3247GG) dat de
kanker weg mag blijven en dat de onderhoudsfase waar hij nu inzit, goed mag
verlopen.

Gedenkt allen in uw gebeden, ook voor hen die erom heen staan, maar ook voor de
niet met name genoemden met lichamelijke en geestelijke ziekten in en buiten onze
gemeente. Hij alleen kan troost, genezing, rust en toekomst schenken.

Belijdeniscatechese

Welkom op de belijdeniscatechese. De start duurt nog even maar nu kun je er
alvast over nadenken of je het komende seizoen wilt aansluiten om in de loop van
het jaar te beslissen of jij je jawoord aan God in de kerk wil geven. Informatie en
opgave bij ds. Gert Jan Vogel op gertjanvogel@gmail.com of 0610142767

Voorbede en dankzegging
Wilt u graag voorbede en/of dankzegging, neem dan vroegtijdig, uiterlijk op
vrijdagavond, contact op met de wijkouderling of scriba.

Gemeentedag 30 augustus

Over minder dan twee weken is het zover, maar er zijn nog heel weinig
aanmeldingen. Zo weinig dat, als er niet meer aanmeldingen komen, deze dag niet
door kan gaan. Dat zou jammer zijn van alle voorbereidende werkzaamheden én
voor de mensen die komen helpen of zich al eerder op hebben gegeven.
Aanmelden kan tot en met volgende week zondag 24 augustus via de website van
de kerk: https://hervormddirksland.nl/gemeentedag-30-augustus/
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Collecten:

1. Dorcas

2. Kerk & Eredienst

3. Beeld & geluid

Zendingsbussen: 1ZB (Mathenesse)

Morgendienst: 10:00 uur
Ds. W.F. Jochemsen, Goudriaan
Zingen:

Ps. 75:4

Ps. 27:57

Ps. 24:2,3

Ps. 25:7

KL

Ps. 134 :3

Gz. 167 : 1,2 OTH
Schriftlezing:
Gen.32:24-32

Avonddienst: 18.00 uur

Ds. D.H. de Roest, Kapelle-Biezelinge
Zingen:
Ps. 84:6
Gz.234:1,2,3 OTH
Ps. 46:1

Gz. 244 :1

Gz. 264 :1,2,3 OTH

Gz. 267 :1,2,3,4,5,6
Schriftlezing: Efez.6:10-20

Pastoraat
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling.

Eindredactie Zondagsbrief
Johan van der Welle

Email Zondagsbrief

Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag
15.00 uur via:
zondagsbrief@hervormddirksland.nl

Website www.hervormddirksland.nl

Naast deelnemers zijn we 0ok nog op zoek naar parkeerwachters, chauffeurs voor ouderen en mensen die mee willen helpen

met het op- en afbouwen. Opgeven of meer info hierover: Ruud Hofman 0658837094.
Verwerkingsboekje

Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes bij de

kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.
Liederen in de morgendienst.

Kinderlied

Refrein

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je 't vinden,

halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.

Refrein

2. Als je mijn Vader iets wil vragen,
vraag in mijn Naam, |k zal het doen.
Ik ben met je alle dagen

Ik ben dezelfde als toen.

Refrein

1. Als je de Vader vraagt om 'n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.

Al je gebeden klein of groot,

heus, Hij vergeet er niet één.

Z.0.Z


http://www.izb.nl/project/76/Geloven-in-Mathenesse
mailto:gertjanvogel@gmail.com
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Gezang 167

1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen

Ga mij niet voorbij

Regen op mij met uw Geest Heer

Jezus kom tot mij

Als de Bron van leven

Die ontspringt diep in mij

Breng een stroom van zegen

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Liederen in de avonddienst.
Gezang 234

1. Stil mijn ziel wees stil,

en wees niet bang

voor de onzekerheid van
morgen. God omgeeft je steeds
Hij is er bij, in je beproevingen en
zorgen.

Refrein

3.Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds

Gezang 244

omarmd heeft heerlijkheid
wacht, wacht op de Heer

de zwartste nacht strijd,
verdwijnt wanneer het daglicht

doorbreekt tijd!
Refrein(2x)

3. Maak al uw strijders in dit aards gevecht
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.
Halleluja, halleluja!

2. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,

U als mijn Vader en ik als uw kind

dat in uw armen geborgenheid vindt,

Gezang 267

1. Neem mijn leven, laat het,
Heer, sterk,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud. vrij,
Maak mijn kracht en mijn
verstand

tot een werktuig in uw hand.

God, U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wank'len
Vredevorst vernieuw

een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

1. Voor alle heilgen in de
die U beleden in hun aardse
zij uw naam lof, o Jezus, 't allen

Halleluja, halleluja!

2. Neem mijn handen, maak ze

trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

5. Neem mijn wil en maak hem
dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heilge Geest er woon'.

2. Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!

O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen

Hier in de woestijn

Wachtend op Uw milde regen

Om zelf een bron te zijn

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij

Van uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

2. Stil mijn ziel wees stil

en dwaal niet af dwars door het
dal zal Hij je leiden

stil, vertrouw op Hem

en hef je schild

tegen de pijlen van verleiding
Refrein

2. Gij was hun rots, hun burg en
al hun macht;

Gij, Heer, hun loods en licht in
storm en nacht;

Gij hebt uw pelgrims veilig
thuisgebracht.

Halleluja, halleluja!

Gezang 264

1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.

Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

3. Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

3. Neem mijn stem, opdat mijn
lied

U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd

ben ik aan U toegewijd.

Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?!



