Hervormde Gemeente

Dirksland

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze
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Zondagsbrief 24 augustus 2025

diensten online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst follecteni

toe.

Collecten

Via de QR-code, Appostel app of overmaking.
Graag collectedoel aangeven.

Diaconie: IBAN: NL17RAB0O0314100202
Kerkvoogdij: IBAN: NL67RAB00361328311
De opbrengst van de zendingsbussen van het 29
halfjaar 2025 is bestemd voor het |ZB-project
geloven in Mathenesse. Kijk ook eens op:
www.izb.nl/project/76/Geloven-in-Mathenesse
Huwelijksjubileum

Op dinsdag 19 augustus mochten Dick en Coby Paul (Hortensia 3,
3247DT) gedenken dat zij 55 jaar getrouwd waren. Samen met hun
(klein)kinderen zijn ze hiervoor dankbaar. We feliciteren hen van harte
en wensen Gods zegen voor nog vele jaren samen.

Meeleven

Meeleven wordt gevraagd: voor Koos van Loon (Berkehof 5, 3247XA)
die nu verblijft voor revalidatie in Bestenwaerd; voor de 9-jarige
Rosanne de Kruijf (Molenzicht 8, 3247VA), dochter van Jacoline en
Kees-Jan de Kruijf die sinds afgelopen maandag in het Sophia
kinderziekenhuis ligt. Ze heeft een bacterie bij haar heup en er lopen
nog onderzoeken. Ze heeft pijn en kan maar één been gebruiken; voor
Annelies de Man (Bloemenweg 6, 3247GA), zij wordt woensdag 27
augustus geopereerd en tenslotte voor de 3-jarige Tjeerd van der Veer
(Essenlaan 6, 3247GG) dat de kanker weg mag blijven en dat de
onderhoudsfase waar hij nu inzit, goed mag verlopen. Voor Elsbeth
Meijer (Julianaweg 64, 3248BA Melissant), zij wordt dinsdag 26
augustus aan haar rug geopereerd. Gedenkt allen in uw gebeden, ook
hen die erom heen staan. Denk ook aan de niet genoemden met

NBG
2. Kerk & Eredienst
3. Onderhoud kerk
Zendingsbussen: 1ZB (Mathenesse)

Morgendienst: 10:00 uur

Ds. G.J.H. Vogel, Oosterland
Zingen:

Ps. 92:1

Gz.449:1,2,3

Ps. 17:3,8

Ps.111:1,5,6
Gz.460:1,2,3
Schriftlezing: Lucas 12 : 13-34

Avonddienst: 18.00 uur

Ds. J.J. van Holten, Stad a/h Haringvliet
Zingen:

Ps.105: 24

Ps. 1:14

Ps. 26:2,3,10

Ps. 19:7

Gz.262:1,2,3

Schriftlezing: Jac.2:1-13

Pastoraat
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling.

Eindredactie Zondagsbrief
Johan van der Welle

Email Zondagsbrief

Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag
15.00 uur via:
zondagsbrief@hervormddirksland.nl

Website www.hervormddirksland.nl

lichamelijke en geestelijke zieken in en buiten onze gemeente. Hij alleen kan troost, genezing, rust en toekomst

schenken.
Gemeentedag 30 augustus

Komende zaterdag zou het zover zijn , maar door te weinig aanmeldingen gaat deze niet door.

Scriba afwezig

De scriba is afwezig t/m 18 september 2025. Zijn werkzaamheden worden waargenomen door diaken Piet Tanis

(Honingeter 28, 3247GD, tel. 0612395235).
Belijdeniscatechese

Welkom op de belijdeniscatechese. De start duurt nog even maar kun je er alvast over nadenken of je het komende
seizoen wilt aansluiten om in de loop van het jaar te beslissen of je jawoord aan God in de kerk wil geven. Informatie
en opgave bij ds. Gert Jan Vogel op gertjanvogel@gmail.com of 0610142767

Voorbede en dankzegging

Wilt u graag voorbede en/of dankzegging, neem dan vroegtijdig, uiterlijk op vrijdagavond, contact op met de

sectieouderling of scriba.
UITNODIGING: 15-09-25

Inspirerende avond met o0.a. een spreker van Youth for Christ voor alle ouders en jongerenwerkers in de kerk op
maandag 15 september om 19.30 uur in WebNL. Thema: "Waardevolle relaties opbouwen met jongeren'. Een
waardevolle relatie is de kern van ons contact met jongeren. Leer het 'Wie, Waarom, Hoe en Wat' van een relatie
met God en je jongeren, krijg meer inzicht in groeiprocessen en hoe jij kunt investeren in je relatie met God en

jongeren. Aanmelden via: edwinvanleeuwen@hervormddirksland.nl
Verwerkingsboekje

Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes bij de
kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.
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Liederen in de morgendienst

Gezang 449

1. Kom, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep;

die bloemen, vissen vogels
uit niet tot leven riep;

met nevels als een sluier

de groene aarde tooit;

zijn dauw als vreugdeparels
over de velden strooit.

Kinderlied

1. Zoekt eerst het Koninkrijk van
God

en zijn gerechtigheid

en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,

halleluja, hallelu, halleluja.

Gezang 460

1. Op u alleen, mijn licht, mijn
kracht,

stel ik mijn hoop. U zorgt voor
mij.

Door golven heen, door storm en
nacht

leid mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de
dood.

Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

Liederen in de avonddienst

Gezang 262

1. Heer, U hebt ons in dit leven
veel gegeven:

groot is uw barmhartigheid.
Leer ons om steeds weer te
delen

met heel velen:

gaven delen wereldwijd.

2. Die heuvels schiep en dalen
waar Hij de aard' betrad;

die zon en maan en sterren
tot licht gaf op ons pad.

Looft Hem die ook de mensen
tot vreugd geschapen heeft,
en die ons onze schulden

om Jezus' wil vergeeft.

2. Men kan niet leven van brood
alleen,

maar van ieder woord,

dat door de HEER gesproken
wordt.

Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,

halleluja, hallelu, halleluja.

2. U werd een mens, U daalde
neer

in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw
levenskracht

komen wij vrij voor God te staan.

2. Hongerigen en verdrukten,
neergebukten,

maak ons met hun nood begaan.

Wil ons harde hart bekeren
en ons leren
dankbaar in uw dienst te staan.

3. O God, die ons in Christus
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade,
nu en in eeuwigheid.

Leer ons als kind'ren leven
en spelen in uw hof

en met de englen zingen

Uw glorie en Uw lof.

3. Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien.
Klopt en de deur zal voor u
opengaan.

Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,

halleluja, hallelu, halleluja.

3. Van eerste kreet tot laatste
zucht

leef ik in U, en U in mij.

Geen boze macht, geen kwaad
gerucht,

niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,

U neemt mij aan. Ik ben Gods
kind.

Totdat U komt, mij roept
voorgoed,

bent U het doel van mijn
bestaan.

3. Als wij in uw wegen wand'len,
wordt ons hand'len

teken van uw rijk dat komt.
Daar zal onrecht zijn geweken,
hulploos smeken,

klagend roepen zijn verstomd.

Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?!



