Hervormde Gemeente

Dirksland

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten online
volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Collecten E
Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag collectedoel e ,f_gj
aangeven. i R
Diaconie: IBAN: NL17RAB00314100202 - EE‘%%
Kerkvoogdij: IBAN: NL67RAB00361328311 & ..l:'li!g_u

De opbrengst van de zendingsbussen van het 29 halfjaar 2025 is
bestemd voor het IZB-project geloven in Mathenesse. Kijk ook eens
op: www.izb.nl/project/76/Geloven-in-Mathenesse

Meeleven

Meeleven wordt gevraagd voor de 9-jarige Rosanne de Kruijf (Molenzicht 8, 3247VA)
die na bijna drie weken is thuisgekomen uit het Sophia Kinderziekenhuis. Ze zal nog
vier weken thuis antibiotica moeten krijgen en wekelijks op controle. Ze mag haar
been nog niet gebruiken. Ze heeft ruim 100 kaarten ontvangen, waarvoor heel veel
dank. Ouders Kees-Jan en Jacoline zijn dankbaar voor alle hulp, steun en meeleven
uit de gemeente. We bidden voor verder herstel. Ook voor de 3-jarige Tjeerd van der
Veer (Essenlaan 6, 3247GG) dat de kanker weg mag blijven en dat de
onderhoudsfase waar hij nu inzit, goed mag verlopen. Tjeerd is dankbaar dat eindelijk
zijn sonde eruit mocht. Gedenkt allen in uw gebeden, ook voor hen die erom heen
staan, maar ook voor de niet genoemde met lichamelijke en geestelijke zieken in en
buiten onze gemeente. Hij alleen kan troost, genezing, rust en toekomst schenken.
Huwelijksjubileum

Op vrijdag 5 september 2025 waren Henk en Marry Kagchelland (Kamilleweije 5,
3247LX) 45 jaar getrouwd. Henk en Marry willen dank brengen aan God voor de
liefde, trouw en zegeningen die ze gedurende de afgelopen 45 jaar mochten
ontvangen. We feliciteren het echtpaar van harte met het huwelijksjubileum en
wensen hun Gods zegen toe.

Verwerkingsboekje

Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt,
ze staan in de bakjes bij de kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop
gerust even naar voren.

Beroepingswerk

Zoals vorige week afgekondigd heeft de kerkenraad een beroep uitgebracht op ds.
Michel van Heijningen uit Alblasserdam. De beslissing van hem op het beroep dient
uiterlijk 27 september a.s. kenbaar te worden gemaakt. Op maandag 8 september zal
de dominee een bezoek aan Dirksland brengen alsmede in gesprek gaan met de
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kerkenraad. Volgende week zondag 14 september zal ds. Van Heijningen voorgaan in de morgendienst. Aansluitend zal, onder
het genot van een kopje koffie/thee, een informele ontmoeting zijn met de gemeente in onder de wiek. Het doel van deze
bijeenkomst is met name de sfeer van onze gemeente te voelen. De dominee heeft aangegeven dat hij graag berichten van u
ontvangt per e-mail (m.vanheijningen@filternet.nl) of geschreven op een kaartje. Onder de toren liggen hiervoor kaartjes
gereed. Deze boodschappen/berichten kunt u in de komende week al schrijven en volgende zondag in een daarvoor bestemde
doos doen. Mogelijk kunnen de kinderen een tekening maken. Wilt u de dominee thuis verrassen met een kaartje/bericht, dan
kan dit ook. Zijn adres is Mesdaglaan 33, 2951 PH Alblasserdam. Wij vragen uw gebed voor dit beroep dat op ds. Van

Heijningen is uitgebracht.
Gebedssamenkomst met en voor zieken en hen die het nodig hebben

Donderdag 11 september is er een samenkomst in de kerk waarin we willen bidden met en voor zieken en hen die dit nodig
hebben. Is voor u de drempel te hoog? We roepen u op om in vertrouwen op Hem over deze drempel heen te stappen en voor
u te laten bidden als u dit nodig hebt. We hebben al diverse mensen gesproken die door vrienden mee waren genomen en die
uit zichzelf nooit de stap hadden gezet. Brengt u ook iemand mee? Verder roepen we u als gemeente op om ook aanwezig te
zijn en om vanuit de bank mee te bidden. De kerkdeur gaat 19:15 uur open en we beginnen om 19:30 uur. Van harte welkom!

Belijdeniscatechese

Welkom op de belijdeniscatechese. De start duurt nog even maar hierdoor is er tijd om na te denken of je het komende seizoen
wilt aansluiten. En in de loop van het jaar te beslissen of je in de kerk jouw jawoord aan God wilt geven. Informatie en opgave

bij ds. Gert Jan Vogel via gertjanvogel@gmail.com of 0610142767 .
Scriba afwezig

De scriba is afwezig t/m 18 september 2025. Zijn werkzaamheden worden waargenomen door diaken Piet Tanis (Honingeter

28, 3247GD, tel. 0612395235).
Voorbede en dankzegging

Wilt u graag voorbede en/of dankzegging, neem dan vroegtijdig, uiterlijk vrijdagavond, contact op met de wijkouderling of scriba.
Jeugddienst

Zondagavond 14 september is er weer een jeugddienst met het thema: Peace is a Person.

Voorganger is ds. H.N. Visser en de muziek wordt verzorgd door Difference. Wees welkom!

Z2.0.2


http://www.izb.nl/project/76/Geloven-in-Mathenesse
mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/

Liederen in de morgendienst.

Psalm 33

6. Geen koning kan zichzelf bevrijden
door legermacht of door geweld.
Geen paard, hoe sterk ook bij het strijden,
geeft overwinning aan een held.
Maar het oog des HEREN

ziet hen die Hem eren,

't volk dat Hem verwacht.

Allen die Hem vrezen,

zal Hij altijd wezen

tot een steun en kracht.

8. Laat ons des HEREN lof ontvouwen.
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
omdat wij op zijn naam vertrouwen,

die naam, zo heilig, groot en goed.
Zend o grote Koning,

uit uw hemelwoning

uw genade neer.

Wij, die U belijden,

ons in U verblijden,

hopen op U, HEER.

Kinderlied

refrein

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur zal Hij open
doen.

Als je zoekt dan zul je 't vinden,
halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja.

Gezang 354
Refrein

1. Als je de Vader vraagt om 'n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.

Al je gebeden klein of groot,

heus, Hij vergeet er niet één.

refrein

Glorie aan God, Glorie aan God. Glorie aan God, Glorie aan God.

1. Lof zij de Heer, Hem komt toe alle
eer. Hij's het Lam dat regeert

tot in eeuwigheid. Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,

over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis,

weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein

Liederen in de avonddienst.
Psalm 139

2. Kondigt het aan, door de kracht van
zijn naam: Heel de aard' wordt vervuld
van zijn glorie! Satan, hij beefft,

want hij weet: Jezus leeft!

Hij's verslagen, het Lam troont voor
eeuwig! Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,

over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis,

weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein

2. Als je mijn Vader iets wil vragen,
vraag in mijn Naam, Ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen

Ik ben dezelfde als toen.

refrein

3. Heersen met Hem op de troon en zijn
stem, spreekt van liefde, vervult ons
met glorie. Heilig en vrij

alle tranen voorbij. Eeuwig vreugde van
God, lof, aanbidding: waardig het Lam,
waardig het Lam!

Overwinnaar zal Hij zijn,

over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis,

weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein

10. O God, hoe diep verwonderd ga
ik uw volmaakte wijsheid na.

Hoe schoon is alles wat Gij doet.
Hoe kostelijk in overvioed

zijn uw onpeilbare gedachten,

ik overdenk die al mijn nachten.

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.

Toets mij of niet een weg in mij

mij schaadt en leidt aan U voorbij.

O God, houd mij geheel omgeven,

en leid mij op den weg ten leven.

Gezang 441

1. Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed
ontbreekt om door te
gaan; troost mij dan
liefdevol en moedig mij
weer aan.

Gezang 277

1. Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,

die zal erin aanschouwen

des Heren aangezicht.

2. Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn
voet. Als mij het zicht
ontbreekt, het donker is;
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

2. God opent hart en oren,
opdat wij in geloof

zijn roepstem zouden horen,
voor andere stemmen doof.

Gods woord gordt mensen aan,

om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

3. Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan; spreek
door uw woord en Geest
mijn hart en leven aan.

4. Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest
bekend hoe ik U dienen
kan en waarheen U mij
zendt. Als ik de weg niet
weet, de hoop opgeef;
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

4. Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,

die kunnen veilig bouwen,

hun huis heeft vaste grond.

Des Heren woord maakt vrij

van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij

zijn plannen en gedachten.

Het rijk is ons nabij!

Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?!



