
            
Zondagsbrief 14 september 2025 

 

Z.O.Z. 

Hervormde Gemeente 
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Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag collectedoel 
aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL17RABO0314100202 

Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het 2de halfjaar 2025 is 
bestemd voor het IZB-project “geloven in Mathenesse. Kijk ook eens 
op: www.izb.nl/project/76/Geloven-in-Mathenesse 
Meeleven  
Voor Koos van Loon (Berkehof 5, 3247XA) die na een operatie aan zijn voet nog 
steeds voor revalidatie in Bestenwaerd verblijft. Zijn voet is nog niet geheeld; voor 
mevrouw Antoinette van Kampenhout (Gedempt Kanaal 75, 3241DB Middelharnis) 
die enkele weken geleden tijdens een korte vakantie is gevallen. Daarbij heeft ze 
haar pols en rib gebroken; voor de 6-jarige Nanne Visbeen (Berkenhof 16, 3241BA 
Middelharnis) bij wie na drie jaar eindelijk officieel is bevestigd dat zij het zeldzame 
ZBTB18-syndroom heeft. Gerriëtte en Leander zijn dankbaar voor de helderheid, 
maar zijn bovenal dankbaar dat zij van God de zorg mogen dragen voor dit speciale 
meisje; voor de 9-jarige Rosanne de Kruijf (Molenzicht 8, 3247VA) die inmiddels 
thuis de verdere behandeling volgt voor een bacterie in haar heup. We zijn 
dankbaar dat Rosanne afgelopen donderdag een goede uitslag heeft gekregen van 
de onderzoeken. Ze hoeft pas 2 oktober terug voor controle en krijgt nog drie weken 
antibiotica. Ze mag haar been voorzichtig weer iets belasten; voor de 3-jarige Tjeerd 
van der Veer (Essenlaan 6, 3247GG) dat de kanker weg mag blijven en dat de 
onderhoudsfase waar hij nu in zit, goed mag verlopen. Gedenkt allen in uw 
gebeden, ook voor hen die erom heen staan, maar ook voor de niet genoemde 
zieken en hen die lijden in en buiten onze gemeente. Mogen zij ervaren dat Hij hen 
draagt, ook als de weg zwaar is.  
UITNODIGING: a.s. maandagavond YfC 
Inspirerende avond met o.a. een spreker van Youth for Christ voor alle ouders en jongerenwerkers, morgen maandag 15 
september om 19.30 uur bij WebNL. Het thema: 'Waardevolle relaties opbouwen met jongeren'. Een waardevolle relatie is de 
kern van ons contact met jongeren. Leer het 'Wie, Waarom, Hoe en Wat' van relatie met God en je jongeren, krijg meer inzicht 
in groeiprocessen en hoe jij hierin kunt investeren. Aanmelden edwinvanleeuwen@hervormddirksland.nl 
Scriba afwezig  
De scriba is afwezig t/m 18 september 2025. Zijn werkzaamheden worden waargenomen door diaken Piet Tanis (Honingeter 
28, 3247GD, tel. 0612395235).  
Huwelijksbevestiging  
Vrijdag 19 september 2025 trouwen Thom van den Heuvel en Else-Marie de Leeuw. Kerkelijke huwelijksbevestiging is 
aangevraagd en zal plaatsvinden in de Protestantse gemeente te Oudenbosch. De dienst, waarin ds. Het Lam voorgaat, vangt 
aan om 12:00 uur. Gedenkt u het bruidspaar in uw gebed.  
Teenz | Things to do… Vrijdagavond is het zover, de Kick-off voor een nieuw seizoen van Teenz. We beginnen om 18:30 uur 
bij de familie Bijloo aan de Onwaardsedijk 3 in Dirksland. Zorg dat je nog niet of niet teveel gegeten hebt, want er is ook een 
BBQ. Heb je je nog niet opgegeven voor het nieuwe seizoen, meld je dan snel aan via teenz@hervormddirksland.nl. Tot vrijdag! 
 Tour d'Orange | Youth for Christ  
Op zaterdag 20 september 2025 vindt op Toppershoedje in Ouddorp het jaarlijkse sponsorevent ‘Tour d’Orange’ voor het 
jongerenwerk van YfC plaats. Met vijf verschillende teams is YfC elke week in vijf dorpen, waaronder Dirksland, aanwezig met 
een bus om jongeren te steunen en op het spoor van Jezus te zetten. De bus is echter écht aan vervanging toe. Fiets of loop 20 
september mee zodat Youth for Christ een goeie ‘nieuwe’ bus kan aanschaffen, inrichten en het werk kan voortzetten. Meer info 
of aanmelden? Zie de website tourdorange.nl/go.  
Hoi 18-plussers! 
Op zondagmiddag 21 september hopen we het nieuwe seizoen met elkaar af te trappen. Alle 18-plussers van harte welkom, 
ook als je tot nu toe nog niet bent geweest. We starten de 21e met een strandvolleybal activiteit in combinatie met een 
American picknick. Ga je mee? Voor exacte details/locatie/tijdstip contact Geke (0613840449).  
Belijdeniscatechese  
Welkom op de belijdeniscatechese. De start duurt nog even maar hierdoor is er tijd om na te denken of je het komende seizoen 
wilt aansluiten. En in de loop van het jaar te beslissen of je jouw jawoord aan God in de kerk wiIt geven. Informatie en opgave 
bij ds. Gert Jan Vogel via gertjanvogel@gmail.com of 0610142767. 
Winterkleding voor de Oude bieb 
Er kan weer winterkleding gebracht worden in de Oude bieb voor een mooie tweede ronde. 
Voorbede en dankzegging  
Wilt u graag voorbede en/of dankzegging, neem dan vroegtijdig, uiterlijk op vrijdagavond, contact op met de wijkouderling of 
scriba.  

Collecten: 
1. TEAR 
2. Kerk & Eredienst 
3. onder de wiek 
Zendingsbussen: IZB (Mathenesse) 
 

Morgendienst: 10:00 uur  
Ds. M. van Heijningen, Alblasserdam 
Zingen: 
Ps.     81 : 12 
Gz.   441 : 1,2,3,4 
Gz.   355 : 1 OPW 
KL 
Ps.   114 : 1,2 DNP 
Ps. 114a : 1,2 WK 
Ps.     95 : 2,3 
Schriftlezing:  
Psalm 114 & 1Pet.2:9-10 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
Ds. H.N. Visser, Amsterdam 
Jeugddienst 
 

Pastoraat 
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 
 

 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
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Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 

Keigave herfstmiddag 
Na een hele fijne terugblik op de zomerdag, mogen we nu weer aan de slag gaan met de Keigave herfstmiddag. Deze staat 
gepland op zaterdag 25 oktober van 13.00-16:00 uur. Ben jij in de gelegenheid om een handje te helpen om de kinderen weer 
een leuke middag te bezorgen? We horen het graag z.s.m. via keigaaf@hervormddirksland.nl. 
Verantwoording 
De stand van de vrijwillige bijdrage was op 1 augustus € 153.741,-. We liggen op schema om ons jaardoel te halen. De 
instandhouding van erediensten en het onderhoud van de gebouwen vergt het nodige, maar het lijkt er op dat we de begroting 
gaan halen. De stand van de collecten is nu € 42.900,-. Dit is net iets meer dan dezelfde periode vorig jaar. Allen dank voor uw 
bijdrage. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat we onze gemeente in stand kunnen houden.  
Verwerkingsboekje 
Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes bij de 
kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.  
 

Liederen in de morgendienst. 
 

Gezang 441 
1. Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 

2. Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 

3. Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 

 

4. Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 
 

Gezang 355 
U die mij geschapen hebt. 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- of tegenspoed, 
uw liefde doet mij zingen. 
U die mij geschapen hebt, 
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 

 
 

Kinderlied 
A van almachtig, 
B van Bevrijder, 
C is van Christus, 
Gezalfde van God. 
D is van Dienaar, 
E is van eeuwig, 
F van Formeerder, 
Hij schiep het heelal. 
 

Refrein 
Van A tot Z bent U de hoogste Heer. 
Alfa, Omega en zoveel meer. 

Oneindig groot is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij! 

 

G van gekruisigd, 
H is van hoeksteen, 
I van Immanuël, 
God is met ons. 
J is van Jezus, 
K is van Koning, 
L van zijn liefde, 
die Hij aan mij toont. 
Refrein 

M van Messias, 
N is van ned'rig, 
O is van opstanding, 
P van Profeet. 
Q van I. Q, onze 
God is de slimste. 
R is van rots 
en S is van schild. 
Refrein 

T is van toevlucht, 
een veilige haven, 
U van uniek, 
Verlosser is V. 
W is de weg, X voor 
extra bijzonder. 
IJ voor ijzersterk, 
Z van Zoon van God. 
Refrein (2x) 

 

Psalm 114 
1. Toen Jakobs voetvolk Egypte 
verliet werd Juda heilig, verheven 
gebied, regeerde God de stammen. 
Bang was de zee, weg vluchtte de 
Jordaan. 
Er bleef van schrik geen berg of 
heuvel staan: 
ze sprongen op als rammen. 

 
2. Zee en Jordaan, waarom angstig 
gevlucht? Waarom, gebergte, zo'n 
sprong in de lucht; wat sta je bang 
te trillen? 'Beef, aarde, krimp voor 
Jakobs God ineen! 
Hij liet fris water stromen uit de 
steen 
om alle dorst te stillen.' 

Psalm 114a. 
1. Toen Isrel uit Egypte kwam, 
het land van vreemde taal en stam, 
veranderde het huis van Jacob. 
Want Juda werd Gods heiligdom 
en Israël, zijn eigendom, 
werd rijksgebied van God de Here. 
Dit zag de zee, zij is ge -vlucht. 
Ook de Jordaan trok zich terug. 

 

2. De bergen sprongen als een ram. 
De heuvels dansten als een lam. 
Wat was er zee, dat jij toen keerde? 
Jordaan, wat was 't dat angst afdwong? 

Wat was er bergen dat je sprong? 
O aarde, buig eerbiedig neder. 
De rots versmelt tot één groot meer 
door Jacobs God. Hij heerst als Heer. 

 

Liederen in de avonddienst. 
Vanavond is er een Jeugddienst met het thema Peace is a Person! Voorganger is Ds. H.N. Visser en de muziek 
wordt gedaan door Difference. Wees welkom! 
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