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Voor de dienst: No longer slaves 
 

You unravel me with a melody 

You surround me with a song 

Of deliverance from my enemies 

‘till all my fears are gone  
 

I’m no longer a slave to fear   ) 

I am a child of God                 )  2x 
 

From my mother’s womb, You have chosen me 

Love has called my name 

I’ve been born again, into Your family 

Your blood flows through my veins 
 

I’m no longer a slave to fear   ) 

I am a child of God                 )  4x 
 

You split the sea so I could walk right through it  ) 

My fears were drowned in perfect love          ) 

You rescued me so I could stand and sing:          ) 

I am a child of God             ) 2x 
 

I’m no longer a slave to fear  ) 

I am a child of God   ) 2x 
 

Vertaling: 

Ik hoor een melodie, als een symfonie, U omringt mij met een lied 

U bevrijdde mij van mijn vijanden, En neemt mijn angsten weg 
 

Refrein: Ik ben niet langer een slaaf van angst, Ik ben een kind van God 2x 
 

U hebt mij gezien, In mijn moeders schoot 

Liefde riep mijn naam, Nu ben ik uw kind,  

een deel van uw gezin, Uw hart klopt in mijn hart (Refrein 2x) 
 

U spleet de zee zo dat ik er door heen kon 

U gaf mijn voeten vaste grond 

U redde mij, nu sta ik hier en zing 

Ik ben een kind van God 
 

Elke andere naam vervaagt 
 

Ik hef mijn handen op naar Uw troon 

U wordt verhoogd, U wordt verhoogd 

Ik leg mijn eigen kronen opzij 

U regeert over mij 

2x 
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Elke andere naam vervaagt 

Elke andere naam vervaagt, tot U overblijft 

Elke andere naam vervaagt 

Jezus neem Uw plaats, Jezus neem Uw plaats 
 

Elke andere naam vervaagt (Alleen de naam van Jezus) 

Elke andere naam vervaagt, tot U overblijft 

Elke andere naam vervaagt 

Jezus neem Uw plaats, Jezus neem Uw plaats 
 

Ik hef mijn handen op naar Uw troon 

U wordt verhoogd, U wordt verhoogd 

Ik leg mijn eigen kronen opzij 

U regeert over mij 

2x 
 

Elke andere naam vervaagt 

Elke andere naam vervaagt, tot U overblijft 

Elke andere naam vervaagt 

Jezus neem Uw plaats, Jezus neem Uw plaats 
 

Elke andere naam vervaagt 

Elke andere naam vervaagt, tot U overblijft 

Elke andere naam vervaagt 

Jezus neem Uw plaats, Jezus neem Uw plaats 2x 
 

Mijn God, ik verhoog Uw Naam 

Ik verhoog Uw Naam 

Mijn God 

Boven alles Uw Naam 

4x 
 

Elke andere naam vervaagt 

Elke andere naam vervaagt, tot U overblijft 

Elke andere naam vervaagt 

Jezus neem Uw plaats, Jezus neem Uw plaats 
 

Elke andere naam vervaagt 

Elke andere naam vervaagt, tot U overblijft 

Elke andere naam vervaagt 

Jezus neem Uw plaats, Jezus neem Uw plaats 4x 

 
Welkom en mededelingen 
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Zingen (staande): Geef ons vrede 
 

Hoeveel mijlen nog te reizen? 

Welke wegen nog te gaan? 

Welke ster zal ons wijzen 

naar dat land waar geen grenzen bestaan? 
 

't Is de droom van alle eeuwen: 

de aarde nieuw de mensen vrij, 

maar geen huilen of schreeuwen 

bracht die wereld een stap dichterbij. 
 

Geef ons vrede, 

schijn in de donk're nacht. 

Geef ons vrede 

waarop de schepping wacht. 
 

'k Zie Uw rijk in al die dromen. 

'k Zie Uw licht in elke traan 

en ik bid Uw rijk kome 

dat op aarde Uw wil wordt gedaan. 
 

Geef ons vrede, 

schijn in de donk're nacht. 

Geef ons vrede 

waarop de schepping wacht. 

2x 
 

Dona nobis pacem. 

Dona dona nobis pacem. 

Dona nobis pacem. 

Dona dona nobis pacem. 
 

Stil gebed 

Votum en groet 
 

Zingen: Goedheid van God 
 

Ik hou van U; Uw genade blijft me dragen; 

dag aan dag, in de palm van uw hand. 

Van de morgen tot de avond, 

als ik weer slapen ga, 

zing ik steeds van de goedheid van God. 
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Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 

Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 

Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 

zing ik steeds van de goedheid van God. 
 

Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen. 

U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 

Heer, ik ken U als een Vader, 

ik ken U als een vriend. 

Ik leef met U, in de goedheid van God. 
 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 

Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 

Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 

zing ik steeds van de goedheid van God. 
 

Uw goedheid is altijd bij mij, 

is dag en nacht bij mij. 

Uw goedheid is altijd bij mij, 

is dag en nacht bij mij. 

Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer, 

ik geef U alles, Heer! 

Uw goedheid is altijd bij mij, 

is dag en nacht bij mij. 

2x 
 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 

Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 

Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 

zing ik steeds van de goedheid van God. 

2x 
 

Ja, ik zing van de goedheid van God. 
 

Stil mijn ziel, wees stil 
 

Stil, mijn ziel, wees stil,  

en wees niet bang, 

voor de onzekerheid van morgen. 

God omgeeft je steeds, Hij is er bij, 

in je beproevingen en zorgen. 
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(Refrein)  

God, U bent mijn God 

en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen. 

Vredevorst, vernieuw, 

een vaste geest binnen in mij, 

die rust in U alleen. 
 

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af, 

dwars door het dal zal Hij je leiden. 

Stil, vertrouw op Hem en hef je schild, 

tegen de pijlen van verleiding. 

(Refrein) 
 

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los, 

de waarheid die je steeds omarmd heeft. 

Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht, 

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 

(Refrein)  
 

God, U bent mijn God 

en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen. 

Vredevorst, vernieuw, 

een vaste geest binnen in mij, 

die rust in U alleen. 

Ik rust in U alleen.  

Ik rust in U alleen. 
 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige 

Geest 
 

Zingen: Heer, U doorgrondt en kent mij 
 

Heer, U doorgrondt en kent mij; 

mijn zitten en mijn staan 

en U kent mijn gedachten, 

mijn liggen en mijn gaan. 

De woorden van mijn mond, o Heer, 

die zijn voor U bekend 

en waar ik ook naar toe zou gaan, 

ik weet dat U daar bent. 
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(Refrein) 

Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij, en naast mij, en om mij heen. 

Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij, en naast mij, en om mij heen, 

elke dag. 
 

Heer, U doorgrondt en kent mij, 

want in de moederschoot 

ben ik door U geweven; 

U bent oneindig groot. 

Ik dank U voor dit wonder, Heer, 

dat u mijn leven kent 

en wat er ook gebeuren zal, 

dat U steeds bij mij bent! (Refrein)2x 
 

Schriftlezing: Johannes 14:22-31 en Filippenzen 4:6-9 
 

22 Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U Zichzelf 

aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? 23 Jezus antwoordde en zei tegen 

hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn 

Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek 

nemen. 24 Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het 

woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft. 

25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. 26 Maar de 

Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in 

alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.  

27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik 

die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. 28 U hebt 

gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. Als u 

Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de 

Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik. 29 En nu heb Ik het u gezegd voordat 

het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven. 30 Ik zal niet veel 

meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht 

over Mij. 31 Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals 

de Vader Mij geboden heeft. Sta op, laten wij hier vandaan gaan. 
 

6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en 

smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die 

alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus 

Jezus. 8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig 

is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en 

als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. 9 Wat u ook geleerd en ontvangen en 

gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn. 
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Zingen: Reckless love 
 

Before I spoke a word, You were singing over me 

You have been so, so good to me 

Before I took a breath, You breathed Your life in me 

You have been so so kind to me 
 

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God 

Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the 99 

And I couldn't earn it 

I don't deserve it, still You give yourself away 

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God 
 

When I was Your foe, still Your love fought for me 

You have been so, so good to me 

When I felt no worth, You paid it all for me 

You have been so, so kind to me 
 

Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God 

Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the 99 

And I couldn't earn it 

I don't deserve it, still You give yourself away 

Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God 
 

There's no shadow You won't light up 

Mountain You won't climb up, Coming after me 

There's no wall You won't kick down 

Lie You won't tear down, Coming after me 4x 
 

Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God 

Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the 99 

I couldn't earn it, I don't deserve it, still You give yourself away 

Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God 
 

Vertaling: 

Voordat ik kon praten zong U al over mij 

U bent zo ontzettend goed voor mij 

Voordat ik ademhaalde blies U Uw leven in mij 

U bent zo goed voor mij geweest. 
 

Oh, de overweldigende, oneindige, onvoorwaardelijke liefde van God 

Oh, het achtervolgt me, vecht tot ik gevonden ben, laat de 99 achter zich 

Ik verdien het niet, en ik ben het niet waard, en toch geeft U Uzelf helemaal weg 

Oh, de overweldigende, oneindige, onvoorwaardelijke liefde van God 
 

 

 



9 
 

Toen ik Uw vijand was, vocht Uw liefde alsnog voor mij 

U bent zo ontzettend goed voor mij 

Toen ik mij waardeloos voelde, betaalde U alles voor mij  

U bent zo goed voor mij geweest. 
 

Er is geen schaduw die U niet zult verlichten, geen berg die U niet zult beklimmen 

Wanneer U achter mij aan komt, er is geen muur die U niet zult afbreken 

Geen leugen die U niet zult vernietigen, wanneer U achter mij aankomt  
 

Preek ‘Peace is a person’ 
 

Zingen: U geeft rust 
 

De aarde kent Uw grote kracht. 

Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 

En ook de zee, zo woest en diep. 

Wordt stil voor U, die alles schiep. 
 

Door alles heen, door alles heen 

Heer, kijk ik naar U. 

Door alles heen, door alles heen 

U geeft rust. 
 

Door alles heen, door alles heen 

Heer, kijk ik naar U. 

En U geeft rust, in mij. 
 

Geef mij geloof dat niet bezwijkt 

ook als de twijfel groter lijkt. 

De berg zo groot en hoog voor mij 

verdwijnt in zee, de weg is vrij. 
 

Door alles heen, door alles heen 

Heer, kijk ik naar U. 

Door alles heen, door alles heen 

U geeft rust. 

Door alles heen, door alles heen 

Heer, kijk ik naar U. 

En U geeft rust, in mij. 
 

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem 

de storm herkent nog steeds, Zijn naam. 

3x 

De storm herkent nog steeds, Zijn naam. 
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U geeft rust, in mijn ziel 3x   ) 

U geeft rust, U geeft rust, in mijn ziel ) 2x 
 

U geeft rust, U geeft rust, in mijn ziel 2x 
 

Door alles heen, door alles heen 

Heer, kijk ik naar U. 

Door alles heen, door alles heen 

U geeft rust. 
 

Door alles heen, door alles heen 

Heer, kijk ik naar U. 

En U geeft rust, in mij. 
 

Collecte 

Dankgebed en voorbede 
 

Zingen: Zo lief had God de Vader ons 
 

Zo lief had God de Vader ons 

dat Hij zijn eigen Zoon zond 

tot heil van ons gebroken hart 

omdat Hij ons zo kostbaar vond. 

Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 

toen Hij zijn Zoon zo lijden zag 

toch is het Jezus' bloed dat ons 

weer dicht in zijn nabijheid bracht. 
 

O zie de mens daar aan het kruis 

met al mijn schuld beladen 

beschaamd hoor ik mijn eigen stem 

Hem loochenen en smaden. 

Het was mijn zonde die Hij droeg 

totdat Hij riep ‘Het is volbracht'. 

Zijn laatste adem bracht mij hoop 

Zijn sterven werd mijn levenskracht. 
 

Ik roem niet meer in eigen kracht 

in gaven in wat wijsheid is 

ik roem alleen nog in de Heer 

Zijn dood en zijn verrijzenis. 

Hoe zou ik delen in zijn loon 

de zege die Hij heeft behaald 

maar dit weet ik met heel mijn hart ) 

Zijn offer heeft mijn schuld betaald. ) 2x 
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Geloofsbelijdenis 
 

Zingen (staande): Vrede van God 
 

Vrede van God, de vrede van God, 

de vrede van God zij met jou. 

Vrede van Hem, vrede van God, 

de vrede van God zij met jou. 
 

In Jezus' Naam, in Jezus' Naam, 

in Jezus' Naam geef ik jou. 

Vrede van Hem, vrede van God, 

de vrede van God zij met jou. 
 

Heilige Geest, de heilige Geest, 

de heilige Geest zij met jou. 

Vrede van Hem, vrede van God, 

de vrede van God zij met jou. 
 

Zegen 
 

Na de dienst: Jezus overwinnaar 
 

Waar U verschijnt wordt alles nieuw.  

Want U bevrijdt en geeft leven. 

Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.  

Alles buigt voor Koning Jezus. 
 

U bent de held die voor ons strijd. 

U baant de weg van overwinning. 

Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer. 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 

(Refrein) 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam. Jezus, Overwinnaar. 
 

De duisternis licht op door U. 

De duivel is door U verslagen. 

Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? 

Jezus leeft en ik zal leven.  
 

De schepping knielt in diepst ontzag. 

De hemel juicht voor onze Koning. 

En de machten van de hel weten wie er regeert: 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer! (Refrein2x) 
 

Naam boven alle namen (7x) (Refrein) 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam. 

Jezus, Overwinnaar. U bent Jezus, Overwinnaar. U bent Jezus, Overwinnaar! 
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Gebed 

Er kan na de dienst met u of met jou gebeden worden. Achter in de kerk staat 

ons pastorale team hiervoor klaar. 

 

Meetpoint 

Na deze dienst zijn alle 16+ jongeren (vanaf 4e klas) weer van harte welkom 

voor het JV-café in Onder de wiek. 

 

Jeugdpastoraat 

Wij als jeugdpastoraat staan altijd klaar voor jongeren die om welke reden dan 

ook behoefte hebben aan een luisterend oor. Dus zit je ergens mee en heb je 

behoefte aan dat luisterend oor schroom dan niet om contact met ons op te 

nemen! Op de website van de gemeente vind je meer informatie over wie wij 

zijn en wat we doen! Je bent waardevol en geliefd bij Hem! 

 

Een hartelijke groet,  

Vanuit het jeugdpastoraat! 

E-mailadres: jeugdpastoraat@hervormddirksland.nl 

Telefoonnummer: 0653519762 

 

Volgende jeugddiensten Difference:  

09/11 evangelist N. van Splunter 

18/1 ds. J. het Lam  

22/3 NNB 

10/5 ds. M. van Heiningen 

28/6 ds. H.N. Visser  

13/9 ds. D. Hoolwerf 

8/11 ds. R. van Putten 
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